
Liturgie middag 
 
Votum 
Vrede-/zegengroet 
Ps 111:1,4,6 
Gebed 
Lezen: Jesaja 42:5-12 
Gz 145:1-4 
Lezen: 1 Petrus 4 
Lb 106:1-4 
Tekst: 1 Petrus 4:7 
Preek 
Gz 161:1 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Gz 161:4 
Gebed 
Collecte 
Ps 67:1-3 
Zegen 
 
Preek 
Als u van uitdagingen houdt bent u in de kerk op de juiste plaats. 
Christenen in Nederland staan voor een grote uitdaging en ze hebben jou 
nodig. Het is tijd om op te staan en aan de slag te gaan. Het is tijd om 
wakker te worden. 
 
Petrus roept de mensen die zijn brief lezen op om tot bezinning te komen. 
Hij richt zijn brief aan gelovigen in een samenleving die niet christelijk is. 
Als je christen bent terwijl de mensen om je heen dat niet zijn ben je een 
buitenstaander, een vreemdeling. Je leven verandert: je maakt andere 
keuzes. Je hebt andere normen en waarden. Je gaat anders met je 
medemensen om. 
Wij leven iedere dag tussen niet-christelijke mensen. De brief die Petrus 
schreef is aan ons gericht. Petrus roept geen onbekende mensen uit een 
ver verleden tot bezinning, hij roept ons op om wakker te worden en te 
bidden. Het einde is nabij. Sta op want de wereld heeft je nodig. 
 
Het land waarin wij leven zit in een crisis. Mensen verspillen hun tijd aan 
onbelangrijke zaken. Daardoor komt de ondergang gevaarlijk dichtbij. 



Petrus zegt: stop met tijd verspillen. Hij waarschuwt voor losbandigheid, 
wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke 
afgodendienst. 
Mensen genieten van vrijheid waar geen rem op staat. We genieten het 
liefst zonder grenzen. Geloven is prettig, zolang God niet te werkelijk wordt. 
Ongeremde vrijheid, onbegrensd genieten en geloven zonder werkelijke 
gevolgen passen goed bij onze cultuur. 
Zou u bijvoorbeeld een getrouwde collega aanspreken als hij flirt met een 
andere vrouw? Of vindt u dat hij vrij moet zijn om te zelf te weten wat hij 
wil? 
Wat vind je makkelijker, honderd euro uitgeven op vakantie of honderd 
euro weggeven aan een goed doel? Heb je grenzen voor genieten? Waar 
ligt de grens voor je giften? 
Stel dat je zou mogen kiezen tussen een t-shirt met de tekst “ik geloof in 
mezelf” of een shirt met de tekst “ik geloof in Jezus”, welke zou je dan 
makkelijker aantrekken? Welk shirt zou meer reacties oproepen? 
Grenzen stellen aan de vrijheid van anderen dat hoort niet. Dat doe je niet, 
ook niet als die ander keuzes maakt die levensgevaarlijk voor hem zijn. 
Geld en tijd gebruiken om te genieten is veel normaler dan diezelfde tijd of 
datzelfde geld gebruiken om aan een ander te geven. Geloof in iets vaags 
is prettiger en meer geaccepteerd dan geloof in een God die werkelijk 
bestaat. 
 
Nederland is een land geworden waar bijna niemand een ander meer durft 
aan te spreken, waar we recht hebben op vakantie, verslavingen en 
vrijheid. Een land waar je vreemd wordt aangekeken als je zegt dat je 
gelooft dat God werkelijk bestaat. 
Maar uiteindelijk heb je er niets aan als niemand je afremt. Als je je 
huwelijk op het spel zet of je gezondheid beschadigt is het nodig dat je 
afgeremd en gewaarschuwd wordt. 
Als je grenzeloos geniet worden zwakkeren, zieken en armen het 
slachtoffer van jouw leven, om over jezelf nog maar niet te spreken. 
Als je zwijgt over het bestaan van God en meer gelooft in jezelf of in de 
kracht van mensen sta je met lege handen en een leeg hart als de tijd van 
Gods oordeel is aangebroken. 
 
Wij verspillen met elkaar onze tijd aan onbelangrijke zaken. Als je 
onbeperkt de tijd hebt is dat niet zo’n groot probleem. Maar Jezus heeft 
gezegd dat Hij terug zal keren. Het einde van alles komt iedere dag 
dichterbij. Het duurt niet lang meer voor Jezus terugkeert. 



De vraag waar Petrus ons mee confronteert is: hoe zal God oordelen over 
ons en over de mensen die Hij aan ons heeft toevertrouwd? De ondergang 
is gevaarlijk dichtbij. 
Kom daarom tot bezinning. De wereld waarin we leven heeft ons nodig. De 
mensen om ons heen lopen het risico verloren te gaan. 
 
Breken met de ongeschreven regels van onze samenleving is niet 
makkelijk. Het betekent dat je tegen de stroom in moet durven gaan. Je 
doet niet meer mee met de mensen om je heen, maar je slaat een andere 
weg in. Dat zullen ze niet zomaar accepteren. 
Petrus heeft het over lijden. Bij lijden denk ik het eerst aan 
christenvervolging. Gelovigen worden uit hun huizen gesleept en in de 
gevangenis gegooid. Wij hoeven gelukkig niet zo te lijden voor ons geloof. 
Maar zoals Petrus er over schrijft lijkt lijden wel normaal voor iedere 
christen. Dit lijden is veel meer dan vervolging om je geloof. Het lijden waar 
hij het over heeft hoort bij het leven van een christen. 
Als je leeft als een christen zul je lijden. 
 
In zijn brief laat Petrus zien hoe gelovigen tot het uiterste gaan. Slaven 
blijven bij slechte meesters. Vervolgde christenen gehoorzamen de 
overheid. Vrouwen erkennen het gezag van hun ongelovige man. 
Christenen gaan tot het uiterste om anderen te laten zien wie God is. 
Denk aan een sporter: een sporter dwingt zichzelf om de grens op te 
zoeken van wat hij kan. Als een voetballer na de wedstrijd niet moe is had 
hij zich meer in kunnen zetten. 
Als een gewichtheffer zonder moeite zijn gewichten heft zal hij er nog wat 
extra gewicht bij moeten doen. Zo zoek je de grens van je mogelijkheden: 
het is normaal dat je het moeilijk hebt, anders geef je net iets meer, want je 
wilt doorgaan tot je je grens bereikt. 
Zo lijden christenen door tot het uiterste te gaan. Vind u het gemakkelijk om 
als christen te leven, dan hebt u uw grens nog niet bereikt. Vertrouw je 
leven volledig aan God toe en laat je door Hem inzetten. 
 
Lijden als christen betekent: je eigen vrijheid afremmen en anderen helpen 
om hun eigen vrijheid goed te gebruiken. Je getrouwde collega zal het niet 
leuk vinden als je hem aanspreekt op zijn flirtgedrag. Toch kan hij jouw 
hulp juist nodig hebben om aan zijn huwelijk te bouwen. 
Het betekent dat je niet meer grenzeloos geniet. Misschien is het nodig dat 
je minder duur op vakantie gaat of meer tijd vrijmaakt voor mensen in je 
eigen omgeving. 



Het betekent dat je overtuigd bent van de werkelijkheid van God. Misschien 
is het nodig dat je meer naar diepte zoekt in je eigen geloof als je het 
moeilijk vind om te laten zien wat je gelooft.  
 
Leven als christen is trainen om anderen met woorden en daden kennis te 
laten maken met God. Als je je echt inzet bij het trainen weet je van te 
voren dat je het moeilijk krijgt. 
Lijden wanneer je leeft als christen betekent meer dan vervolgd worden om 
je geloof. Lijden betekent ook dat je tegen de stroom ingaat, de grens 
opzoekt, moeite doet om je geloof in woord en daad vorm te geven. Lijden 
betekent tot het uiterste gaan om te leven als een christen. 
Dus: als u van uitdagingen houdt, bent u in de kerk op de juiste plaats. Ons 
land heeft overtuigde christenen nodig die tot bezinning willen komen en 
aan de slag willen gaan. Want geloven gaat niet over vage gevoelens of 
manieren om meer te genieten. Jezus komt terug: het einde van alles is 
nabij. 
 
Misschien vraagt u zich af, waarom je tegen de stroom in zou willen gaan. 
Waarom zou je willen lijden voor je geloof? Wat is je motivatie? 
Mensen zijn bereid te lijden als ze er zelf beter van worden. Sporters gaan 
soms tot het uiterste om op hun eigen terrein de beste te zijn. Mensen zijn 
bereid om hard en veel te werken als ze daardoor meer gaan verdienen of 
meer status krijgen. Je bent vast bereid om alles te geven als je daarmee 
je eigen positie kunt verbeteren. 
Sommige mensen proberen als christen te leven om er zelf beter van te 
worden. Ze denken: “als ik goed doe voor mijn naaste zal God dat zien en 
meer van mij houden.” “Als ik mijn gaven inzet om anderen te helpen zal 
Jezus mij helpen.” “Als ik trouw naar de kerk kom en leef als een christen 
verdien ik de hemel.” 
Als dat uw motivatie is om te geloven moet ik u teleurstellen. Of je nu 
zondag twee keer naar de kerk gaat of bijna nooit, of je nu duizend euro 
aan de kerk geeft of bijna niets, of je nu netjes volgens de tien geboden 
probeert te leven of tegen alle tien gezondigd hebt, het helpt je niets. Hoe 
je als christen leeft heeft geen enkel effect op jouw redding. U kunt niets 
doen om door God vrijgesproken te worden. Uzelf inzetten als christen 
brengt de hemel geen stap dichterbij. Integendeel: als u probeert om een 
goed mens te zijn zodat God meer van u zal houden hebt u de kern van het 
evangelie gemist. Dan gelooft u niet in Christus, maar in uzelf. 
Petrus vraagt: hoe zal het met je aflopen als je weigert het evangelie te 
aanvaarden? 



 
De kern van Gods boodschap is: door Jezus Christus bent u gered. Jezus 
heeft afgerekend met jouw zonden toen Hij aan het kruis stierf. Of u nu 
goed of slecht leeft, het heeft geen invloed op uw redding. 
Toch roept Petrus ons op om tot bezinning te komen en ons leven te 
veranderen. Niet om onszelf te redden. Zijn motivatie is: doe alles wat je 
doet tot eer van God. 
Als je leeft tot eer van God betekent dat, dat mensen om je heen gaan zien 
hoe goed God is. Jouw woorden en jouw daden veranderen hun kijk op 
Christus. Door hoe u leeft komen anderen tot geloof. 
Christus heeft u gered. God geeft u kracht. Gebruik die kracht niet om te 
genieten van je eigen vrijheid. Gebruik Gods kracht om anderen te helpen. 
Waarom zou je willen lijden voor je geloof? Omdat je je afvraagt hoe het 
moet gaan met hen die God niet gehoorzamen. Omdat je je zorgen maakt 
over Gods oordeel over jouw ongelovige vrienden. Omdat je de mensen 
om je heen lief hebt en hoopt dat zij God de eer gaan geven. 
Onze samenleving zegt: op vrijheid moet je geen rem zetten. God laat zien: 
wie eeuwig vrij wil zijn moet Jezus leren kennen. 
Wij hechten er waarde aan om grenzeloos te genieten. Maar Jezus 
Christus laat zien: grenzeloos genieten in een wereld vol kwaad is niet 
mogelijk. Stel grenzen aan het kwaad en geniet van Gods toekomst. Zet je 
grenzeloos in voor de redding van de mensen om je heen. 
Wij vinden geloven zonder God makkelijker dan geloven in een God die 
werkelijk bestaat. Maar het kwaad in de wereld is werkelijkheid. Als Gods 
oordeel niet werkelijk is komt er nooit een einde aan het kwaad. Als Jezus 
terugkeert zal God oordelen zodat de wereld werkelijk vrij kan zijn. 
Vertrouw je leven aan Hem toe. Zet je in Zijn Naam in voor de redding van 
mensen om je heen. 
 
Zet je in met de mogelijkheden die God je geeft. 
Petrus begint zijn brief in hoofdstuk 1:4 en 5 met de verzekering dat wie 
gelooft gered is. We hoeven elkaar in de kerk niet op te jagen. Je hoeft niet 
bang te zijn dat je het niet genoeg doet. Je bent gered. 
Als je dat weet, moet dat je motivatie zijn voor een nieuw leven. Kijk om je 
heen, kom tot bezinning. Krijg er oog voor dat deze wereld niet het einde is, 
maar dat het einde van deze wereld dichtbij is. 
Zet je in met alle mogelijkheden die God je heeft gegeven. 
 
Die inzet begint met gebed. 



Gebed om kracht en wijsheid voor jezelf. Gebed om geduld en tact in de 
omgang met je vrienden. Gebed om eerlijk te zijn en op een goede manier 
te getuigen van Gods liefde. Gebed voor de mensen om je heen, voor ieder 
die je kent. 
Bidt voor de mensen om je heen. Bidt op je werk voor de collega’s die om 
je heen zitten en voor je klanten. Bidt als je thuis bent voor je buren en 
bekenden. Spreek met God over alles wat je bezig houdt en vraag Hem om 
hen geloof te geven. 
Geef vorm aan je liefde. Petrus zegt: wees gastvrij zonder te klagen en 
gebruik je gaven om anderen te helpen. Dat betekent niet dat je jouw 
gaven moet laten misbruiken, dat je over je heen moet laten lopen, dat je 
altijd alles voor anderen wilt doen. 
Het betekent, dat je alles wilt doen wat nodig is om anderen bij Christus te 
brengen. Ook anderen remmen in hun vrijheid, grenzen stellen aan je 
eigen genot of bouwen aan je geloof. 
Wees bereid om te lijden voor Christus. Niet alleen als je vervolgt wordt. 
Durf ook te lijden als dat betekent dat u uw vrije avond opgeeft om een 
onbekende op te zoeken. Of dat je een biertje minder drinkt om meer te 
kunnen geven. 
Doe je ogen open voor de wereld waarin je leeft. Schrijf eens op hoeveel 
uur je de afgelopen week achter de tv of de computer zat. Zet daarnaast 
hoeveel uren je hebt weggegeven aan anderen die jou nodig hadden. 
Maak een overzicht van wat je uitgeeft aan leuke dingen voor jezelf. Zet 
daar naast hoeveel je elke week uitgeeft aan de kerk en aan goede doelen. 
Ga eens na wat je allemaal kunt vertellen over je sport, over je werk of over 
je vrienden. Zet dat naast wat je kunt vertellen over je geloof, over de 
toekomst, over Christus. 
Daag uzelf uit om helder van geest te zijn. Wees eerlijk over uw eigen 
toekomst, over de toekomst van de mensen om ons heen, over uw eigen 
mogelijkheden. 
 
Het einde van alles is nabij. Als Jezus terugkeert is de tijd van het oordeel 
aangebroken. U staat voor de keuze: kijkt u toe als de mensen om u heen 
verloren gaan, of komt u tot bezinning en trekt u zich hun leven aan? 
We leven in een samenleving waarin vrijheid niet wordt afgeremd. 
Genieten moet grenzeloos kunnen gebeuren. Geloven is goed, zolang je 
Gods bestaan niet te serieus neemt. 
Daardoor gaat deze samenleving op de ondergang af. Schaam je niet om 
te lijden omdat je een christen bent. Draag de Naam van Christus en leef 
tot eer van God. 



Het is tijd om wakker te worden. 
Amen 
 


