Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Israélieten begonnen weer te klagen. ‘Hadden we maar viees te
etenl' zeiden ze. 'We verlangen terug naar de vis die we in Egypte
volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de
prei, uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan
dat manna. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent
zaten te klagen. Toen de HEER in hevige woede ontstak, maakte
Mozes zich kwaad. Hij vroeg de HEER: 'Waarom doet u uw dienaar
dit aan? Houdt u zo weinig van mij, dat u mij de last van heel dit volk
te dragen geeft? Ze komen bij mij klagen dat ze viees willen. Maar
waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik alleen kan de last
van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als u mij

dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft
verdere ellende mij tenminste bespaard’
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God geeft het antwoord:
"Voor viees zorg Ik en jij kiest 70 mannen uit die je helpen de
last van het volk te dragen.”




