Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

In het bergland van Efrdim woonde een man die Micha heette. Op een
dag zei hij tegen zijn moeder: 'Weet u nog dat er 1100 zilverstukken
van u gestolen waren? U hebt toen aan God gevraagd om de dief te
straffen, dat heb ik zelf gehoord. Maar dat geld heb ik. Tk heb het
gestolen.! De moeder van Micha zei: 'Dan wens ik dat de Heer je
gelukkig zal maken!

Micha gaf de 1100 zilverstukken terug aan zijn moeder. Maar zijn
moeder zei: 'Tk beslis nu dat alle zilverstukken voor de Heer bestemd
zijn. Ik wil dat je er een godenbeeld van laat maken. Daarom geef ik
Je alle zilverstukken weer terug.

Maar Micha wilde de zilverstukken niet aannemen van zijn moeder.
Toen gaf zij zelf 200 zilverstukken aan een zilversmid. Die maakte
van een stuk hout een godenbeeld, en hij bedekte het met een laagje
zilver.

Micha zette dat beeld in zijn huis. Hij had daar een eigen tempel
gemaakt. Hij had ook een paar godenbeeldjes laten maken, en ee
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Er blijven nog letters over.
Maak met die letters de zin af:
Iedereen

Ze dienden God op hun eigen manier en niet zoals God dat wilde.




