Nodmi zei tegen Ruth: Tk zou graag willen dat je een man had en
kinderen. Luister. Je weet toch dat Boaz familie van ons is? Vanavond
werkt hij op het land. Als jij nu eens naar hem toe gaat. Neem eerst
een bad. Zorg dat je er mooi uitziet. Ga dan naar het land, maar laat
je nog niet aan Boaz zien. Als hij klaar is met eten en drinken, gaat hij
slapen. Je moet opletten waar hij gaat liggen. Dan moet je bij zijn
voeten de deken optillen en daar bij hem gaan liggen. En wacht verder
maar af wat hij zegt' Dat is goed,’ zei Ruth. En ze deed alles precies
zoals Nodmi gezegd had.

Toen Boaz gegeten en gedronken had, was hij helemaal tevreden. Hij
ging tegen een hoop koren aan liggen en viel in slaap. Zacht jes liep
Ruth naar hem toe. Ze tilde de deken op en ging bij zijn voeten liggen.
Midden in de nacht schrok Boaz wakker. Hij draaide zich om en
merkte dat er een vrouw aan zijn voeteneind lag. ‘Wie ben jij?' riep hij.
Tk ben het, Ruth,” antwoordde Ruth. ‘Mag ik bij u blijven?

Wat zegt Ruth nog meer?

Breng Ruth bij Boaz.

Onderweg kom je letters tegen. Declhet
Samen vormen ze het goede antwoord.




