Aan de kant van de weg vonden een paar soldaten een jongen uit
Egypte. Hij had drie dagen en nachten niets gegeten of gedronken.
De soldaten brachten hem bij David en gaven de jongen iets te eten
en te drinken.

David vroeg: 'Wie ben je en waar kom je vandaan?' De jongen zei: Tk
kom uit Egypte, maar ik ben de slaaf van een Amalekiet. Drie dagen
geleden ben ik ziek geworden. Toen heeft mijn meester me hier laten
liggen.

David vroeg: ‘Weet je waar de Amalekieten zijn?' De jongen zei: Tk
zal u erheen brengen. Maar dan moet u mij plechtig beloven dat u mij
niet zult doden. En dat u mij niet tferuggeeft aan mijn meester.

De jongen uit Egypte bracht David bij het kamp van de Amalekieten.

Help de Egyptische jongen de Amalekieten te vinden.

Onderweg kom je letters tegen.
Samen vormen ze een zin van 7 woorden. Welke?

Oplossing:




