De jonge Samuel diende de Heer in de tempel. Hij had
speciale witte priesterkleding. Zijn vader en moeder
kwamen elk jaar om hun offer te brengen. Zijn moeder
bracht dan ook een nieuwe jas voor Samuel mee. Die
maakte ze altijd zelf.

Eli zegende Elkana en Hanna elk jaar. Op een keer zei
Eli tegen hen: 'Hanna heeft de Heer om een
\ kind gevraagd. Maar daarna heeft ze hem

| ook weer teruggegeven aan de Heer.'

Wat zegt Eli nog meer?

Zoek de goede weg en je weet het. - Deslhof
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