Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte letters in de woordzoeker op.

Joab stuurde een vrouw naar de koning. Ze moest net doen alsof ze
al jaren verdriet heeft en ze moest de koning een verhaal vertellen
en daarna iets vragen.

De vrouw deed dat. Ze zei: 'Koning, mijn man is gestorven. Eerst had
ik twee zonen, die ruzie kregen. Mijn ene zoon sloeg mijn andere zoon
dood. Ik heb dus nog maar één zoon. Maar de hele familie wil hem bij
me weghalen. Maar dan heb ik helemaal geen zoon meer. Dan is er
niemand die later voor het bezit van mijn familie kan zorgen. En dan
kan er ook niemand meer voor mij zorgen.

Toen zei David: 'Ga maar naar huis. Ik zal ervoor zorgen dat je zoon
met geen vinger aangeraakt wordt!

Toen zei de vrouw: 'Koning, mag ik u iets vragen? Waarom behandelt u
het volk van God anders dan mij? Waarom mag uw eigen zoon niet bij
u terugkomen? Want u bedoelde net toch dat het verkeerd is om je
eigen familie als vijand te behandelen? Uw ene zoon is dood, die
kunt u niet meer terughalen. Maar uw andere zoon is gevlucht. 6od
zou er alles voor doen om een gevluchte zoon weer terug te halen!
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 3 woorden. Schrijf die woorden op de streep.

Ze beschuldigt David ervan dat hij het volk, van een waardevolle man
heeft beroofd. Ze waarschuwt David dat als Absalom sterft, hij
Absolom nooit meer zal zien. Ook wil God altijd iemand, die verstoten
is, terugbrengen. Dat is waar, maar dan moet zo iemand wel spijt
hebben

Absolom heeft dat niet.




