Toen Absalom 2 jaar in Jeruzalem woonde, had hij
David nog steeds niet gezien. Daarom wilde hij Joab
| naar David sturen. Maar Joab wilde niet bij hem komen.
ARV | Toen zei Absalom tegen zijn dienaren: 'Steek de akker
=4 MNEEY van Joab in brand, dan komt hij wel! Zo gebeurde het.
Toen ging Joab naar Absalom en vroeg waarom dat zo moest.
Wat antwoordde Absalom? Breng Joab bij Absalom.

Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze een deel
van het antwoord. Schrijf dat deel op de streep.

Deelhed

Als de koning vindt dat ik een fout gemaakt heb, dan moet hij me maar doden!

Absalom antwoordde: Tk wil nu de koning zien. Ga naar de koning en

Joab ging naar koning David en vertelde hem wat Absalom gezegd had.
Toen liet David Absalom bij zich komen. En David omhelsde Absalom.




