Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Korte tijd later kocht Absalom een wagen met paarden. Ook nam hij
vijftig mannen in dienst om hem te beschermen. En hij ging elke
ochtend heel vroeg bij de stadspoort staan. Daar sprak hij alle
mensen aan. Hij vroeg dan: 'Komt u om een klacht in te dienen?

Wilt u dat de koning rechtspreekt? Waar komt u vandaan?’

Als mensen dan zeiden dat ze uit Israél kwamen, zei Absalom: 'De
koning zal niet naar u luisteren. Ook al hebt u helemaal gelijk. En hij
zei: 'Tk zou de rechter van dit land moeten zijnl Ik zou iedereen die
een klacht had, gelijk geven!

Soms wilden mensen een buiging maken voor Absalom. Maar dan
strekte Absalom zijn armen uit en omhelsde hen. Dat deed hij bij
iedereen die naar de koning ging met een klacht. Zo zorgde Absalom
ervoor dat alle Israélieten hem aardig vonden.
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Samen vormen ze 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Absalom zorgde ervoor dat de mensen David een slechte koning
vonden en dat ze
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