David vroeg aan de Heer: Zal ik in Juda gaan wonen?'

'Dat is goed, zei de Heer.

'In welke stad zal ik gaan wonen?' vroeg David.

En de Heer zei: 'In Hebron.' David ging naar de stad Hebron.

Toen kwamen de leiders van Juda naar Hebron.

Zij maakten David koning van Juda.




