Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen zei David tegen de profeet Natan: ‘Moet je zien! Ik woon in
een paleis van cederhout, maar de heilige kist van &od staat in een
tent. Ik wil een huis bouwen voor de Heer! En Natan antwoordde:
'U kunt alles doen wat u wilt, want de Heer helpt u’ Natan vond dit
een meteen een goed plan. De wens van David is zo mooil Die kan
toch niet anders dan naar Gods gedachten zijn?

Maar die nacht sprak de Heer tegen Natan. Natan moest tegen
David zeggen: 'Dit zegt de Heer: Ik heb je weggehaald bij de
schapen, omdat ik wil dat jij mijn volk leidt. Ik heb je altijd
geholpen. Ik heb al je vijanden gedood. En ik heb je net zo beroemd
gemaakt als de belangrijkste mensen op aarde.

Ik heb mijn volk Israél een gebied gegeven waar ze kunnen wonen.
Niemand hoeft meer bang te zijn. Toen mijn volk er pas woonde,
heb ik rechters uitgekozen. Zij moesten de Israélieten leiden. Dat
was in de tijd dat de Israélieten nog door slechte volken onderdrukt
werden. Maar dat gebeurt nu niet meer, David. Want dankzij mij
heb jij geen vijanden meer. Ik heb voor rust gezorgd. Want ik heb
al je vijanden verslagen.

In jouw familie zal altijd iemand koning zal zijn. Jouw zoon zal
koning worden en hij zal voor mij een tempel bouwen. Jouw zoon
zal altijd machtig zijn."
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 4 woorden. Schrijf die
woorden op de streep. Oplossing: Het gaat hier over Jezus de grote
koning, Die




