Daarna ging David de tent van de Heer binnen om te bidden. Hij zei:
'Heer, mijn God, waarom hebt u mij uitgekozen om koning te zijn?
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en mijn familie is dat ook niet. U hebt gezegd dat er altijd iemand uit
mijn familie koning zal zijn. '
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Heer, u doet geweldige dingen voor mij. U bent machtig,
Heer, mijn God. Er is niemand zoals u. Er bestaat geen
andere god. Alles wat we over u gehoord hebben, is waar.

Israél is het enige volk op aarde dat door u bevrijd is, toen u hen
weghaalde uit Egypte.
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U hebt andere volken en hun goden wegge jaagd. Heer, mijn God, Ik
vraag u om mij en mijn familie altijd te steunen.




