Intussen waren Absalom en al zijn volgelingen uit Israél in
Jeruzalem aangekomen. Ook Achitofel was erbij.

Toen kwam Chusai, de persoonlijke raadgever van David, bij Absalom. Hij riep naar hem:

'Leve de koning! Leve de koning!' Absalom zei: 'Jij bent toch een vriend van mijn vader?

Moest je niet met hem meegaan?’ 'Nee, zei Chusai. '

door het volk en het leger van Israél. Hem wil ik dienen.'




