Achimads riep naar David: 'Koning, alles is goed!' Hij knielde voor
David, maakte een diepe buiging en zei: 'Dank de Heer, uw God! Want
hij heeft uw vijanden verslagen!’ David vroeg: 'Is alles goed met mijn
zoon Absalom?’ Achimads antwoordde: "Toen Joab me wegstuurde, zag
ik een grote groep mensen. Maar ik weet niet wat er aan de hand was.’
Toen zei David: 'Ga even aan de kant staan. Op dat moment kwam de
soldaat uit Nubié€ binnen. Hij zei: 'Mijn koning, ik breng u goed nieuws.
Vandaag heeft de Heer uw tegenstanders verslagen. 'En is alles goed
met mijn zoon Absalom?' vroeg David.

Wijs Achimads en de soldaat de goede weg. Schrijf de letters,
—+— die je tegenkomt op. Samen vormen ze een zin van
..y f 15 woorden en dat is het Dockel
%”% antwoord van de soldaat.




