Toen gaf David aan zijn zoon Salomo de tekeningen van de tempel. Hij
liet zien waar alle ruimtes van de tempel moesten komen: de hal, de
schatkamers, de zalen beneden en boven, en de allerheiligste zaal.
David liet ook zien waar de tempelpleinen met de gebouwen eromheen
moesten komen. En de schatkamers met de heilige voorwerpen en de
geschenken voor de Heer.

David zei welke voorwerpen gebruikt moesten worden voor de dienst
van de Heer. Hij zei hoeveel goud en hoeveel zilver er voor de
voorwerpen in de tempel gebruikt moest worden. Die voorwerpen
waren: gouden en zilveren kandelaars en de lampen die daarbij
hoorden, de gouden tafels voor het offerbrood en de zilveren tafels,
de gouden vorken, schalen en kannen, en de kleine schaaltjes van
zilver en goud.

Ten slotte vertelde David hoeveel zuiver goud Salomo moest
gebruiken voor het wierookaltaar, en voor de wagen met de beelden
van engelen die met hun vleugels de heilige kist bedekten.
David zei: 'De Heer heeft mij precies laten weten hoe alles
gemaakt moet worden. Ik heb het voor je opgeschreven.’

Zoek de ver'schillen_.
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