Lees het verhaalt je.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De stam Benjamin zou sterk zijn, dat voorspelde de zegen van Jakob
in Genesis 49:27:

Benjamin is een verscheurende wolf: s morgens verslindt hij zijn prooi,
en 's avonds deelt hij buit uit.

Die voorspelling kwam uit:

-In vers 6 wordt Ehud genoemd. Hij is de man die Eglon, de koning van
de Moabieten, in de buik stak en doodde en het volk van de Moabieten
bevrijdde (zie Ri 3:12-30).

-In Vers 13 staat dat Benjaminieten die in Ajjalon woonden, de
inwoners van de stad &at hadden wegge jaagd.

-In vers 40 staat dat de zonen van Ulam dappere soldaten met pijl en
boog waren.

-De afstammelingen van Benjamin veroverden Jeruzalem en omgeving
en gingen daar wonen.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 3 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Saul

Zijn familie wordt in 1Kronieken 8 genoemd.




