Die nacht in Gibeon kwam God bij Salomo. God zei tegen hem: 'Je mag mij vragen
wat je wilt. Ik zal het je geven! Salomo
antwoordde: Tk ben nog maar twintig jaar.
Daarom vraag ik u dit: Geef mij de wijsheid
dat ik nodig heb om uw grote volk te leiden!
Salomo kiest dus niet voor rijkdom zoals Dagobert Duck
gedaan zou hebben. Help Salomo zoeken naar wijsheid.
Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze een zin

b van 10 woorden die in Spr. 2 staat.
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De Heer zei tegen Geloof
Salomo: Tk vind het ‘ Lietde
bijzonder dat je niet vraagt om

een lang leven, of om veel bezit,

of om de dood van je vijanden,
of om beroemd te mogen worden.
Daarom zal ik je geven wat je gevraagd hebt. Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit
iemand geweest. Maar ik geef je ook wat je niet gevraagd hebt. Zolang je leeft, zal
er niet één koning zo rijk en machtig zijn als jij. En ik zal ervoor zorgen dat je lang
leeft. Maar dan moet je wel leven zoals ik het wil, en mijn wetten en regels volgen.




