Toen David ging sterven, riep hij zijn zoon Salomo bij zich.
‘Salomo,’ zei hij, 'Doe wat God, de Heer, van je wil. Doe wat in
zijn wetten en regels staat. Dan zal alles wat je doet, goed
gaan. Hij heeft gezegd: 'Er zal altijd één van jouw nakome-
lingen koning van Israél zijn. Maar dan moeten ze mij wel
echt trouw zijn, en leven zoals ik het wil! David sprak ook de
bemoedigende woorden die Mozes en de HEERE eens tot
Jozua hebben gesproken:
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Dt 31:23: Jz 1:9




