Achab zei tegen Obadja:
4
'Onze paarden en ezels hebben niet genoeg te eten.

nstol we monoob gaan ns)ix bij sllo bronnen ns

blaadlspaige |

nsnivit in het bnol.

2IA we daar zpnp vinden, nsnnux we onze nsnsib in

nsavsl houden en nsvsor we ze tsin te nsbob.’

Achab en Obadja verdeelden het land in tweeén.
Achab ging de ene kant op, Obad ja de andere kant.




