Terwijl Obad ja onderweg was, kwam hij opeens Elia tegen.

Elia zei: 'Ga naar je meester toe om te zeggen dat ik naar hem op
weg ben. 'Doe me dat alstublieft niet aan!’ antwoordde Obadja.

'U wilt toch niet dat Achab mij doodt? Mijn meester heeft overal
naar u laten zoeken. En nu moet ik aan mijn meester gaan vertellen
dat u hier bentl Als ik dat doe, wordt u natuurlijk meegenomen door
de geest van de Heer. Dan weet ik niet meer waar u bent. En als

mijn meester u dan niet kan vinden, zal hij mij doden.

Maar Elia antwoordde: Tk doe wat de Heer
zegt, ik ga vandaag naar Achab toe! Toen ging
| Obadja naar koning Achab om hem te vertellen
/| dat Elia eraan kwam.

=" Wijs Obadja en Elia de weg naar Achab.

57 | Onderweg kom je letters tegen en dan weet je
wat Elia tegen Achab zegt.

Deslheb

Achab ging Elia fegemoet.Toen hij hem zag, riep hij: 'Daar ben je
dus, Elial Wat een ellende heb jij in Israél gebracht!
‘Nee, antwoordde Elia. '

u bent ongehoorzaam geweest aan de Heer.




