Elia is op de berg Sindi. Hij is heel moe en teleurgesteld van
alles en ziet het niet meer zitten. Hij wil niet meer leven. Dan
grijpt God in. Hij laat zien hoe Hij is:

Hij is niet in de aardbeving, wind of vuur, maar in de
vertroostende zachte koelte.

God zegt: "Lk stuur Elisa naar je toe. Hij is je opvolger.”

1. Schrijf op de stippellijntjes wat elk plaatje is.

2. Zoek de verschillen.




