Het koningschap gaf hij aan Joram, omdat Joram de oudste zoon
was. Toen Joram koning geworden was, liet hij zijn 6 broers en
een aantal leiders van het land vermoorden. Hij zag hen als
bedreiging voor zijn macht.

Koning Joram van Juda leefde net zo slecht als koning Achab. Dat
kwam doordat hij met een dochter van Achab getrouwd was.




