Toen stuurde de koning een of ficier met vijftig soldaten naar Elia
toe. Vijftig stoere, sterke soldaten, goed getraind, tot de tanden
toe bewapend, om één simpele man van God te arresteren... Ze
vonden Elia op de top van een berg. De of ficier ging naar hem toe
en zei: 'Profeet, de koning beveelt u naar beneden te komen!

Elia antwoordde: 'Als ik een profeet ben, laat er dan vuur uit de
hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Meteen kwam er
vuur uit de hemel, en dat vuur doodde de officier en zijn vijftig
soldaten.




