Temand die het had gezien ging het gauw aan de koning vertellen.

En schrok de koning? Begreep hij nu hoe machtig de Here God was?

Welnee! Toen stuurde de koning opnieuw een officier met vijftig

soldaten. De tweede bevelhebber was nog slechter dan de eerste.

‘Profeet! brulde hij dreigend, 'de koning beveelt u naar ae Verg

beneden te komen. En gauw een beetjell’ g \'{g
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Elia antwoordde: 'Tk zal u laten zien dat ik een profeet ben! Er zal

vuur uit de hemel komen om u te doden, u en uw vijftig soldaten!
Meteen stuurde God vuur uit de hemel, en dat vuur doodde de

officier en zijn vijftig soldaten.
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