Toen het 's avonds donker werd, gingen de mannen naar het kamp van de
Arameeérs. Ze zagen dat er niemand meer was. Dat kwam zo: De Heer had
in het kamp een enorm lawaai laten horen. Het klonk alsof er een groot
leger met paarden en wagens aan kwam. De Syriérs dachten dat ze werden
aangevallen door de Hethieten en de Egyptenaren.

Vlak voordat het donker werd, waren de Syriérs opgesprongen en wegge-
vlucht om hun leven te redden. In de haast hadden ze hun tenten, hun
paarden en ezels achtergelaten.

Zo vonden de vier mannen het kamp. Ze gingen een tent in, en daar aten en
dronken ze. Ze vonden ook goud en zilver en kleren in de tent. Ze namen
alles mee en verstopten het. Bij een andere tent deden ze hetzelfde.




