Toen Amasja na de oorlog terugging naar Jeruzalem, nam hij allemaal
godenbeelden uit Edom mee. Die beelden zette hij in Jeruzalem neer,
en hij vereerde ze als goden. Hij brandde wierook, en hij knielde voor

de beelden.

Toen werd de Heer heel boos op Amasja. Hij stuurde een profeet
naar hem toe. Die profeet zei: "Waarom vereert u de goden van de
Edomieten? Die goden konden de Edomieten niet eens helpen toen u

hen aanviell'’ Maar Amasja antwoordde: 'Heb ik u om raad gevraagd?

Houd uw mond, anders laat ik u dodenl’

Toen stelde de prnfeef geen vragen meer aan de koning. Maar hij zei:

God
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