Lees het verhaalt je.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Hoor wat de Heer zegt: Tk heb altijd voor de Israélieten gezorgd,
maar zij zijn mij niet trouw gebleven. Jullie zijn weggegaan bij de
Heer, en jullie denken niet meer aan Hem.

Jullie lijken op iemand die zwaargewond is. Zijn hele lichaam doet pijn
en overal zit bloed. Maar hij wil niet dat iemand zijn wonden
verzorgt. Jullie land is verwoest, jullic steden zijn verbrand.
Vijanden hebben de oogst van het land vernield. Er is bijna niets
over van de stad Jeruzalem. Er wonen nog maar weinig mensen. De
stad is leeg, en de inwoners zijn bang!

De Heer zegt: 'Wat moet ik met al jullie of fers? Ik heb genoeg van
al die schapen. Ik heb genoeg van die vette koeien. Al die dieren, ik wil
Ze niet meer. Stop toch met die offers. Ik wil ze niet. Ik heb genoeg
van jullie wierook en van al jullie feesten. Ik vind jullie feesten
vreselijk. Ik kan er niet meer tegen, ik wil ze niet meer. Hoe lang
jullie ook bidden, ik luister niet. Als jullie je handen omhooghouden
om te bidden, dan sluit ik mijn ogen. Want met die handen hebben
jullie mensen vermoord!’
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 3 woorden. niet te laat!

Schrijf ze op de strepen.
Oplossing: God : I




