In de eenzaamheid van de woestijn, alleen met de HEERE, zal het
volk de zegeningen missen(Dit wegvoeren in de woestijn heeft God
gedaan toen Hij Zijn volk door de Assyriérs liet wegvoeren en liet
verstrooien in 'de woestijn van de volken’). Zo zal God Zijn liefde
laten zien.

'Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven. Op die dag zal u
Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn
Badl!

Door haar bekering zal het afgelopen zijn met haar dienen van de
afgoden.

Er zal vrede zijn bij mens en dier. De hele aarde zal in die zegen
delen. De hele schepping zal dan vrijgemaakt zijn van de vloek die
erop is komen te liggen door de zondeval.

'Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen en u zult de HEERE
kennen. En Ik zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Tk zal zeggen
tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God'f
Het volk zal genieten van de zegen en heel groot worden. Het volk
kan bij zoveel goedheid alleen maar uitroepen: "Mijn God." Ze
voelen zich dankbaar, hebben bewondering voor God en prijzen
Hem met heel hun hart.

Breng de Israélieten naar de woestijn. Onderweg kom je

Oplossing:




