Eén ding is bij God onmogelijk:
Het is onmogelijk dat het onmogelijk is.
Achter de wolken schijnt Gods liefde:

God koos een onbelangrijk stadje,
een gewoon meisje,

en een onmogelijke manier,

om ons zijn liefde te laten zien:
Hij werd 1 van ons.

a=1 e=5 5-5-14 4-9-14-7 9-19 2-9-10 7-15-4
b=2 f=6
c=3 g9=7 15-14-13-15-7-5-12-9-10-11: 8-5-20 9-19
d=4 h=8

15-14-13-15-7-5-12-9-10-11 4-1-20
i=9 m=13

j=10 n-=14 | 8-5-20 15-14-13-15-7-5-12-9-10-11 9-19

1-3-8-20-5-18 4-5 23-15-12-11-5-14

q=1? u=21 19-3-8-9-10-14-20 7-15-4-19 12-9-5-6-4-5

s=19 w=23 Volg de lijnen. Welke zin komt eruit? ?%ﬂ_
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