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Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Jongens en meisjes, op 5 september 1973 vierde onze vorige koningin, koningin Juliana,
het feit dat ze 25 jaar koningin van Nederland was. Dat jubileum vierde ze in Tilburg.
Waar ik toen woonde. Ik was toen 9 jaar. En natuurlijk gingen we naar de koningin
Kijken. Wat zoiets was uniek. We kenden de koningin alleen maar van de televisie. En
nu kwam ze bij ons in de stad. En we wilden haar zien. Want nu konden we haar in het
echt zien. Als we geluk hadden. En we hadden geluk. We konden een goed plekje langs
de weg vinden waar ze langs zou komen. We keken naar de richting waar ze vandaan
moest komen. Vol verwachting en ongeduld. Wat moesten we lang wachten. Maar
eindelijk zagen we in de verte politie op motorfietsen aankomen. Daarachter zaten

auto's. En het was gelukkig heel mooi weer en de koningin kon dus in een open auto




door de stad rijden. En toen haar auto langs kwam, konden we haar dus goed zien. Wat
waren we opgetogen en blij. We hadden de koningin gezien! [Koningin] En we vroegen
aan onze vriendjes in de buurt en op school of ze ook de koningin hadden gezien. Net
als wij. We vonden dat heel bijzonder. Een zo belangrijke vrouw, die je alleen maar van
de televisie kent, dat je die in het echt hebt gezien. Misschien hebben jullie wel iemand
die je heel graag in het echt zou zien. Echt zou willen ontmoeten. Misschien zou je wel
Dirk Kuijt willen zien. Ja, het zou nog mooier zijn als je hem echt even zou mogen
ontmoeten. Of Johan Cruijff. Of president Obama van Amerika, of..., vul zelf maar in
wie je graag zou willen ontmoeten en hoe dat voor je zou zijn.

Maar hoe machtig, fantastisch of belangrijk die mensen ook mogen zijn, niemand haalt
het bij Degene die we volgens onze tekst mogen zien als we een rein hart hebben. Want
daarin staat dat mensen die zuiver van hart zijn, niemand minder dan God zelf zullen
zien. Nu is het gevaar natuurlijk dat u denkt dat het wel heel aardig is om je voor te
stellen dat je God mag zien, maar dat dat toch weinig zin heeft, omdat je toch niet rein
van hart bent en dat ook niet gaat worden. Op dat probleem zal ik straks ingaan.
[Probleem van zuiver hart] Want dat dat probleem er ligt is overduidelijk. Maar ik kan
u al wel bij voorbaat zeggen dat de situatie echt niet zo hopeloos is als hij op het eerste
gezicht lijkt. Maar dat straks.

Nu wil ik toch eerst met u stilstaan bij het mogen zien van God. Het ontmoeten van
niemand minder dan de HERE. Natuurlijk is de gedachte aan het ontmoeten van God
niet zonder problemen. We hoeven maar te kijken naar het volk Israél. Dat volk mocht
God ontmoeten op de berg Sinai. Dat was geen ontmoeting waar ze God bij zagen, maar
Gods aanwezigheid riep heel veel angst op. Zoveel dat ze dat niet meer wilden
meemaken. Daarom hebben ze toen aan Mozes gevraagd of hij voortaan met God wilde
spreken. Dan kan hij wel weer aan hun doorgeven wat God te zeggen had. Jesaja ervaart
als hij God ontmoet dat hij een zondaar is en hij vreest voor zijn leven. Toch wordt ons
hier het zien van de HERE niet als een verschrikkelijk iets getekend. Het is een heerlijk
geschenk. lets prachtigs. En dat is het natuurlijk ook. Voor Adam en Eva was het voor
de zondeval een feest als de HERE met hen door de tuin wandelde. VVoor Elia was het
ongetwijfeld fantastisch toen hij iets van de HERE mocht zien. Toen God aan hem
verscheen in het gefluister van een zachte bries. God was niet in de aardbeving. God

was niet in het vuur, maar God trad in zachtheid en vriendelijkheid Elia tegemoet. En



dat is natuurlijk ook wat de Heer Jezus in deze zaligspreking bedoelt. Wie rein van hart
is, ontmoet God in zijn vriendelijkheid, warmte en liefde. [God zien]

Stelt u zich dat eens voor. U mag uw Schepper ontmoeten. Hij die wil dat u er bent. Hij
die zijn Zoon voor u naar de wereld heeft gestuurd om ook u te redden. Hij die alles van
u weet. Die u als geen ander kent. En die toch met u verder wil. Die blijkbaar zoveel
liefde en warmte voor u heeft. Hij die u geadopteerd heeft en die u zijn kind noemt. Hij
die u opneemt in zijn huis. Hij die u verlost van al uw ellende en problemen. Hij bij wie
u volkomen veilig bent. Nu zien we nog in raadselen zegt Paulus, maar straks zien we
van aangezicht tot aangezicht. Straks mogen we God in zijn ogen kijken en Hem zien in
al zijn heerlijkheid. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 : 2: 'Geliefde broeders en zusters,
wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we
weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zal
iedereen Hem zien zoals Hij is." Dat is een ontzettend groot voorrecht. God mogen
ontmoeten en Hem mogen zien zoals Hij is in zijn rechtvaardigheid, liefde, heerlijkheid
en almacht. Is het niet fantastisch?!

Maar nu nog dat probleem. Want u denkt misschien: 'Het is allemaal wel mooi, dat
mogen zien van God, maar dat is toch niet voor mij weggelegd.' Want mijn hart is niet
rein. Mijn hart is niet zuiver. Een begrijpelijke reactie. Ik zou ook haast willen zeggen:
'Een gezonde reactie." Want de Heer Jezus heeft ons er de afgelopen weken juist zo bij
bepaald dat we zondige mensen zijn. We moeten als geestelijk arme mensen onze
handen leren uitstrekken naar God. We moeten treuren over het feit dat we God en onze
naaste niet de liefde geven waar ze recht op hebben. We moeten honger en dorst hebben
naar gerechtigheid. Omdat er altijd een tekort aan rechtvaardigheid in ons leven is. Wie
heeft er nu een zuiver hart? Een hart waarin geen slechtheid of boosheid opkomt.
Waarin geen zondig verlangen gevonden wordt? Ik niet en u waarschijnlijk ook niet. En
wie zegt dat er in hem of haar geen zonden zit, is volgens hetzelfde Woord van God een
leugenaar. [Hoe kan God?] We hebben het gelezen in 1 Johannes 1 : 8. 'Als we zeggen
dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.' En
vervolgens wordt dat met andere woorden in vers 10 herhaald: 'Als we zeggen dat we
nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.’

Dus iemand die zegt dat hij een zuiver hart heeft, misleidt zichzelf en kent Gods Woord



niet en die maakt God tot een leugenaar. Dus die kan ook gedag zeggen tegen zijn
vermeende zuivere hart. Want dat heeft hij niet.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we vastlopen als we het woord 'zuiver' uitleggen
als een hart waarin geen zonde opkomt. Het is blijkbaar iets ingewikkelder. Als is het
ook niet vreselijk ingewikkeld. De woordcombinatie zoals de Heer Jezus hier gebruikt
voor een zuiver hart, komen we namelijk ook in de Griekse versie van het Oude
Testament tegen. Namelijk in een Psalm van David. De beroemde Psalm 51. In vers 12
vraagt hij aan God, om in hem een zuiver hart te scheppen. Het hart van David was een
tijd vol zonde en huichelarij geweest. Hij had gezondigd door met de vrouw van zijn
naaste te slapen. Hij had geprobeerd deze zonden toe te dekken. Hij had allerlei leugens
verteld. Niet dat nog niet genoeg leek om zijn zonden mee te verbergen, heeft hij de
echtgenoot van de vrouw laten vermoorden. Hoewel hij ook dat zo had ingekleed dat
het niet op moord leek. Zijn hart was vol geraakt met vuiligheid en de zonden hadden
zich meer en meer opgestapeld. Zijn hart was een duistere, vuile plek geworden. En nu
vraagt hij van God of hij weer een opgeruimd hart mag ontvangen. Hij vraagt van God
om deze opnieuw met hem wil beginnen. Of hij een schone lei mag ontvangen. Maar
dat niet alleen. Want wat heb je aan een schoon hart als je het gelijk weer begint te
vervuilen. De omschrijving die ons Psalmboek geeft treft in mijn ogen heel mooi de
betekenis van wat David verlangt. Daar staat: 'Schep in mij, God, een hart dat leeft in
het licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid u blijft
beminnen.' Het woord rein heeft te maken met schoon. En het is hier als met een kamer.
Jullie kennen dat misschien ook wel jongens en meisjes, dat je zo'n leeftijd hebt dat je
moeder heeft gezegd dat je zelf maar voor je kamer moet zorgen. Maar dat je daar niet
erg trouw in bent. Waardoor het in de loop van de tijd een grote rommel is geworden.
Boeken en schriften op scheve of omgevallen stapels. Je bureau ligt vol met van alles en
nog wat. Kleren slingeren op de grond. Je bed is niet opgemaakt. Een laag stof op de
planken. En op een gegeven moment ben je er zo zat van, omdat je altijd maar weer in
die rommel moet zoeken, dat je grote schoonmaak houdt. De vuile kleren gaan in de
was. Allerlei rommel gaat in de vuilnisbak. De boeken worden weer netjes op een plank
gezet. Schriften op hun stapel. Je bed rechtgetrokken. Schoenen netjes op een rijtje. De

vloer gezogen en de planken gestoft. Een heerlijk opgeruimd gevoel geeft dat. En



vervolgens neem je je voor om je kamer schoon en opgeruimd te houden. [Een zuiver
hart]

Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt, met een rein hart. Dat is geen hart waarin geen
zonden opkomen. Een dergelijk hart wordt hier op aarde niet gevonden onder de
mensen. Maar het is een hart dat eerlijk erkend wanneer je er een rommel van hebt
gemaakt. Het is een hart dat ook de verantwoordelijkheid neemt voor de rotzooi.
Allereerst tegenover God. En daarmee begint het opruimen. Met eerlijk belijden wat je
verkeerd hebt gedaan. En dus niet als een soort algemene uitspraak waar ons hart niet
bij is. Maar als een oprechte schuldbelijdenis. Maar ook met het voornemen en het
verlangen om ons hart schoon te houden. Om een hart te hebben dat wandelt in het licht
van God. Dus het gaat hier om het opruimen van de rommel. Het gaat erom dat we ons
best doen om nieuwe rommel te voorkomen. En waar toch rommel ontstaat, laten we
deze niet slingeren, maar ruimen deze op, door onze zonden eerlijk tegenover God te
belijden. Zo krijgen we een goede band met God en houden we deze open. Een zuiver
hart is dus een opgeruimd hart. Opgeruimd omdat we onze zonden hebben beleden en
deze bij Christus hebben gebracht. Opgeruimd omdat we zonden niet laten opstapelen.
Opgeruimd omdat we onze band met God het belangrijkste vinden in ons leven.

We hebben nu dus gezien dat een rein hart niet hetzelfde is als een hart zonder zonden.
Maar is een hart dat leeft in het licht en dat we opgeruimd proberen te houden wel
haalbaar? Ja, broeders en zusters, dat is wel mogelijk. Natuurlijk moet je dan wel bereid
zijn om als een bedelaar je handen uit te strekken naar God. Uit te strekken naar God
om vergeving van zonden te vragen. Maar ook uit te strekken om de Heilige Geest van
God te ontvangen. [Om ons hart] Want dit gaan we niet uit onszelf redden. Maar dat
vraagt God ook niet van u en mij. Hij vraagt ons in dat Hij onze God mag zijn. Hij
vraagt van ons dat wij alle kracht en hulp eenvoudig van Hem vragen en verwachten.
Opnieuw zien we dus hoe belangrijk die eerste zaligspreking is. Hoe die het fundament
legt. Hoe die ons de weg wijst om te ontsnappen uit onze ellende. Want hoe meer we
bedelaars durven te zijn, hoe mooier we worden. Want dan worden we ook wat God van
ons vraagt. Zachtmoedige mensen, mensen die honger en dorst hebben naar een nieuw
leven, barmhartige mensen en mensen die zuiver zijn van hart.

En dan zullen we dus het land bezitten, verzadigd worden, barmhartigheid ondervinden

en zelfs God zien. We zijn geschapen om te leven voor de troon van God. Om te leven



in de troonzaal van God. En die dag dat we God zullen mogen zien, komt steeds
dichterbij. Ooit zult u voor God staan. En hoe meer we dat beseffen, hoe belangrijker

het voor ons wordt om ons hart op te ruimen en opgeruimd te houden.

Amen



