De Heer zegt: 'Tk straf de Israélieten, ik jaag hen weg naar andere
landen. Ze zullen een zwak volk worden. Maar eens zal ik hen weer
bij elkaar brengen. Tk zal een machtig volk van hen maken. Dan zal ik,
de Heer, op de berg Sion als koning over hen regeren, voor altijd.
Jeruzalem zal weer de plaats zijn waar koningen regeren, net als
vroeger.’

De inwoners van Jeruzalem worden ze als gevangenen naar Babylonié
gebracht. Maar in Babylonié zal de Heer hen bevrijden.Veel volken
zijn bij elkaar gekomen om Jeruzalem aan te vallen. Die volken
begrijpen niet wat de Heer van plan is. De Heer heeft ze verzameld,
zodat hij ze allemaal kan vernietigen.

Inwoners van Jeruzalem, maak je klaar om de vijanden te verslaan!
Want de Heer zal jullie zo sterk maken als een stier, als een stier
met hoorns van ijzer(=beeld van kracht) en hoeven van brons. Dan
zullen jullie de andere volken vernietigen. Alles wat zij geroofd
hebben moeten jullie aan de Heer geven.

Inwoners van Jeruzalem, maak je maar klaar voor de strijd! Want de
vijanden zijn al bezig om de stad aan te vallen. Ze zullen de koning

van Israél neerslaan.
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