De Heer zegt: Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de
kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen
die namens mij leider zal zijn van Israél. Hij zal afstammen van een
heel oude familie. Dan mogen de Israélieten terugkeren naar hun
eigen land. Hij zal vrede brengen.

De paarden, strijdwagens, stadsmuren, steden en vestingen, waarop
de Israélieten steunen in plaats van op mij, zal ik wegvagen. Ik zorg
ervoor dat zij geen dingen meer kunnen vereren die ze zelf
gemaakt hebben. De Israélieten zullen niet meer op mensen
vertrouwen, maar alleen op de Heer.

Alle volken die niet gehoorzaam zijn aan mij, zal ik zwaar straffen.
Voor de anderen zal ik goed zijn. A
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De geboorteplaats geen aantrekkelijke plaats. Het was niet voor niks dat
daar de Heerser werd geboren. Efratha is de plek waar Benjamin geboren
Is en Rachel gestorven is. Rachel en Israél zijn beiden gestorven. De hoop
op leven was dood. Door de geboorte van Benjamin en van Christus kwam
er opnieuw hoop op leven.




