O, wat voel ik me ongelukkig! Tk ben op zoek naar een goed mens,
maar ik kan er niet één vindenl Alle mensen die frouw waren aan God,
zijn uit het land verdwenen. Vertrouw je vrienden, je vrouw en
kinderen niet, want in deze tijd kunnen zelfs familieleden je vijanden
zijn. Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. Hij zal mij helpen, want hij
is mijn God.

Ons volk is wel verslagen, maar we zullen weer opstaanl We leven wel
in het donker, maar de Heer zal een licht voor ons zijn. Hij zal alles
weer goedmaken voor ons. Dan zullen we zien hoe de Heer ons redt.
Onze vijanden zeiden ze tegen ons: "Waar is die God van jullie?’ Maar
binnenkort zullen we zien hoe ze vertrapt worden.

Er komt een dag dat de Israélieten de muren van hun steden weer
zullen opbouwen. Dan zullen alle Israélieten weer terugkeren naar hun
eigen land, vanuit Assyri€, Egypte en Babylonié.

Maar de rest van de aarde zal dan helemaal verwoest worden. Dat zal
gebeuren omdat de mensen zo veel misdaden hebben gepleegd.

Er is niemand zoals u, God. U bent een God die schuld vergeeft. U
blijft niet altijd boos. U zult medelijden met ons krijgen. En u
Zult nooit meer denken aan wat we verkeerd gedaan hebben.

U zult trouw zijn aan uw volk, het volk van Abraham en Jakob. U zult
uw volk liefhebben, zoals u vroeger aan onze voorvaders beloofd hebt.
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