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Ochtenddienst

Broeders en zusters,

1. Zingen: Gezang 28 : 1 en 3 (vers 3 Morgenster)

2. Lezing van de wet

3. Zingen: Psalm 130:1en?2

4. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige
Geest

5. Schriftlezing: 1 Korinthiérs 6 : 12 — 20

6. Tekst: 1 Korinthiérs6 : 12

7. Woordbediening

8. Zingen: Psalm 118 : 1 en 2 (over de Here die ons in de ruimte doet

staan)
9. Dankzegging en voorbede
10. Collecte
11. Zingen: Psalm 114 : 1en 2
12. Klaarmaken tafel: Gezang 3
13. Tijdens viering: Lied 360, Gezang 30, Psalm 116
14. Slotzang: Gezang 41

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Klinkt dat niet fantastisch jongelui? Alles is mij geoorloofd. Alles mag. Stel dat je
ouders dat tegen je zouden zeggen: joh, je mag alles. Jongens en meisjes, hebben je
papa en mama dat wel eens tegen je gezegd? Je mag alles. Ik denk het niet, he? En hoe
groot is de kans dat ze dat binnenkort zullen zeggen? Wat denk je? Niet zo groot, he?
Maar hoe zit dat dan met de Here? Met God? Hoe groot is de kans dat de Here tegen je
zegt: joh, alles mag? Ik denk dat je verwacht dat de Here die woorden gauw tegen je zal

zeggen. Maar toch lezen we dat hier wel in onze tekst: alles is mij geoorloofd. Alles




mag. En die niet maar een keer. Maar de Here laat het de apostel Paulus zelfs twee keer
schrijven in één vers. En in vers 23 vers het tiende hoofdstuk schrijft Paulus het nog een
keer: alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet
alles bouwt op.

We zijn dus vrij, broeders en zusters, jongens en meisjes. Christen-zijn betekent echt
niet dat je dit niet mag en dat niet mag. Dat dit moet en dat moet. En er zijn mensen die
geen christen willen zijn, omdat ze menen dat je als christen heel bekrompen moet leeft.
Nee, ze willen vrij zijn. Maar de Here leert ons dat de Here Jezus vrij maakt. Kijkt u
maar in Galaten 5 vers 1. “Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons
vrijgemaakt”. En in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk schrijft Paulus, dat wij geroepen
zijn om vrij te zijn. Ik bedien u het Woord van de Here onder het volgende thema:

In onze Here Jezus Christus zijn wij werkelijk vrij.

Broeders en zusters, jongens en meisjes, we vieren vandaag het feest van onze vrijheid.
Zoals het oude Israél het feest van de bevrijding vierde met Pascha, zo vieren wij
vandaag het feest van onze bevrijding. De jongens en meisjes weten waarschijnlijk wel,
welke bevrijding het volk Israél vierde met Pascha. Om welke bevrijding ging het? De
bevrijding uit de macht van de Farao van Egypte, die hun tot slaven had gemaakt. Die
hun liet ploeteren en zwoegen de hele dag door. Die hun jongetjes doodde en hun een
ellendig leven gaf. Een leven waar ze niet aan konden ontsnappen. En met Pascha
vierden zij dat ze hoe de Here ze uit de macht van de Farao had bevrijd. Hoe de engel
van het verderf aan hun deuren voorbij was gegaan, maar het eerstgeboren kind van de
Egyptenaren had gedood. Hoe de engel aan deuren voorbij ging waaraan het bloed van
het de jonge bok of het jonge schaap was gestreken. Dat bloed was hun redding. En wij,
wij vieren vandaag ook onze vrijheid. Door te drinken van het bloed van het grote
Paaslam, Jezus Christus. Door zijn bloed te vergieten, heeft Hij ons bevrijd uit de macht
van de duivel. Uit de macht van de zonde. Heeft Hij ons bevrijd van het oordeel van
God. Bevrijd van de straf. De eeuwige dood. De eeuwige ellende, waar geen mens uit
kan ontsnappen.

Toch zouden we nu de tekst geen recht doen als we de vrijheid waarover in onze tekst
gesproken wordt puur zouden betrekken op het feit dat we bevrijd zijn van de straf,
bevrijd zijn uit de slavendienst. Want het gaat in onze tekst niet om het feit dat we vrij

zijn van de straf. Nee, het gaat hier om de vrijheid van handelen. Wat mag je wel en wat



mag je niet. En Paulus schrijft: alles is mij geoorloofd. En uit het verband van deze
woorden blijkt ook nog eens duidelijk dat het gaat om de vrijheid van handelen. Want
hij schrijft over wat een mens mag eten en niet. En het gaat over seksueel contact het
publieke vrouwen. En in dat verband schrijft Paulus dus: alles is mij geoorloofd. Ik mag
alles.

Nu zijn er uitleggers die zeggen. Paulus zegt dit niet, maar dat zeiden bepaalde leden
van de gemeente van Korinthe. Nu is dat heel goed mogelijk. Maar dat zegt ook weer
niet zoveel. Want we lezen niet dat Paulus zegt dat een dergelijke bewering helemaal
niet klopt. Nee, Paulus laat deze woorden gewoon staan. Een christen mag rustig
zeggen: alles is mij geoorloofd. Alleen moet je er wel wat bij zeggen. Ja, als christen
mag je alles, maar voor een ware christen betekent dat niet dat hij dat hij dan ook maar
alles doet. Want een ware christen is met Christus verbonden. Zoals Paulus daar ook
over schrijft in vers 17. “Wie zich aan de Here hecht is één geest met Hem”.

Daarom kijkt een christen ook naar het nut van dingen. Een christen is vrij. U, jij, ik.
We zijn vrij. Alles is ons geoorloofd. Maar daarom doen we niet alles wat geoorloofd is.
Ik mag eten wat ik wil. Ik mag drinken wat ik wil. Maar daarom eet en drink ik nog niet
altijd alles en zoveel ik wil. Ik ben toch geen slaaf van mijn maag. Mijn maag regeert
mij toch niet. Ik mag genieten van mijn seksualiteit, maar dat betekent toch niet dat ik
zomaar alles doe met mijn lichaam en dat van een ander. Ik hoor bij Christus en zijn
Geest leeft in mij. Daarom vraag ik me bij wat ik doe en laat af of ik daarmee goed doe.
Of ik daarmee de Here blij maak of niet. Ik stel mezelf de vraag: wat wil ik bereiken
met wat ik doe? Betekent dit dan dat je nooit meer iets mag doen omdat het gewoon
leuk is? Fijn is? Natuurlijk niet. In 1 Timothets 4 vers 3 verzet Paulus zich juist tegen
een afgeknepen en bekrompen bestaan. Hij schrijft tegen mensen die het huwelijk
verbieden en het genot van spijzen, welke door God zijn geschapen om met
dankzegging te worden gebruikt.. In vers 4 vervolgt hij door te zeggen: dat alles wat
God geschapen is goed is en niets daarvan verwerpelijk is, als het met dankzegging
wordt aanvaardt. Want daardoor worden al deze dingen geheiligd. Door het woord van
God en door gebed.

We vieren vandaag in dit Heilig Avondmaal onze vrijheid. Het feit dat Christus ons
heeft bevrijd van de zonden en dat we niet meer één geest zijn met de wereld, maar één

geest zijn met Christus. Zijn dood zet ons in de ruimte. Door zijn dood kunnen wij weer



van het leven en in al zijn volheid genieten. Maar als zijn geest in ons woont, dan
moeten we ons ook door zijn geest laten leiden. Door de eer van onze Here te zoeken.
Door Hem te behagen. Hem te danken voor al het goede dat Hij geeft. We lopen soms
het gevaar vooral te zien wat ons ontbreekt in dit leven. Gezondheid, een man, een
vrouw, kinderen, geld, merkkleding, een mooie auto of noem het maar op. Maar laten
we ons daar toch niet blind op staren. Laten we toch ook letten op de goede dingen die
de Here geeft en waar wij van mogen genieten als wij het in dankzegging aanvaarden. U
bent niet geroepen tot slavernij maar tot vrijheid. Laten wij dan onze God eren door in
die vrijheid te leven. Niet in losbandigheid. Want losbandigheid is weer een slavernij.
Losbandigheid is de slavernij van het lichaam. Slavernij in eten, drinken, seksualiteit,
hebzucht of agressie. Losbandigheid komt voort uit leegheid en armoede. Maar genieten
onder dankzegging aan God, dan vervult een mens werkelijk met vreugde. Dat geeft een
gevoel van echte vrijheid. Die zegt en die voelt het ook zo: alles is mij geoorloofd. Alles
wat ik wil doen als kind van de Here, dan mag ik ook doen. Ik ben vrij. Want ok ben
van Christus.

Vier dan zo uw vrijheid. Door onder dankzegging het zichtbare teken en zegel van uw
vrijheid in Jezus Christus in dit sacrament van het Heilig Avondmaal te ontvangen.

Amen
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