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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Wat voor gevoel bekruipt u, broeders en zusters, en jullie jongelui, als u leest dat hoe-
reerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geld-
gierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters het Koninkrijk van God niet zullen beér-
ven? Ik moet zeggen dat een dergelijk vers uit de Bijbel mij vaak wel onrustig maakt.
O, ik kan dit Woord van de Here best wel wat van zijn kracht ontdoen. Ik ga niet naar
de hoeren, ik kniel niet voor afgodsbeelden, ik heb geen gemeenschap met een andere
vrouw, ik blijf van jongens af, ik verlaat de winkel nooit zonder te betalen, ik geef ook
geld aan goede doelen, ik ben slechts 1 keer een beetje dronken geweest en dat is al
meer dan twintig jaar geleden. Ik loop niet elke dag mensen te belasteren en licht geen
mensen op. Ik hoef me dus geen zorgen te maken. Met mij zit het wel goed. Zo kan ik
mezelf er van afmaken en mijn geweten sussen. Alleen wordt mijn geweten niet echt
rustig. Want in mijn hart weet ik heel goed, dat mijn leven helemaal niet zo schoon is.
Dat mijn ogen soms beelden zoeken die zondig zijn. Dat ik mijn oog soms langer op een

beeld laat rusten dan de Here wil. Dat ik niet altijd even zuiver met het geld en goed




omga dat de Here mij heeft toevertrouwd. Dat ook ik de neiging heb om eerst mijn boel-
tje helemaal op orde te willen hebben, voordat mijn naaste in beeld komt. Ik weet heel
goed welke zonden telkens weer terugkeren in mijn leven. Zonden waar ik al bijna heel
mijn leven tegen vecht, maar die onoverwinnelijk lijken. Dan kan ik wel vroom preken
en catechisatie geven. Dan kunnen de broeders en zusters wel denken dat een dominee
natuurlijk een hele vrome man is, maar ik weet zelf wel beter. Ben ik eigenlijk ook geen
onrechtvaardige? Een onrechtvaardige die het Koninkrijk van God niet zal beérven.

Ik bedien u deze middag het Woord van de Here onder het volgende thema:

Wie het Koninkrijk van God wil beérven moet het onrecht van de wereld de rug
toekeren.

De apostel Paulus heeft onze broeders en zusters in Korinthe over vele zaken moeten
vermanen. In eerdere preken hebben we al gezien hoe de gemeente aan partijvorming
deed. De een was van Petrus, de ander van Apollos, weer een ander van Paulus en de
volgende was van Christus. Terwijl we toch allemaal van Christus zijn. Veel gemeente-
leden zochten ook erkenning voor hun wijsheid bij de mensen van de wereld. Terwijl de
wijsheid van God dwaasheid voor de wereld is. Een gekruisigde Verlosser is voor Joden
een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. Aan het einde van hoofdstuk 4 vermaant
Paulus de gemeente vanwege hun opgeblazenheid. Ze voelen zich heel wat. Ook tegen-
over de apostel Paulus.

In hoofdstuk 5 moet Paulus de gemeente vermanen vanwege het feit dat een broeder
met de vrouw van zijn vader leeft. Ja, als man en vrouw samenleeft. En de gemeente
daar niets aan doet. Dat een man het bede deelt met de vrouw van zijn vader wordt zelfs
onder de heidenen nog een schande gevonden. Maar de gemeente van Korinthe staat het
gewoon toe. Geen vermaan, geen tucht.

In hoofdstuk 6 komt dan de volgende zonde ter sprake. Namelijk dat twee gemeentele-
den voor het uitvechten van hun moeiten naar de wereldse rechter stappen. Hij vindt het
intriest dat twee broeders naar onrechtvaardige, heidense rechters toegaan, om daar hun
recht te halen. Waarom zoeken ze hun recht daar? Weten ze dan niet dat de gelovigen
over de wereld zullen oordelen? Ja, zelfs over de engelen? Zouden zij dan niet in staat
zijn om een oordeel te geven over die onbeduidende zaken waar zij mee naar de wereld-
lijke rechter gaan? En dan steekt Paulus in vers 7 nog dieper af. Want Paulus ziet hier

maar niet zomaar een zonde. Nee, Paulus ziet hier een totaal verkeerde grondhouding.



Het gedrag van deze broeders brengt aan het licht dat ze meer werelds denken dan gees-
telijk. Hij stelt ze de vraag, waarom ze niet liever onrecht lijden dan met hun onbedui-
dende zaken naar de rechter te gaan.

Wie wel eens naar “de rijdende rechter” kijkt die weet om wat voor onbeduidende za-
ken, mensen soms ruzie hebben. Het gaat vaak over niks, maar de hatelijkheden tussen
de partijen vliegen over en weer. De mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet.
Zoiets mag ik de kerk absoluut niet voorkomen. Al gebeurt het wel. Niet alleen in Ko-
rinthe een kleine 2000 jaar geleden. Dergelijke dingen gebeuren ook in de Gerefor-
meerde Kerken vandaag. 1k weet van zaken waarin broeders de wereldlijke rechter in-
schakelen. Ze zullen hun gelijk halen. Ze zijn er helemaal door geobsedeerd. Hun leven
bestaat alleen nog maar uit het onrecht dat hun is aangedaan.

Maar een christen moet zich zo niet laten meevoeren. Wie zich zo laat meevoeren wordt
meer beheerst door de geest van de wereld dan door die van Jezus Christus. Christus die
zoveel onrecht heeft verdragen om ons vrij te krijgen. Die zoveel lijden heeft willen
dragen om ons. Als de Here Jezus zijn recht had opgeéist toen Hij voor Pontius Pilatus
stond, dan hadden wij nooit een toekomst gehad. Wij leven van het onrecht dat Hij heeft
verdragen. Waarom dan geen onrecht verdragen ter wille van zijn gemeente en van zijn
Naam?

Ja, het is zelfs nog erger in Korinthe. De broeders doen elkaar onrecht en elkaar tekort.
En dan komt Paulus met die vraag uit het eerste vers van onze tekst. Een vraag waar hij
alles mee op scherp zet en de twistende broeders mee wil wakker schudden. “Of weet u
niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beérven? Onrechtvaardi-
gen in het Koninkrijk van God. Dat is een onmogelijkheid! Christus is juist gestorven
om de aarde te bevrijden van het onrecht. Dat Christus door God vervloekt was, kwam
omdat Hij beladen was met ons onrecht. God haat het onrecht zo erg, dat Hij nog liever
zijn eigen Zoon hiervoor liet betalen, dan dat Hij het onrecht ongestraft zou laten. Zul-
len deze mensen dan het Koninkrijk van God beérven? Eigenaars van dat Koninkrijk
van God zijn?

De jongens en meisjes hier kunnen die vraag ook wel beantwoorden? Nodig jij iemand
uit op je verjaardag, dat telkens weer dingen doet waar jij een hekel aan hebt? Nee toch?
Zo is het ook bij de Here. Onrechtvaardigen zullen het Koninkrijk van God niet beér-

ven. Daarom roept Paulus de mensen in Korinthe op om niet langer te dwalen. Dwaalt



niet! Dit woord roept het beeld op van iemand die de weg kwijt is. Van iemand die op
weg is gegaan met een duidelijk doel, maar dat doel uit het oog heeft verloren en de weg
kwijt is.

Maar Paulus schept duidelijkheid. Hij zegt: hoereerders, afgodendienaars, overspelers,
schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplich-
ters zullen het Koninkrijk van God niet beérven. Hij werkt dus het woord onrechtvaar-
digen uit, door diverse zondaars te benoemen. Er is geen sprake van een bepaalde op-
bouw in deze lijst. Wat wel opvalt is dat Paulus veel zonden tegen het zevende gebod
noemt. Hoereerders, overspelers, schandjongens en knapenschenders. Hoereerders is
een meer algemene aanduiding voor overtreders van het zevende gebod. Overspelers
ziet op mensen die hun huwelijk verbreken door seksuele gemeenschap te hebben met
een andere man of vrouw. Schandjongens zijn jonge mannen die seks hebben met ande-
re mannen. Hoewel dat in onze samenleving wel voorkomt, is dat niet zo wijd verbreid
als dat in Griekenland was. Daar hadden veel rijke getrouwde mannen vaak ook nog
seks met jonge mannen. Jongens vaak nog, die vanwege het geld dat ze ervoor kregen
deze seks bedreven. Ook voor hun is geen plaats, want de Here haat ook dit. En voor de
mannen die met deze schandjongens seks hebben is ook geen plaats in het Koninkrijk
van God van God. Zij worden hier knapenschenders genoemd.

Maar het gaat niet alleen om zonden tegen het zevende gebod. Maar ook om zonden
tegen het eerste gebod. Het dienen van andere goden dan de Here. Het achtste gebod:
dieven, geldgierigen en oplichters. De lasteraars onder het negende gebod. Tenslotte
nog de dronkaards. Ja, als je het geheel overziet, dan gaat het om zonden die door velen
ook in onze samenleving niet als problematisch wordt ervaren. Op seksueel gebied mag
alles, zolang er maar geen dwang aan te pas komt. Wie je als je god vereert, moet je
helemaal zelf weten. En velen in ons land vinden dat je niet moeilijk moet doen over
een keer iets uit een winkel gappen, wat sjoemelen met je belastingaangifte, het illegaal
kopiéren van cd’s en dvd’s. En over dronkenschap hoeven we het helemaal al niet te
hebben. Zolang je maar niet achter het stuur kruipt mag je drinken zoveel je wil. VVoor
veel jongeren in ons land hoort het er in het weekend gewoon bij. Anders heb je geen
goed weekend gehad. Laster hoort er bekende Nederlanders helemaal bij. Bladen in de
kiosk en televisieprogramma’s staan er bol van. En miljoenen mensen verslinden het.

Maar ook in het gewone leven gebruiken mensen steeds vaker het middel van laster om



zichzelf omhoog te werken in een organisatie. Het is de levensstijl, van laten we eten,
drinken en plezier maken, want je leeft maar één keer. Het is de stijl van de wereld. Een
wereld waar wij met onze kinderen midden in staan. Een wereld die vooral via de tele-
visie elke dag onze woonkamers binnendringt. Waardoor ook wij steeds meer gewend
raken aan de zonden. Het is een wereld die ook op ons aantrekkingskracht heeft. Want
wij komen uit deze wereld en ons vlees verlangt er telkens weer naar terug.

Maar broeders en zusters, toch moeten we aan deze wereld weerstand bieden. Want
deze wereld is gedoemd om verloren te gaan. En wie in deze wereld zijn toekomst
zoekt, zal met deze wereld verloren gaan.

Dan wijst Paulus naar het verleden van sommige gemeenteleden. Sommige gemeentele-
den hebben vroeger deze dingen bedreven. Voor sommige in de gemeente hoorden deze
dingen gewoon bij het leven van iedere dag. Ze waren ermee vertrouwd en zagen geen
probleem. Dat was verleden tijd, maar het leek er nu op dat sommige gemeenteleden die
weg weer opgingen. De weg van de zonde. De weg van het onrecht.

En Paulus wil juist dat het verleden verleden tijd is en blijft. En hij spoort de gemeente-
leden daartoe aan door op een recenter verleden te wijzen. Die periode van zonden was
triest, maar daar hoeven ze niet meer onder gebukt te gaan. Want al de broeders en zus-
ters in de gemeente hebben zich laten afwassen. Ze zijn geheiligd. Zijn gerechtvaardigd
door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van God. Mooi is ook hoe
Paulus het eerst had over sommigen die vroeger zo waren. Maar nu hij het over het
werk van Christus heeft al de gemeenteleden aanspreekt. Zodat heel de gemeente zijn
rijkdom beseft en het daarin de motivatie vindt om niet te gaan dwalen en weer naar de
geest van de wereld te gaan leven.

Paulus schrijft deze broeders niet af. Deze broeders die hun recht zoeken bij wereldse
rechters en niet bereid zijn onrecht te lijden voor Christus. Zelfs die broeder die als man
en vrouw leefde met de vrouw van zijn vader wordt door Paulus niet afgeschreven. In
vers 5 van hoofdstuk 5 schrijft hij ten aanzien van deze man: leveren wij in de naam van
de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest be-
houden wordt in de dag van de Here. Hij hoopt dus ook deze man te mogen behouden.
Zoals dat ook onze wens moet zijn. Dat ieder behouden wordt. Daarom herinnert hij de

gemeente aan wat er met de broeders en zusters is gebeurd en wat ze hebben gedaan.



Ze hebben zich af laten wassen. Ze hebben dus niet zichzelf schoon gewassen. Dat was
het werk van de Here. Maar ze hebben wel te kennen gegeven dat zij de doop wilden tot
afwassing van hun zonden. Ze hebben te kennen gegeven te geloven dat Jezus Christus
voor hun zonden gestorven is. En zij zijn toen geheiligd. Ze hebben het teken en zegel
van de afwassing van hun zonden ontvangen. Ze hebben het teken ontvangen, dat ze
apart gezet zijn. Door de Here uit de wereld genomen zijn om bij Hem te horen. Het
teken daarvan dragen ze op hun voorhoofd.

Ze zijn gerechtvaardigd. Dat betekent dat hun zonden hun vergeven zijn. Dat God hun
die niet meer toerekent, maar dat God ze aanziet alsof ze nooit zonden hadden gehad of
gedaan. Ze zijn gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus. Dat betekent
dat de Here Jezus en zijn werk de grond de basis is voor deze rechtvaardiging.

En ze zijn gerechtvaardigd door het werk van de Geest van onze God. De Heilige Geest.
Want door de Heilige Geest die in hun hart heeft gewerkt hebben zij hun zonden laten
afwassen. Door de Heilige Geest horen zij bij Jezus Christus. Zijn zij deel van zijn li-
chaam. Zijn zij apart gezet van de wereld en horen zij voortaan bij God. Zijn zij erfge-
namen geworden van het Koninkrijk van God dat Christus voor hen verworven heeft.
Dat moeten ze nu vasthouden. Ook nu ze een zondige weg zijn opgegaan en op dit mo-
ment dwalen. Ja, dat is wat wij allemaal moeten vasthouden. Want ook wij kunnen zo-
maar gaan dwalen. In de greep komen van een bepaalde zonde. Waardoor we het con-
tact met de Here verliezen en een geest de wereld van ons bezit neemt. Dan moeten we
vasthouden. 1k ben gedoopt. 1k hoor bij Jezus Christus. 1k draag zijn teken. Ik hoor niet
bij deze wereld, maar mijn toekomst ligt ergens anders. God ziet mij aan alsof ik zonder
zonden ben door het werk van mijn Here Jezus Christus. 1k ben dus niet afgeschreven,
al verdien ik dat wel. Mijn toekomst ligt niet in duigen nu ik afgedwaald ben. Nu ik me
door de geest van de wereld heb laten leiden. Nee, mijn toekomst ligt bij de Here en dat
is een heerlijke toekomst. Een toekomst in het Koninkrijk van God.

Ik het begin van de preek heb ik het gehad over mijn twijfels over mijzelf. Is het wel
voor mij? Want ik doe nog zoveel zonden. En ik val ook telkens weer terug. Elke dag
voel ik de wereld aan mij trekken en voel ik de neiging om daar aan toe te geven. En
soms geef ik er ook aan toe. Zondig en verkeerd is dat. En als we de zonden de ruimte
geven, dan zijn we voordat we het doorhebben aan het dwalen. Dan moeten we daar

weer aan ontdek worden. Dan is het goed als ons vertelt wordt. Als je op deze weg



doorgaat, gaat het niet goed met je. Draai je om en keer terug naar de Here. Naar Hem
bij wie je hoort. Want kijk maar, zijn teken is aan je voorhoofd. Hij heeft een eeuwig
verbond met u gesloten. De doop is niet alleen voor de kinderen een troost, een teken
dat ze een Vader in de hemel hebben. Maar u en ik hebben dat teken ook nog elke dag
nodig. We kunnen niet zonder de dagelijkse bekering. Niemand is daar te goed voor en
niemand is daar te slecht voor. Laten we daartoe dan ook in het bijzonder deze week
van voorbereiding op het Heilig Avondmaal van onze Here gebruiken. Het zal u goed
doen en u zult er uw Vader in de hemel, uw Here Jezus op de troon aan rechterhand van
zijn Vader en de Heilige Geest die uw lichaam tot zijn tempel heeft gemaakt, vreugde
mee bereiden.

Amen



