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Broeders en zusters, deze dienst staat in het thema: God zegt u: u mag er zijn. Dit naar 

aanleiding van de gemeenteschets die op 13 september is behandeld bij de start van het 

verenigingsseizoen. Dat God dit tegen ons zegt is puur op grond van Gods genade over 

ons. Daarom zullen we straks ook over Gods genade zingen met de woorden van Psalm 

81 de verzen 1, 5 en 8. Maar eerst zullen we de Here begroeten en luisteren naar de 

woorden van vrede en genade waarmee Hij ons begroet. Laten we daarbij gaan staan en 

ons hart op de Here richten.  

 

1. Lied : Psalm 81 : 1, 5 en 8  (zingen van Gods genade) 

2. Lezing van de wet 

3. Schuldbelijdenis : Gezang 17 : 1 en 2 

4. Genadeverkondiging : Efeziërs 2 : 1 – 7 

5. Lied: Gezang 17 : 3 - 5 

6. Gebed voor zegen over de dienst 

7. Schriftlezing : Romeinen 8 : 31 – 39 

8. Tekst : Efeziërs 2 : 5 - 7 

9. Lied : Lied 408 : 1 - 4 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Slotzang : Gezang 36 : 1 - 3 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein 

“Je mag er zijn”, zo luidt het thema van de gemeenteschets die op 13 september 

behandeld is. “Je mag er zijn”, wat bedoelen we als we dit zeggen? We gebruiken deze 

woorden op twee manieren. We kunnen met deze woorden heel veel waardering 

uitspreken: “Nou, je mag er zijn”. Of, en zo gebruiken ze meer geruststellend. Dan 

bedoelen we dat iemand niet zo negatief over zichzelf moet denken: natuurlijk mag je er 

zijn. Welke richting de schets op wil is mij niet helemaal duidelijk geworden. 

Voor mijn gevoel is meer het laatste bedoeld. Als wapen in de strijd tegen de negatieve 

gevoelens die we over onszelf kunnen hebben. We hoeven niet te doen alsof we niets 

zijn. We hoeven niet te doen of we er niet toe doen. Alsof niemand ons zou missen als 

we er niet meer zouden zijn. 

Maar wat is zo’n uitspraak waard? En waar is zo’n uitspraak op gebaseerd. Vaak helpt 

het maar kort als dit tegen ons gezegd wordt. Want wat kent die ander ons? Wat weet 

die van onze donkerste gedachten? Van onze daden? Maar het komt natuurlijk anders te 

liggen als uw Maker het tegen u zegt. Als Iemand het zegt die wel alles van u weet. Als 

Hij het zegt die wel uw slechtste gedachten en daden kent. Die al uw tekortkomingen 

kent. Die weet in welke zonden u steeds weer terugvalt. Ja, als de God van hemel en 

aarde, uw eigen Maker het tegen u zegt. Dan kun je niet meer onder deze woorden uit. 

Dan moet je je gewonnen geven. En deze blijde boodschap mag ik u, als gezant van 

deze God, verkondigen. 

Het thema voor de preek luidt: uw God zegt u: u mag er zijn! 

En we letten er achtereenvolgens op: 

1. Hoe God ons dit bekend maakt, 

2. Hoe God dit onderbouwt, 

3. Met welk doel God ons dit zegt. 

We zullen dus eerst zien hoe God ons bekend maakt dat wij er mogen zijn. Om 

eerlijk te zijn heb ik lang moeten zoeken naar een goede tekst voor de preek van 

vanmorgen. De woorden: je mag er zijn, komen we niet tegen in de Bijbel, het Woord 

van God. Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong dan ook niet in de Bijbel maar in de 

wereld van de psychosociale hulpverlening. 

Toch mogen we aan de andere kant rustig zeggen dat God ons zegt dat wij er mogen 

zijn. Dan wel niet met deze precieze woorden. Maar wel met andere. En wat nog 
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belangrijker is: de Here laat het ook merken dat Hij vindt dat wij er mogen zijn. En dat 

niet maar met woorden, zoals de therapeut. Nee, de Here laat het ons vooral merken 

door zijn daden. Uit alles wat God voor ons doet, laat Hij ons merken: je mag er zijn. 

Nee, sterker nog: Ik wil dat u er bent. Want kijk maar wat Ik voor u gedaan heb. En dan 

komen we bij Efeziërs 2. 

Daar laat de Here eerst de gemeenteleden zien, wie ze van zichzelf zijn en hoe ze er aan 

toe waren. Ook zij, waren dood door hun overtredingen en zonden, waarin ze vroeger 

gewandeld hebben. Zij waren dood. Ze stonden buiten de gemeenschap met God. Wat 

dat is wat God met het woord “dood” bedoelt. Dat er geen contact is met Hem. En dit 

vanwege hun zonden en overtredingen. Zonden en overtredingen die God haat en waar 

Hij niets mee te maken wil hebben. Waarvan Hij zelfs heeft gezegd dat degene die deze 

dingen doet vervloekt is. En vervloekt zijn betekent dat er geen plaats voor je is in de 

schepping van God. Betekent dus: jij mag er niet zijn. Er is geen plaats voor jou. Ik haat 

je om je zonden en zal je uitroeien. 

Zo stonden ook wij ervoor vanwege onze zonden en overtredingen. Maar in vers 5 zegt 

de Here nu tegen ons: Ik heb u, hoewel u dood was door uw overtredingen mede levend 

gemaakt met Christus. Hier herhaalt de Here nog even wat Hij in vers 1 heeft gezegd, 

dat zij dood waren vanwege hun overtredingen. Maar ons nu mede levend gemaakt 

heeft met Christus. We zijn dus maar niet levend geworden met Christus. Nee, God 

heeft een daad gesteld. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat betekent dus dat 

wij met Christus weer door God in zijn gemeenschap zijn opgenomen. Dat God weer 

met ons wil omgaan. Dat Hij weer met ons wil wandelen. En dat Hij als onze God ons 

liefde bewijst en voor ons zorgt. Ja, Hij zegt hier dus: Ik wil dat jij er bent. Nee, sterker 

nog: Ik wil dat jij bij Mij bent. En dat is veel meer waard dan een therapeut die in zijn 

algemeenheid zegt dat je er mag zijn, maar niet in een dagelijkse gemeenschap met je 

moet leven. 

Verder zegt de Here dat Hij ons Christus heeft opgewekt. Deze opwekking gaat over de 

opwekking uit de dood. De lichamelijke dood die het gevolg is van onze geestelijke 

dood en die met onze levendmaking nog niet verdwenen is. De dood die we allemaal 

moeten ondergaan en die voor zoveel angst, pijn en verdriet zorgt. Maar waarin we niet 

hoeven te blijven, maar waar God ons uit heeft opgewekt. Ja, hééft opgewekt. Want dat 

staat er in vers 6. Waarmee de Here ons wil laten weten dat ook onze lichamelijke 
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opstanding voor Hem al een feit is. Zelfs al zijn we nog niet gestorven en in het graf, 

onze opstanding is een feit. Omdat met de opstanding van Jezus Christus ook wij zijn 

opgestaan. Want Hij en wij zijn één. Want Hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. En 

waar het Hoofd is opgestaan is ook het lichaam opgestaan. 

Zo laat de Here ons zien, dat Hij ook in de toekomst met ons in gemeenschap wil leven. 

Waar de lichamelijke dood de gemeenschap met God had kunnen verbreken is ook die 

mogelijkheid door God onmogelijk gemaakt, door aan de lichamelijke dood zijn kracht 

te ontnemen. Zo zegt God u: u mag er zijn, niet alleen vandaag, maar Ik wil voor altijd 

met u optrekken. Ik wil u niet missen. Nu niet, maar ook in de toekomst niet. Altijd wil 

Ik u bij Mij hebben.  

En de volgende daad die God stelt is, dat Hij ons met Christus een plaats heeft gegeven 

in de hemelse gewesten. Hier ook weer dat opvallende gebruik van de voltooid 

tegenwoordige tijd. Een plaats hééft gegeven. Deze plaats hebt u al. Want nu de Here 

Jezus naar de hemel is gegaan zijn wij er in zekere zin ook al. Want als Hij het hoofd er 

is zijn wij, die zijn lichaam vormen, er ook. Er is dus een plek voor u en mij in de 

hemel. Er is bij wijze van spreken al een kamer voor u, met uw naam op de deur. En er 

liggen al hemelse kleren met uw naam erop klaar. Er is aan Gods tafel al een stoel met 

uw naam erop. 

Ja, van God mag u er zijn. Ja, sterker nog: Hij wil dat u bij Hem bent. Hij wil dat jij, hoe 

klein je ook bent, bij Hem bent. Dat geldt voor Sander en dat geldt voor Lotte, dat geldt 

voor Jan en dat geldt voor Naomi. En hoe u en jullie ook allemaal heten. God wil dat 

wij met Hem leven. Vandaag hier op aarde en in de toekomst op de plaats waar Hij Zelf 

woont: de hemel. 

Door de liefde die God ons bewijst, zegt God ons dus: je mag er zijn. Ja sterker nog: Ik 

wil jou voor altijd in mijn omgeving hebben, om met jou te leven. Dat in de eerste 

plaats. 

In de tweede plaats zullen we zien hoe God onderbouwt dat wij er mogen zijn.  

U mag er zijn, zegt de Here tegen ons. Elke zondag weer. “Genade en vrede is er voor u 

van God de Vader en van de Here Jezus Christus”. Toch schieten deze woorden van de 

Here soms maar moeilijk wortel in ons hart. En dat is niet verwonderlijk. Want in ons 

hart zijn er vaak veel vragen bij dit Woord van de Here. Als het al geen tegenwerpingen 

zijn. Nu kunnen we niet al deze vragen behandelen. Dat is ook niet nodig. Omdat de 
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manier waarop we deze tegenstemmen het zwijgen moeten opleggen in bijna al deze 

gevallen vergelijkbaar is. 

Laten we dus naar één zo’n tegenstem luisteren die ons het gevoel kan benemen dat we 

er mogen zijn. Een voor de hand liggende tegenstem bij dit onderwerp. Namelijk de 

tegenstem dat het niet zo kán zijn dat ik er mag zijn, want wat heeft God nu aan mij. 

Altijd zijn er weer die zonden. Ik schiet nog zo vaak tekort. En hier ben ik niet goed in. 

En dat durf ik niet. Hoe kan God dan zeggen dat ik er mag zijn? En het is logisch dat 

deze gedachten bij ons opkomen, want wat doen wij als iemand afvraagt of hij er wel 

mag zijn. Dan zeggen wij dat hij zichzelf niet zo omlaag moet halen, want hij kan toch 

prachtig tekenen of hij is altijd hartelijk. Of noemt u het maar op. Wij komen dus met 

onze waarden en normen en laten aan de hand daarvan de ander zien, dat hij op allerlei 

vlakken echt boven de norm uitkomt en dus echt wel wat te bieden heeft. 

We hebben degene om als God tegen ons zegt, dat wij er mogen zijn, hetzelfde te doen. 

Dan proberen we te begrijpen wat er dan is ons is, wat God er toe brengt om dat tegen 

ons te zeggen. En zeker de broeders en zusters die ook serieus nemen wat de Here van 

ons vraagt in zijn wet. Die weten dat er voor de Here vele redenen om te zeggen: Ik wil 

u niet, er is voor mensen zoals u geen plaats in mijn schepping, onder mijn hemel. Laat 

staan in de hemel. 

En op grond van onze daden en gebrekkige karakters is er voor God ook geen reden om 

ons een plaats te geven in de hemel. Toch doet God dat wel. En de Here laat er in onze 

tekst ook geen misverstand over bestaan hoe dat mogelijk is. Want God verbindt onze 

levendmaking met zijn Zoon Christus. En opgewekt zijn we ook met Hem. En we 

hebben in Christus een plaats in de hemel gekregen. Christus is dus de sleutel om te 

kunnen begrijpen dat God ons voor eeuwig bij zich wil hebben ondanks al onze zonden 

en gebrekkige karakters. 

Als God naar ons kijkt dan ziet Hij niet onze zonden, maar dan ziet Hij zijn Zoon Jezus 

Christus die voor onze zonden heeft betaald. Als God naar ons kijkt dan ziet Hij niet 

mensen die kinderen van de toorn zijn, maar dan ziet Hij zijn kinderen. Die kinderen die 

zijn Zoon Jezus Christus uit de macht van de duivel heeft gekocht door te betalen met 

zijn lichaam en bloed en die Hij daarom als zijn kinderen heeft aangenomen. Ja, Hij ziet 

als Hij naar ons kijkt, zijn Zoon de geheel zijn wet heeft vervuld. 
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Als u dus twijfelt of u er wel mag zijn, dan moet u luisteren naar wat uw Maker tot u 

zegt. Want die zegt: Ik wil dat u voor altijd bij Mij bent. En als dat niet kan geloven 

omdat u uw eigen zonden en tekortkomingen maar al te goed kent, dan moet u beseffen 

dat God u niet aanziet in uzelf maar in Jezus Christus. Niet wie u bent vormt voor God 

de reden om u zo mooie plek onder de hemel te geven, maar Jezus Christus is de grond 

onder het oordeel van God dat u voor altijd bij Hem in de hemel mag zijn. Dat in de 

tweede plaats.  

Tenslotte zullen we zien met welk doel God ons zegt dat wij er mogen zijn. In vers 7 

vertelt de Here ons waarom Hij dit doet. Waarom Hij ons, die dood waren vanwege 

onze zonden en overtredingen. Die wandelden in de zonden van de wereld en die in 

overeenstemming met de wil van de duivel leefden. Die kinderen van de toorn waren. 

Waarom Hij ons in zijn Zoon Jezus Christus nieuw leven geeft, ons opwekt uit de dood 

en ons een plaats in de hemel geeft. 

De reden hiervoor ligt niet in het feit dat er nog wel iets goeds in ons overgebleven is. 

De reden is dat God in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade 

wil laten zien naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

Wat wil God dus laten zien? De overvloedige rijkdom van zijn genade. En dat doet Hij 

zeker als Hij ons, die van nature zo slecht zijn, zo rijk maakt. En broeders en zusters, 

jongens en meisjes, daar moeten we maar veel over nadenken. Over hoe rijk we zijn dat 

God ons met zoveel liefde omringt dat Hij zijn Zoon voor ons overgegeven heeft in de 

dood, om zo ons voor altijd in de hemel bij zich te kunnen hebben. In ons vindt Hij 

daarvoor geen reden. Nee, de reden daarvoor ligt in God Zelf en daar alleen. En deze 

genade van God is overweldigend rijk. Daar kun je je alleen maar over verbazen. Daar 

wordt je stil van. En daar wil je over spreken. Daar wil over nadenken en daar wil over 

zingen. Die rijkdom wil je in je hart bewaren en die rijkdom wil je uitstallen. Je wilt 

erover spreken en je voelt dat woorden je tekort schieten. De genade van God is zo rijk 

dat Hij alles te boven gaat. Als u zich dus ooit afvraagt of er voor uw zonden nog wel 

vergeving is en u nog een toekomst hebt bij God, besef dan goed dat God u niet heeft 

uitgekozen op grond van iets in ons, maar dat de reden ervoor enkel ligt in zijn genade. 

Hij wil zijn genade tonen. God heeft, om het zo maar eens te zeggen, behoefte om te 

laten zien hoe groot Hij is in genade. Hij wil laten zien hoe groot zijn liefde is. En 

daarom redt Hij ons. Daarom maakt Hij ons zo rijk in Jezus Christus. 
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En Hij doet dat dus naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Gods 

goedertierenheid spreekt over het grote warme hart van God. Een hart dat vol is van 

liefde. Een liefde die we ontvangen in Jezus Christus. Jezus is de grond voor deze 

liefde. En de komst van Christus is het gevolg van zijn liefde. 

Als God dus tegen ons zegt: u mag er zijn, jij mag er zijn, dan is dat dus niet omdat Hij 

onze zonden niet ziet. Maar omdat Hij wil laten zien hoe overvloedig rijk zijn genade is. 

Hij wil u gewoon rijk maken. Hij wil u voor altijd bij zich hebben. Vraag niet waarom? 

De reden ligt bij God. In zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

 

Amen 


	Amen

