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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Wat een bijzondere dag vandaag. [Bijzondere dag] We mogen het feest van de uitstor-

ting van de Heilige Geest vieren vandaag. De kleine .. is gedoopt en nadat broeders vo-

rige week al het ambt van ouderling hebben aanvaard, komt er vandaag nog een ouder-

ling bij en een diaken. En natuurlijk vraag je je in de voorbereiding op een dienst als 

vanmorgen dan af, hoe je dat allemaal met elkaar in verband brengt. En zoals ik al zo 

vaak heb mogen ervaren is dat eenvoudiger dan je in eerste instantie denkt. Zo lang je 

maar je oog gericht houdt op het handelen van de Here, dan kom je daar altijd weer uit. 

Zo ook vandaag. 

God staat centraal en zijn handelen met ons is zo’n rijkdom. Want waar gaat het nu om? 

Het gaat erom dat God zich om ons bekommert. God wil deel uitmaken van uw leven en 

Hij wil dat wij deel uitmaken van zijn leven. Hij wil u zijn liefde geven en Hij wil dat u 

op uw beurt Hem lief hebt. [God deel uitmaken] God wil deel uitmaken van het verhaal, 

van de geschiedenis, van uw leven. En om het verhaal van uw leven en van het leven 

van God met elkaar te verbinden, heeft God de Heilige Geest in ons midden uitgestort. 

Want uit onszelf zullen we God niet zoeken. Vanuit onszelf zitten we niet te wachten op 

een band met Jezus Christus. Vanuit onszelf willen we al helemaal niet dat een ander 

ons de wet voorschrijft. Vanuit onszelf hebben we een soort allergische reactie als ie-

mand ons wil vertellen wat we wel en niet mogen. En daarom is er een grondige ingreep 

nodig in ons hart. De Heilige Geest moet die allergie en dat verzet in ons overwinnen. 

[Overtuiging van liefde] En Hij doet dat niet met geweld, chantage of onderdrukking. 

Nee, Hij doet dat door ons te overtuigen van Gods liefde. 

Daar gaat het dan ook over in onze tekst van vanmorgen. Paulus, de schrijver van deze 

brief aan de gemeente van Efeze,  buigt zijn knieën voor God de Vader. God de Vader 

die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Paulus wil hiermee 

aangeven, dat God aan de wieg staat van iedere gemeenschap in de hemel en op de aar-

de. Daar waar een gemeenschap is, daar heeft Hij deze gesticht. En dan spreekt Paulus 

vervolgens een wens, een bede uit. Hij vraagt of deze Vader vanuit zijn rijke luister ons 

innerlijk wezen kracht en sterkte mag schenken door zijn Geest. 

Paulus begint bij de rijke luister van God. Wat moet je je daar nu bij voorstellen jongens 

en meisjes? Bij de rijke luister van God? In plaats van ‘luister’ zou je ook mogen zeg-
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gen ‘heerlijkheid’ of ‘glans’ van God. Dus datgene wat God uitstraalt. Zoals wij dat ook 

kennen. Als wij ons ongelukkig en verdrietig voelen, dan zullen we dat vaak ook uit-

stralen. De mensen zien dat aan ons. Dan lopen we vaak wat gebogen, het hoofd naar 

beneden, de ogen droevig. Misschien een frons tussen onze ogen. De mondhoeken naar 

beneden. Maar als we van binnen blij zijn, da stralen we dat ook uit. Maar ook straalt 

iemand uit of hij tevreden is met zichzelf. Of hij grip heeft op het leven, of dat hij wan-

hopig is. [Gods luister] En zo straalt God ook uit wat er in zijn binnenste is. En wat 

leeft er in het hart van God? Daar leeft grote liefde. Een liefde waarmee Hij ons wil om-

ringen. Daar leeft grote wijsheid. Wijsheid waarmee Hij ons leven richting en inhoud 

wil geven. Waarmee Hij de wereld regeert. Maar het is ook de genade die in God leeft 

en zijn enorme kracht. En Paulus vraagt dan nu aan God om vanuit die enorme rijkdom 

van God contact te maken met ons innerlijk leven, met ons hart. Met het doel dat wij 

kracht en sterkte hebben. 

Paulus vraagt dus of God ons wil laten delen in zijn kracht. [Delen in Gods kracht] Dat 

op zich natuurlijk mooi. Maar dat roept wel de vraag op dat dan moet? Hoe zal God zijn 

kracht overbrengen in ons hart? En het antwoord heeft alles te maken met het feest dat 

we vandaag vieren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van 

de Geest van God. Die niet alleen in het midden van de gemeente komt wonen. Maar 

zelfs in onze harten wil wonen. Zoals Hij dat ook aan Fabian heeft beloofd. Bij de doop 

ontvangen we het teken en zegel dat de Heilige Geest in ons wil wonen en werken. Die 

Geest laat ons delen in de kracht van God. Zodat we op God blijven vertrouwen. In 

Hem blijven geloven. 

En dan gebeurt er dus ook wat er in vers 17 staat. [Zo gaat door de HG] Dan kan door 

het geloof Christus in ons hart gaan wonen. Door het geloof dat de Geest van God, de 

Heilige Geest, in onze harten werkt, kan dus Jezus Christus in ons gaan wonen. Het is 

dus zo dat de Heilige Geest in ons gaat wonen en werken. De Heilige Geest klopt, om 

zo te zeggen, telkens weer op de deur van ons hart. Maar dat niet alleen. Hij laat ons 

ook ervaren dat God in ons hart wil wonen. Zoals dat ook op dit moment bij velen van u 

het geval zal zijn. Dat daar voor u de vraag ligt: ‘Wat doe ik met wat hier nu verteld 

wordt?’ Laat ik God toe in mijn hart? Laat ik God toe in mijn leven? Sterker nog, geef 

ik mezelf over aan God? Vertrouw ik zo op Hem, dat Hij mijn leven mag besturen? 

Vertrouw ik zo op Hem dat ik geloof dat de dingen die in mijn leven gebeuren, maar 
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geen toeval zijn, maar Hij ze me in zijn liefde toedeelt? De mooie dingen? Zoals de ge-

boorte van de kleine Fabian? Maar ook de verdrietige dingen als ernstige ziekte? Ver-

trouw ik zo op zijn liefde voor mij dat ik doe wat Hij me zegt, ook al begrijp ik niet al-

les wat Hij zegt en doet in mijn leven? [Hoe meer ik op God vertrouw] Want hoe meer 

we dat doen, hoe meer Jezus Christus in ons hart woont. 

Want Hij heeft ook in zijn Vader gelooft. Ook op heel moeilijke momenten in zijn le-

ven. Zelfs toen zijn Vader Hem de rug toekeerde, bleef Hij in de liefde van zijn Vader 

geloven. Hij geloofde in Gods genade voor mensen die door hun medemensen al waren 

opgegeven. Hij geloofde dat prostituees gered konden worden. Hij geloofde dat mensen 

die zo verknocht waren aan geld dat ze hun hand er niet voor omdraaide om hun mede-

mens het leven zuur te maken, toch gered konden worden. Ik omschrijf deze mensen nu 

even. Maar wie vertrouwt is met de Bijbel kent deze mensen als de beruchte tollenaars. 

Christus geloofde dat er voor hen redding mogelijk was. Christus gunde deze mensen 

dat ze zouden mogen leven met God. [Als Jezus Christus in ons woont] Als Christus in 

ons woont, dan wordt dat zichtbaar in het geduld dat we met onze naaste hebben. Als 

Christus in ons woont dan wordt dat zichtbaar in het feit dat we met vreugde tijd en 

energie steken in broeders en zusters uit de kerk. In het bijzonder ambt van ouderling of 

diaken. Of als gemeentelid in een of andere commissie. Of doordat we in stilte zorgen 

meeleven met broeders en zusters. Of doordat we helpen bij het klaarmaken of uitdelen 

van voedselpakketten bij de voedselbank. Of doordat we ontspoorde jongeren opzoeken 

in de jeugdgevangenis in Spijkenisse. Of doordat we mensen vertellen over de liefde 

van God en het hun gunnen dat ook zij die liefde leren kennen. En zo zou ik nog wel 

even door kunnen gaan. 

We kunnen de Here Jezus niet meer eren dan door Hem in ons te laten wonen en dat 

zichtbaar te laten worden in ons leven, door te doen zoals Hij altijd heeft gedaan. [Dan 

ben je geworteld] Ja, en dan zijn we geworteld en gegrondvest in de liefde. Geworteld 

en gegrondvest. Het eerste woord komt uit de natuur. Jullie kennen dat wel, jongens en 

meisjes. Waarom vallen bomen niet om als het hard waait? Zelfs niet als ze heel hoog 

zijn. Omdat ze wortels hebben die heel diep in de grond zitten. Waarom valt een groot 

gebouw niet om als het hard waait? Omdat het goed verankerd zit in de grond. Met lan-

ge heipalen en een goed fundament. En waar moeten wij in geworteld en gegrondvest 

zijn? In de liefde. 
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Zoals de Here Jezus Christus dat zelf ook was. Hij was geworteld in de liefde. Zijn hele 

leven is van de liefde doortrokken. Ja, Hij was liefde. En zowel de Vader, als de Zoon 

Jezus Christus als de Heilige Geest zijn uiteindelijk hierop gericht, dat wij leren lief-

hebben zoals zij. Dat in ons allereerst de liefde voor God aanwezig is. En dat we vanuit 

die liefde voor God ook onze naaste liefhebben. 

En dat, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden, is waar het om gaat in ons 

leven. [De weg die God] Dat is waarom de kleine Fabian hier vanmorgen gedoopt is. 

God laat hem zien en garandeert Hem dat Hij deel van zijn leven wil uitmaken en dat 

Hij wil dat .. deel uitmaakt van zijn leven. En niet alleen dat. God wil ook dat in .., maar 

ook in u en mij, zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Want met dat doel heeft God nu een-

maal de mens geschapen. Opdat hij God zijn Schepper zou liefhebben en van het con-

tact met zijn Schepper zou genieten. En omdat wij dat niet van nature doen, heeft God 

een hele weg met ons te gaan. En met ieder van ons gaat Hij daarom ook zijn eigen weg. 

Want wat voor het ene kind goed is, zou misschien voor een ander kind slecht zijn. En 

ieder van ons moet zich dus concentreren op de weg die God met ons persoonlijk gaat. 

De wegen die God met ieder van ons gaat zijn niet gelijk, maar wat wel gelijk is, is dat 

de Heilige Geest in ieder van ons het geloof wil werken op dat door het geloof Jezus 

Christus in ons woont. 

En daarom is vandaag .. gedoopt. Dat is de weg die God met hem gaat. Daarom hebben 

vandaag zijn vader en moeder hier met Fabian gestaan. Omdat God in hun leven dit 

kind heeft willen brengen. Daarom staat daar straks broeder.. Omdat God verder gaat 

met hem en hem verder wil laten groeien door hem het ambt van ouderling te laten be-

kleden. Dat zal nieuwe ervaringen in zijn leven brengen. Mooie ervaringen, maar soms 

ook verdrietige. Daarom staat daar straks broeder Jan Wagter om het ambt van diaken te 

bekleden. Zodat ook hij verder mag groeien in het leven met God. Ja, daarom brengt 

God ziekten in ons leven. Daarom schenkt ook de ene keer genezing en een andere keer 

niet. Omdat Hij in zijn liefde verder gaat met zijn verhaal met ons. 

[Met dat doel] En misschien zegt u nu, dat is allemaal wel mooi, wat in deze preek ge-

zegd wordt, maar het is geen Pinksterpreek. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. 

Want het gaat vanmorgen niet over de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem 

zo’n tweeduizend jaar geleden. Maar toch gaat het wel degelijk over Pinksteren. Over 

de uitstorting van de Heilige Geest in uw en mijn leven. Want het is deze Geest die ons 
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het geloof in God schenkt. Het is deze Geest die ons laat delen in de kracht van God. 

Het is deze Geest die ervoor zorgt dat Christus door het geloof in ons kan wonen. En we 

kunnen Hem niet beter dienen, dan door ons vandaag door Hem te laten vervullen. Zo-

dat Hij meer en meer ons leven beheerst en zo ons leven kan herstelt. Tot eer van God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest en tot grote blijdschap van uzelf. 

Amen 


