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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Als je enigszins oppervlakkig naar het leven van de Here Jezus kijkt, dan kun je je af-
vragen hoe het mogelijk is dat iemand als Hij aan het kruis is geéindigd. Waarbij niet
alleen de Joodse leiders hun afschuw van Hem toonden, maar ook het volk. Uiteindelijk
hebben ze hem gehaat en hebben ze geroepen om zijn dood. ‘Kruisig Hem, kruisig
Hem!” Eenzelfde soort oppervlakkigheid komen we tegen bij mensen die zeggen dat ze
Jezus een sympathieke en interessante persoon vinden, maar dat ze niet in Hem kunnen
geloven. De beroemde schrijver C.S. Lewis van de Narnia heeft ooit heel helder onder
woorden gebracht dat je daar niet mee wegkomt. Eenvoudig omdat Christus dat zelf niet
toelaat. [C.S. Lewis] Hij schreef over de Here Jezus: ‘Wij worden dus geconfronteerd
met een angstwekkend alternatief. De man over wie wij spreken was (en is) precies wat
Hij beweerde te zijn, of Hij was gestoord of erger. Het lijkt mij duidelijk dat Jezus niet
gestoord was, en ook geen oplichter. Daarom, hoe vreemd en onwaarschijnlijk het ook
mag lijken, zullen wij moeten aanvaarden dat Hij God was en is.” Nu kan ik me voor-
stellen dat u niet begrijpt hoe Lewis tot deze prikkelende conclusie is gekomen. Daar
wil ik vanmiddag met u over nadenken, als ik u het evangelie van de Here Jezus preek
onder het volgende thema:

[Thema] Jezus Christus schenkt niet alleen verlossing, maar Hij is onze verlossing.
Het gaat in de catechismuszondag van vanmiddag over de naam ‘Jezus’. Er wordt ge-
vraagd wat die naam betekent. In het Hebreeuws ‘Jozua’. Een gewone naam in die tijd.
Letterlijk betekent die naam: de Here is verlossing. Het zat dus al in de naam van Chris-
tus. Dat Hij verlossing is.

Maar daar zit dan ook gelijk het probleem met Jezus. Dat is waarom zoveel mensen uit
zijn tijd en ook zoveel mensen vandaag niet met Hem uit de voeten kunnen. Om meer
zicht te krijgen op de reden waarom zoveel mensen zich van Hem afkeerden, kunnen we
goed een modern instrument gebruiken. [Marketing mix] De zogenaamde marketing
mix. Oorspronkelijk bestond die mix uit de vier P’s. Product, prijs, plaats en promaotie.
Alle vier de elementen moet goed zijn om van een product een succes te maken.

Laten we nu een nagaan hoe dat bij de Here Jezus was. [Plaats] Laten we beginnen bij
‘plaats’. Dat gaat over de distributie. Waar wordt het product aangeboden? Johannes de
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weg uit hun vertrouwde en comfortabele omgeving en dwong ze om min of meer om
naar de droge en dorre woestijn te gaan. Zo maakte hij duidelijk dat ze mensen boete
moesten doen voor hun zonden en zich moesten bekeren. Dit zal bepaalde mensen onge-
twijfeld hebben afgeschrikt. Dit probleem was er niet bij de Here Jezus. Hij zocht de
mensen op in hun steden en dorpen. Hij kwam naar de mensen toe en wierp geen drem-
pel op. Dus dat stond menselijkerwijs gesproken zijn succes niet in de weg.

Als we letten op zijn promotie, [Promotie] de reclame, die Hij maakte, dan was die ook
goed verzorgd. Ook hier zien we een duidelijk verschil met Johannes. Die liep in een
kamelenharen mantel en at sprinkhanen. Hij dronk geen wijn en leefde sober. Weinig
aantrekkelijk in de ogen van veel mensen. De Here Jezus was gewoon gekleed. Hij
dronk wel gewoon wijn. Hij vierde feesten mee. Hij kon genieten van lekker eten. Ver-
der zorgde Hij ervoor dat Hij goed opviel. Want Hij wist de aandacht van de mensen te
trekken door grote wonderen en tekenen te doen. Vanuit marketing oogpunt speelde Hij
heel goed in op de behoeften van de mensen. Dus daar lag het ook niet aan dat veel
mensen zich uiteindelijk tegen Hem keerden. Verder was Hij vriendelijk en toeganke-
lijk.

Lag het dan aan de prijs [Prijs] die Jezus vroeg voor wat Hij voor de mensen deed.
Daar kan het al helemaal niet aan gelegen hebben, zou je zeggen. Want, jongens en
meisjes, wat moesten de mensen betalen die door de Here Jezus beter werden gemaakt?
Wat kostte dat? Want alles kost toch geld. Als je in de winkel een speelgoedauto wilt
kopen dan moet je betalen. En als je vader of moeder boodschappen gaat doen in de
supermarkt, dan mogen ze die boodschappen ook niet voor niets meenemen. Hoe aardig
ze misschien ook zijn. Wat kostte het als de Here Jezus ervoor zorgde dat je weer kon
zien of weer kon horen of misschien zelfs voor het eerst kon lopen. Dat kostte helemaal
niets. ledereen, hoe arm ook, kon bij Hem terecht. Hij vroeg er helemaal niets voor. Dus
de prijs kan ook niet het probleem zijn geweest. Toch?

Was wat de Here Jezus aanbood dan niet goed? [Product] Lag het aan het product om
het zo vanuit menselijk oogpunt te noemen? Dat kan toch ook niet de moeite zijn ge-
weest. Want Jezus genas mensen van ziekten. Ziekten waaronder sommigen al hun hele
leven lang gingen gebukt. De Here Jezus verloste mensen van boze geesten, waardoor
ze hun leven terug kregen. De Here Jezus heeft zelfs doden tot leven gewekt. Daar zal
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de waarheid. Hij sprak met grote wijsheid. Hij was vol liefde en zorg. Als de mensen
honger hadden, zorgde Hij voor ze. Met een handvol broden voedde Hij duizenden. Hoe
kun je als mens bezwaar hebben tegen deze Jezus? Tegen deze Verlosser? Hij doet alles
goed. En je zou toch verwachten dat iedereen met Hem wegliep. En toch was dat niet
het geval.

En het probleem was dit. Aan de oppervlakte lijkt het heel aantrekkelijk voor mensen
om gebruik te maken van de diensten van de Here Jezus. Maar eenmaal oog in oog met
Hem, is het een stuk ingewikkelder. [Het ‘probleem’ is] Want dan blijkt dat Hij er geen
genoegen mee neemt om je alleen maar van je kwalen en ongemakken te verlossen.
Daar ligt ten diepste niet het speerpunt van zijn werk. Het speerpunt ligt bij het diepste
probleem van de mensheid. Het probleem waar alle andere moeiten van het leven uit
voortvloeien. Namelijk dat de mensen een zondaar is en zonden doet.

En dat de mensen een zondaar is en zonden doet, betekent nadrukkelijk meer dan dat de
mens regels van God overtreedt en ook daartoe geneigd is. Want ik kan het niet vaak
genoeg zeggen en ik zal het, zo de Here wil, ook nog vaak zeggen. Zonde is maar niet
dat we geboden, regels van God overtreden. [Onze zonde is] Zonde is in de kern dat we
ons geluk buiten God zoeken. Zonde is dat we niet voor God willen leven, maar voor
onszelf. Zonde is dus dat God niet het middelpunt van ons leven is, maar dat we onszelf
als middelpunt zien. Dat is de oorzaak van allerlei ellende in deze wereld. Als alle men-
sen hun geluk zochten in het leven tot eer van God, dan zou er geen mens meer uitge-
buit worden. Dan zou er geen mens meer gekwetst worden. Dan zou er geen euro meer
gestolen worden. Dan zou de Here de mensen ook niet meer hoeven straffen om ze tot
bezinning te brengen. De ellende van dit leven komt voort uit ons onvermogen om te
leven zoals God dat bedoeld heeft.

En dat was wat je meemaakte als je met werkelijk met Jezus in contact kwam. Want als
je met Jezus in contact kwam, merkte je dat Hij anders was dan ieder mens dat je tot nu
toe ontmoet had. [Omdat Jezus] Want welk mens met zulke gaven als Jezus, zou niets
vragen voor zijn diensten? Al was het dan maar een klein bedrag. Maar juist omdat Hij
niets vroeg, kwam je niet van Hem af. Maar stond je voor altijd bij Hem in de schuld.
Want Hij vroeg dan wel geen geld. Hij vroeg wel wat. Hij vroeg om in Hem te geloven.
Hij vroeg je om je hart en je leven. Hij vroeg je om zijn leerling te worden. Hij vroeg je

eigenlijk om je helemaal te mogen verlossen. Hij vroeg je eigenlijk of Hij ook de oor-



zaak van je ellende mocht wegnemen. Namelijk dat je van nature niet met en voor God
wil leven.

En nu had sommige mensen dat misschien nog willen toestaan. Dat Jezus dat voor ze
zou doen. Maar de mensen haakten af als ze begrepen dat dat betekende dat ze Jezus
moesten gaan dienen als hun God. Jezus mocht hun best allerlei diensten bewijzen. [Als
je beter] Hij mocht menig mens best verlossing geven. Jezus als middel voor een nieuw
leven. Maar Hij mocht niet zelf hun verlossing zijn. Dat was de reden waarom veel
mensen na beginnend enthousiasme over Jezus na verloop van tijd afhaakten. Want op
den duur begonnen ze te begrijpen dat, om het in de termen van de marketingmix te
zeggen, Jezus zelf het product was. En als je dat gaat zien dat blijkt de prijs ook in de
lucht te schieten. Want Jezus vraagt wel geen geld voor zijn diensten. Ten diepste vraagt
Hij alles van je. Je hart, je ziel, je verstand en al je krachten. Je vraagt je om je leven.

En zelfs al zou de Here Jezus het anders gewild hebben, Hij kon niet anders dan mensen
vragen hun leven aan Hem te geven. [Als je je hart] Want hoe zou Hij een mens van
zijn ellende kunnen verlossen en toch kunnen toestaan dat ze hun leven niet aan Hem
wijden. Dan zou alleen kunnen als Hij zijn ware aard zou verloochenen. Als Hij zou
ontkennen dat Hij zelf niet alleen echt mens, maar ook echt God is. Een mens kan on-
mogelijk God dienen en Jezus Christus niet als God aanbidden. Want Jezus is der Zoon
van God. En wie Jezus niet de goddelijke eer geeft, die leeft nog altijd in zonde. En wie
de Vader wel de goddelijke eer geeft, maar die aan zijn Zoon onthoudt, die onteert ook
de Vader.

Er is voor een mens dus geen verlossing uit zijn ellende mogelijk als hij Jezus Christus
niet als zijn God en Verlosser wil aanbidden. Als hij, en dan zeg ik het wat menselijk,
dus wel van het werk van Christus wil profiteren, maar Jezus zelf niet in zijn leven wil
hebben. Dat is innerlijk met zichzelf in strijd. Want je bent niet verlost van je zonden als
je in je zonden blijft volharden. En je blijft in zonden leven als je Jezus niet de goddelijk
eer geeft waar Hij als Zoon van God recht op heeft. Want hij of zij dient God niet. En de
Here Jezus is heel duidelijk over geweest over het feit dat ook Hem goddelijke eer toe-
komt. Hij heeft hier vele uitspraken over gedaan. 1k noem er een twee. [Twee teksten]
‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Ik ben de weg, de waarheid en het le-

ven.’(Joh. 14,6) ‘Waarachtig, 1k verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet



eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. ....Wie dit brood eet zal eeuwig
leven.” (Joh. 6)

Jezus Christus is niet alleen onze Verlosser. [Jezus Christus] Hij is dus Zelf onze ver-
lossing. Want in de eerste plaats heeft Hij betaald voor onze zonden. De schuld die wij
hebben gemaakt door God niet de eer en liefde en de gehoorzaamheid te geven die Hem
toekomt. Die huizenhoge schuld van u en mij heeft Hij voldaan. Maar de verlossing die
Hij zou niet volledig zijn als Hij alleen maar onze schuld had betaald. Want ik heb ook
verlossing nodig van mijn zondige natuur. Daar waar zijn zondige daden vandaan ko-
men. En ook daar wil Christus ons van verlossen. Doordat Hij met zijn Geest in ons
gaan leven. En doordat wij in Hem mogen gaan leven. Jezus zou geen volkomen Ver-
losser zijn als Hij niet de wortel van onze ellende zou aanpakken. Ons boze hart en onze
zondige natuur. Maar ook daar verlost Hij ons van.

Zo hebben we dus alles van Hem te verwachten. Alle verlossing komt van Hem. Bij
niemand anders is er enig heil te zoeken en te vinden. Dat zijn sterke woorden en we
zijn misschien geneigd daar iets van af te doen. Want als je nu toch in grote nood leeft.
[Hulporganisaties] Zoals de mensen in de getroffen gebieden in Pakistan. Dan ben je
toch blij als de mensen van het Rode Kruis of een andere hulporganisatie je helpen.
Mag je daar dan niets van verwachten? Betekent dat dan niets? Ja, zeker wel. Dat is
goed en nuttig werk. Maar als het gaat om de verlossing uit onze echte ellende, dan valt
er niets van hun te verwachten. Ze zijn als pompen in een polder waarvan de dijk is
doorgebroken. Het is heel nuttig en waardevol dat ze aan het pompen zijn en zo het wa-
terpeil een stuk kunnen verlagen. Anders zou de ramp nog groter worden. Maar de
pompen kunnen het gat in de dijk niet dichten. Het is goed dat er hulporganisaties zijn.
Het is goed dat er artsen en medicijnen zijn. Het is goed dat er maatschappelijk werkers
en psychotherapeuten zijn. Maar de werkelijke verlossing uit onze ellende is alleen mo-
gelijk door Jezus Christus en valt er van niemand anders op aarde iets te verwachten.
Daar heeft Christus zelf al geen misverstand over laten bestaan. En vandaar dat C.S.
Lewis volkomen gelijk heeft als hij schrijft dat er op grond van wat we in de maar twee
mogelijkheden zijn. Of de Here Jezus is precies wie Hij beweerde te zijn. Of Hij was
gestoord of erger. Uit zijn woorden en leven mag duidelijk zijn dat Hij niet gestoord
was. En Hij was al helemaal geen oplichter. Daarom is de meest voor de hand liggende

mogelijkheid de eerste. Jezus Christus was en is de Zoon van God. Jezus Christus is uw



Verlosser en uw verlossing. [Jezus Christus vraagt] Ja, Hij vraagt alles van u. Uw hart,
uw ziel, uw verstand en al uw krachten. Maar mag Hij? Want heeft Hij die ook zelf niet
gegeven? Heeft Hij zijn leven en al zijn krachten gegeven om u en mij te kunnen verlos-
sen. Hij heeft u en mij zo lief dat Hij alles gegeven heeft om ons het leven te kunnen
teruggeven. Leef dan toch met Hem. U kunt Hem en uzelf geen grotere blijdschap ge-
ven dan u door Hem te laten bevrijden van uw schuld en de oorsprong van uw schuld:
uw zondige natuur.

Amen



