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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

[Zondag 12 roept verveling op?] Het zou kunnen dat ik me vergis, maar ik heb het ge-
voel dat Zondag 12 bij sommigen van ons al snel een soort gevoel van verveling op-
roept. Gewoon vanwege al die onderscheidingen. Profeet, priester en koning. Eerst ten
aanzien van de Here Jezus en daarna over ons als christenen. Zulke rijtjes, daar houden
veel mensen niet zo van. Dat komt zo theoretisch over. Aangezien we in onze tijd en in
ons land veel mensen ook niet veel op hebben met hoogwaardigheidsbekleders als vors-
ten, rechters, hoogleraren wordt het helemaal lastig om spontaan veel warme gevoelens
te krijgen bij Zondag 12.

[Gevoel van eenzaamheid] Toch, broeders en zusters, jongelui, is wat we in deze Zon-
dag belijden vol van rijkdom en troost. Want we kennen bijna allemaal wel dat gevoel
van je verloren voelen. Het gevoel dat niemand je echt begrijpt. Het gevoel dat je er
alleen voorstaat. Dat je jezelf maar moet zien te redden. Wie begrijpt me? Wie helpt
me? Wie neemt het voor mij op?

En dan mogen we hier in Zondag 12 belijden dat Jezus de Christus ons geschonken is.
Zijn Vader heeft Jezus aangewezen als Profeet, Priester en Koning. Nee, ik zeg het niet
goed. Hij heeft Hem aangewezen als uw Profeet, Priester en Koning. [Jezus is ambts-
drager voor u] Want deze ambten vervult Hij namelijk maar niet voor zichzelf, maar
met het oog op u en mij. Zoals ambten altijd bedoeld zijn om daarin de mensen te die-
nen over wie God je gesteld heeft. Koningin Beatrix is alleen maar koningin bij de gra-
tie dat er een volk is waar ze koningin van kan zijn. En die hoge positie heeft ze ten bate
van dat volk. Om met de macht en het gezag dat ze heeft ontvangen namens en voor het
Nederlands volk op te treden. Zo is Jezus door zijn Vader in het openbaar aangewezen
als de Gezalfde. Als Profeet, Priester en Koning voor u en mij. Ik bedien u deze morgen
dan ook het Woord van de Here onder het volgende thema:

[Thema & verdeling] Wij danken God de Vader dat Hij zijn Zoon Jezus gezalfd

heeft om

1. als Profeet ons de weg te wijzen in dit leven,

2. als Priester het voor ons op te nemen,

3. als Koning ons tegen onze vijanden te beschermen.



We zullen dus eerst zien dat we God de Vader danken dat Hij zijn Zoon gezalfd
heeft zodat Hij als profeet ons de weg in het leven te wijzen. [Op zoek naar info] De
enorm snelle groei van het internet in zeg maar, vijftien jaar, toont aan hoe groot de be-
hoefte van de mens aan informatie is. Als mens willen we weten hoe dingen in elkaar
zitten. Wat ook opvalt is dat veel mensen op zoek zijn naar de weg in het leven. Religie
heeft voor veel mensen afgedaan. De grote ideologieén van socialisme, communisme en
liberalisme hebben ook hun tijd gehad. Maar er is niet veel voor terug gekomen. Dus
mensen zoeken naar de zin van het leven. Mensen zoeken naar modellen om gebeurte-
nissen te plaatsen. Maar vaak vinden ze meningen die elkaar tegenspreken. Vaak zijn
het ook mensen die zichzelf als deskundigen of goeroes hebben opgeworpen. En veel
deskundigen uit het recente verleden zijn vandaag alweer afgeschreven. Hun verhaal
klopte toch niet. Of het bleek dat ze een prachtig verhaal hielden, maar er zelf niet naar
leefden.

[Jezus heeft zichzelf] Hoe anders is dat met de Here Jezus. De gezalfden van Israél had-
den zichzelf niet tot koning, profeet of priester verklaard. David werd geroepen. En Sa-
muél mocht zich hierbij niet laten leiden door het uiterlijk of andere kwaliteiten. Hij
moest zich laten leiden door de Here zelf. De Here heeft David aangewezen. Zoals Hij
ook Mozes en Aéron had geroepen. Elia en Elisa. En zo riep Hij zijn Zoon uit als de
Gezalfde. Als de beloofde Messias. Als de Christus. Allemaal woorden die hetzelfde
betekenen. In tegenstelling tot David was het voor de Here Jezus geen verrassing dat Hij
geroepen werd door God. Met dat doel was Hij naar de Jordaan gekomen om zich daar
te laten dopen. Hij had het ook niet voor zichzelf nodig om daar bij de Jordaan gezalfd
en geroepen te worden. Hij wist met welk doel Hij naar de aarde was gekomen. Hij
werd gezalfd met het oog op ons. Wij moesten weten dat Jezus de Zoon van God. De
Zoon die God liefheeft. De Zoon van zijn vreugde.

[Betrouwbare profeet] Nu zal iemand misschien willen zeggen dat er zoveel mensen die
van alles beweren. Waarom zou dat voor Jezus niet gelden? Waarom zou Hij niet in het
rijtje bedriegers thuis horen? Wel hierom. Allereerst omdat uit heel zijn optreden duide-
lijk werd dat Hij zijn kracht en macht niet gebruikte voor zijn eigen plezier. Hij zocht
geen rijkdom. Hij zocht geen comfortabel leven. Hij zocht niet de goedkeuring van de
gevestigde orde. Hij zocht niet de waardering van de geleerden uit zijn dagen. Hij legde

zijn ambt niet neer toen Hij in de verdrukking kwam. Zijn gedrag is alleen te verklaren



uit zijn verlangen om zijn Vader te dienen en zijn roeping te vervullen. Verder kun je
noemen dat voorspellingen van Hem zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld dat de tempel in
Jeruzalem zou worden verwoest en nooit meer zou worden herbouwd.

[Bevestiging in ons hart] Maar wat nog belangrijker is. Je weet het omdat God het je
openbaart. De Heilige Geest bevestigt aan ons hart dat Jezus inderdaad de beloofde
Messias, de Christus is. Ooit vroeg Jezus aan zijn leerlingen wie Hij volgens hen was.
En toen zei Simon Petrus: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Hij beleed
dat Jezus de Christus was. En daarop had de Here Jezus gereageerd met de woorden:
‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed
geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” Deze kennis dat Jezus de Messias
was, had hij ontvangen van God. En zo weet ieder van ons die in Jezus als de Christus
gelooft, dat niet omdat mensen ons daarvan overtuigd hebben. Maar omdat de Heer ons
daarvan in het hart overtuigd heeft. Want als ik velen van u zou vragen waarom u ge-
looft dat Jezus de Gezalfde van God is, dan zou u mogelijk veel moeite hebben omdat
uit te leggen. Toch geloven velen van u dat Hij dat inderdaad is. Dat Hij u de weg wijst
in dit leven. Dat Hij u vertelt welke plannen God met de wereld heeft. Welke toekomst
Hij voor u heeft klaar gelegd. Bij Jezus Christus bent u aan het goede adres als u wilt
weten waar het naartoe gaat met deze wereld en met uw leven. Bij Jezus Christus bent u
aan het goede adres als u wilt weten waar u troost kunt vinden in uw verdriet. Waar u
bescherming kunt vinden tegen uw vijanden. Waar u rust en vrede kunt vinden. Hij kan
het u allemaal vertellen. Ja, Hij heeft het de wereld verteld. Namelijk bij Hem en bij
Hem alleen. Dat in de eerste plaats.

We zullen in de tweede plaats zien dat we God de Vader danken dat Hij zijn Zoon
gezalfd heeft zodat Hij als het als Priester voor ons op kan nemen. [Wie neemt het
op] Wie neemt het voor u op in dit leven? Misschien hebt u nog mensen die het voor u
opnemen als u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen. Dan zijn er bijna altijd
wel mensen die zich over je ontfermen. Maar als iemand door eigen schuld in de pro-
blemen is gekomen, dan vindt hij maar weinig mensen die hem willen helpen. Eigen
schuld, dikke bult. En we vinden het dan ook wel logisch als niemand het voor ons op-
neemt als we er een puinhoop van hebben gemaakt. Want zelf zouden we het ook niet
voor zo iemand opnemen. En ook onder christenen kom je een dergelijke manier van

denken geregeld tegen.



Wat wel opmerkelijk te noemen is. Want daar ervaren we toch juist de vreugde dat ei-
gen schuld niet perse dikke bult hoeft te betekenen. Want de kerk is de plaats waar Je-
zus vorst en Heer is. [Het wonder van Gods] En deze kerk bestaat bij de gratie dat Jezus
Christus het als Hogepriester van de wereld opneemt voor mensen die van hun leven
met God een puinhoop hebben gemaakt. 1k geloof dat we dat vaak veel te weinig besef-
fen. We vinden het gewoon dat we elke dag opnieuw vergeving mogen vragen voor
onze zonden en deze ook ontvangen. Maar als je daar een goed over nadenkt dat is het
zo’n onvoorstelbaar wonder. Dat je altijd weer bij Jezus Christus onze Hogepriester
terecht kunt. En dat Hij dan weer liefdevol en geduldig naar ons luistert. Al komen we
voor de honderdste keer bij Hem om te vertellen dat je het weer verknald hebt. Om te
vertellen dat je weer tegen zijn wil en die van zijn Vader in bent gegaan. En dan te mo-
gen weten dat Christus toch weer voor ons naar zijn Vader gaat. Dat Hij weer voor ons
pleit op het offer van zijn eigen leven. Dat Hij het dan toch weer voor u opneemt en u
door Hem toch weer vrij van uw last de wereld in mag gaan.

[Jezus Christus vervult zijn ambt] En wat is het daarbij dan ook een troost dat Jezus dit
als de Christus doet. Hij doet dit maar niet, omdat Hij er tot nu toe nog zin in had. Nee,
Hij doet dit, omdat dit zijn roeping is. Dit is wat zijn Vader van Hem vraagt om te doen.
Hij heeft Hem opgedragen zijn leven te geven voor uw en mijn zonden. En dat heeft Hij
gedaan. Puur uit plichtsbesef? Nee, ook al is het zijn roeping en zijn opdracht. Hij ver-
vult zijn opdracht met liefde en vreugde. Hij verheugt zich met zijn Vader als u uw zon-
den belijdt. Hij verheugt zich met zijn Vader als u bidt om vergeving. En als een echte
Hogepriester die zijn ambt met vreugde vervult, zal Hij dan bij de VVader voor u pleiten.
En zijn Vader zal Hem verhoren. Want daarin eert de Vader zijn Zoon in zijn ambt.
Doordat Hij Hem geeft waar Hij om vraagt. Doordat Hij Hem die verloren en vaak zo
dwarse zondaars mag redden uit de dood. Dat in de tweede plaats.

We zullen in de derde plaats zien dat we God de Vader danken dat Hij zijn Zoon
gezalfd heeft zodat Hij als Koning ons tegen onze vijanden kan beschermen. Onze
zondige natuur maakt ons kwetsbaar voor de duivel en zijn leger van handlangers. [De
duivel heeft] En zij willen niets liever dan het werk van God ongedaan maken. Slopers
zijn. Daarin vinden ze hun voldoening. Kapot maken wat een ander lief is. En zo is zijn
0og gericht op de kinderen van God. Bijna als het boze oog uit de film “In de ban van de

ring’. De duivel is overigens niet werkelijk in ons geinteresseerd. Vergis u niet in zijn



belangstelling. Hij is alleen maar in ons geinteresseerd voor zover hij ons als middel kan
gebruiken om God te dwarsbomen. Denkt u maar niet dat u iets goeds van hem te ver-
wachten hebt als u zich uitlevert aan hem.

Maar God de Vader heeft zijn Zoon niet alleen tot Profeet en Priester gezalfd, maar ook
tot Koning. En dat maakt natuurlijk een groot verschil, jongens en meisjes. [Als Koning
heeft] Want jij kunt bijvoorbeeld wel heel goede ideeén voor Nederland hebben. Maar
wat kun jij als kind van die ideeén uitvoeren? Zo goed als niets. Maar als je nu de baas
was van Nederland. Ja, dan was het heel anders. Dan kun je een heleboel van je plannen
uitvoeren. En daarom is het ook zo fantastisch dat de Here Jezus ook geroepen is om
Koning te zijn. Want nu heeft Hij alle macht. Nu kan Hij bepalen wat er moet gebeuren.
Nu kan Hij ervoor zorgen dat de duivel en zijn leger met handlangers ons niet te pakken
krijgen. Ons niet van God kunnen scheiden.

[In Jezus de Christus] Zo hebben we in Jezus als de Gezalfde alles wat we nodig heb-
ben in dit leven. Nooit hoeven we te denken dat we er alleen voor staan. Dat niemand
ons begrijpt. Dat niemand ons de weg wijst. Dat niemand het voor ons opneemt. Want
de Here Jezus is door zijn Vader gezalfd om voor ons een Profeet te zijn. Om ons te
vertellen hoe God ons leven redt en om te vertellen wat ons in de toekomst te wachten
staat. Hij mag dat doen als Profeet. Hij moet dat doen als Profeet. En Hij is ook door
zijn Vader gezalfd tot onze Hogepriester. Zo hebben we in Jezus Christus altijd iemand
die het voor ons opneemt bij God de Vader. Hij pleit ons vrij. Niet door te doen alsof er
niets aan de hand is. Maar door te wijzen op het offer van zijn leven dat Hij in onze
plaats gebracht heeft. God heeft Hem zelf tot deze dienst geroepen en daardoor heeft Hij
ook altijd toegang tot de Vader en zal de Vader altijd naar Hem luisteren. Zo mag Hij
als Hogepriester altijd tot God naderen. Zo moet Hij als Hogepriester altijd weer tot
God naderen. En zo is de Heer Jezus ook tot Koning gezalfd. Om in opdracht van God
de Vader u en mij te beschermen tegen onze vijanden. Hij moet dat doen als een door
God gezalfde Koning. Hij wil het doen als een door God geroepen Koning. Want Hij
heeft zijn onderdanen lief.

[Geen theorie maar evangelie] De opsplitsing in Profeet, Priester en Koning doet mis-
schien wel wat theoretisch aan. Maar ik hoop dat u ziet hoe rijk God u maakt door zijn

Zoon niet alleen tot Profeet, of Priester of Koning te zalven, maar door Hem tot alle drie



de ambten te roepen. Want zo hebt u in Jezus Christus alles wat u voor uw geluk en
behoed nodig hebt.

Amen



