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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein 

Zou u het gedaan hebben? Wat? Nou wat Simon, Andreas, Jakobus en Johannes hebben 

gedaan. Gewoon met Jezus meegaan. Het ene moment zit je een visnet te repareren.  

[Visnet repareren] Heel vertrouwd werk voor een visser. Deze mannen waren daar 

helemaal mee vertrouwd. Dat was een stuk van hun leven en waarschijnlijk hadden ze 

tot nu toe ook gedacht dat ze dat hun leven lang zouden blijven doen. Van baan naar 

baan springen was er voor de gewone man niet bij in die tijd. Dit was hun leven en dat 

zou het altijd blijven doen. En nu laten ze het net, de naald en het touw uit hun handen 

vallen en gaan weg. Ze nemen geen afscheid van de familie. Van het ene op het andere 

moment laten ze hun vertrouwde leven achter zich en ruilen het in voor...   Ja, voor wat 

ruilen ze het eigenlijk in? 

Wat denken jullie, jongens en meisjes, zouden Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus 

hebben geweten dat voor leven ze tegemoet gingen? Nee, hè? Maar toch doen ze 

gehoorzaam wat de Heer Jezus tegen ze zegt. Hij zegt: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie 

vissers van mensen maken.' Zo worden ze leerlingen van de Heer Jezus. Zonder 

tegenspreken, zonder te vragen wat de bedoeling is laten ze hun vader achter en gaan 

met Jezus mee. Een onbekende toekomst tegemoet. In gehoorzaamheid aan deze 

onbekende man. 

Ik bedien u vanmorgen het Woord van de HERE onder het volgende thema: 

[Thema en verdeling] Een mens kan alleen rust vinden als hij aanvaardt dat Jezus 

de Heer over zijn leven is. 

We zullen zien: 

1. dat alle mensen een heer dienen, 

2. dat er geen betere heer is dan Jezus. 

3. dat de overgave aan Jezus rust geeft. 

We zullen dus eerst zien dat alle mensen een heer dienen. Alle mensen willen vrij 

zijn. In onze cultuur betekent vrij zijn dat je je leven geheel naar je eigen inzicht kunt 

invullen. Dat je kunt doen waar jij zin in hebt. Als ik dat zo zeg zal ieder weldenkend 

mens beseffen dat een dergelijke vrijheid niet bestaat. [Beperkingen lichaam] Onze 

vrijheid wordt in de eerste plaats al ingeperkt door het feit dat we mensen zijn. We zijn 

geen vissen die voortdurend onder water kunnen zijn. We zijn geen vogels die vrij door 
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de lucht kunnen bewegen. Onze vrijheid wordt ook ingeperkt door het feit dat we water 

en voedsel nodig hebben om te bestaan. We hebben kleding nodig om ons te kleden 

tegen de kou of om ons te beschermen tegen de zon. We hebben een dak boven ons 

hoofd nodig. We zullen op de een of andere manier een inkomen moet zien te hebben. 

Daarnaast perkt de overheid onze vrijheid in. We moeten belastingen en premies 

betalen. [Beperkingen samenleving] Kinderen en jongeren hebben leerplicht. Wie een 

uitkering van de overheid heeft moet werk zoeken. Kortom, volledige vrijheid bestaat 

niet. De marges waarbinnen we kunnen bewegen zijn beperkt en allerlei keuzes worden 

over ons genomen. Als je jong bent geldt dat voor heel veel dingen in je leven, maar 

ook als je volwassen bent worden veel dingen nog voor je beslist. 

Maar die beperking van onze keuzevrijheid betekent nog niet automatisch dat we 

iemand dienen. Toch is ook dat het geval. We dienen altijd iets of iemand. Want als 

mens zijn we altijd op zoek naar geluk en stellen onszelf de vraag wat ons gelukkig zou 

maken. [Altijd heer] Als we meer geld zouden hebben? Of als we een leukere baan 

zouden hebben. Als we getrouwd zouden zijn of met een ander getrouwd zouden zijn. 

Als we kinderen zouden hebben. Of als we een bepaalde auto zouden rijden. Noem het 

maar op. Je hoeft maar naar de reclame op televisie te kijken en je krijgt een goed beeld 

van de dingen waarin mensen hun geluk zoeken. Waar mensen voor leven. Altijd zijn 

we op zoek naar geluk en leven we daarvoor. Of we daar nu wel of niet een plan voor 

hebben uitgestippeld. Of we daar nu wel of niet ons vol energie voor gaan. Altijd vragen 

deze heren een flinke inzet en een behoorlijke prijs. Dat in de eerste plaats. 

[Punt 2] In de tweede plaats zullen we zien dat er geen betere heer is dan Jezus 

Christus. Als we kijken naar wat die heren uit het eerste punt teruggeven, dan valt het 

eigenlijk altijd tegen. Het geluk dat ze beloofden blijkt vaak van korte duur en is vaak 

ook niet zo groot als was voorgespiegeld. Je beloofde geluk kent bijna altijd wel een 

schaduwzijde. Het huwelijk, kinderen, de nieuwe baan. En raakt ook snel gewend aan 

de nieuwe situatie en het gevoel van leegte komt weer terug. De heren van deze wereld 

vragen vaak veel en wat je ervoor terugkrijgt valt tegen. 

Hoe anders is het als je heer Jezus Christus is. Want in tegenstelling tot de heren van 

deze wereld begint Hij niet met vragen. Hij begint met geven. En alles wat Hij vraagt, 

geeft Hij eerst zelf. En Hij is niet band om vieze handen te krijgen. Hij komt wel als 

heer, maar Hij toont zijn grootheid als heer door te dienen. Hij zit maar niet van een 
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hoge troon dienstknechten en -dienstmeisjes te commanderen. Nee Hij is van zijn hoge 

troon gekomen om zelf een dienstknecht te worden. Hij, de Zoon van God, gaf zijn 

heerlijkheid in de hemel op en werd mens. Hij daalde neer in ons beperkte en aan lijden 

onderworpen bestaan. En terwijl Hij mens was geworden zocht Hij niet een luxe leven, 

waarin Hij als een God kon leven. Maar Hij kwam om te dienen. [Dienende heer] Alles 

wat Hij had en alles wat Hij was zette Hij in voor uw en mijn redding. Voor uw en mijn 

geluk. Want daarvoor was Hij gekomen. Dat maakt Hem gelukkig. Vele mensen te 

redden van hun ongelukkige bestaan. Vele mensen te redden van de ondergang. Vele 

mensen weer hoop te geven. Vele mensen te laten zien dat de liefde uiteindelijk toch 

echt het laatste Woord heeft. Om te laten zien dat zonden en dood geen 

onoverwinnelijke vijanden zijn. 

Jezus Christus is dus niet een heer die veel eist, veel belooft, maar niet echt zijn beloften 

nakomt. Hij is een heer die zichzelf geeft, zoals nog nooit een heer zichzelf gegeven 

heeft. 

Daarbij is ook duidelijk dat er geen machtiger heer te vinden is. Dat was wel duidelijk 

voor de mensen die Jezus hoorden spreken en zagen optreden. Zo hebben we gelezen 

dat de mensen diep onder de indruk waren voor het onderwijs van de Heer. Want Hij 

sprak hen toe met gezag. Niet zoals de schriftgeleerden. De Schriftgeleerden spraken 

namelijk nooit op basis van hun eigen autoriteit, maar altijd vanuit de Schrift en vanuit 

de overlevering van het voorgeslacht. [Gezag in onderwijs] Op basis van wat eerdere 

rabbijnen hebben geleerd. Zoals zo'n veertig jaar geleden een woord van prof. K. 

Schilder zo ongeveer het einde betekende van iedere discussie. Of een uitleg van 

Calvijn. In de synagoge is leren altijd: de Schriften uitleggen. Maar Jezus leert op een 

andere manier. We hebben gelezen over zijn optreden in de synagoge van Kafarnaüm. 

Hij opent ook de wet en de profeten, maar Hij verkondigt van hieruit dat Gods tijd nu 

gekomen is. Jezus komt niet als een boodschapper die snel weer verdwijnt nadat hij zijn 

boodschap heeft gebracht, maar als een herder die het volk meeneemt. Jezus leert niet 

namens de rabbijnse vaders maar leert in eigen Naam. Hij laat daarmee zien dat Hij 

pretendeert om meer te zijn dan de Schriftgeleerden. En dat voelen de mensen haarfijn 

aan, zoals blijkt uit hun reactie. 

Dat het niet alleen maar pretenties zijn, wordt duidelijk als in de synagoge van 

Kafarnaüm een man die bezeten is door een boze geest het uitschreeuwt en zegt: 'Wat 
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hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te 

vernietigen? [Gezag over geesten] Ik weet wel wie je bent, je bent de heilige van God. 

Daarop sprak Jezus de boze geest streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' Daarop 

laat de geest de man stuiptrekken en schreeuwen, maar hij verlaat hem wel. Wat een 

gezag en wat een macht. Boze geesten luisteren naar Jezus en doen wat Hij zegt. En 

later als Jezus in het huis van Simon en Andreas komt geneest Jezus de schoonmoeder 

van Simon. [Gezag over ziektes] Simon die blijkbaar gewoon getrouwd was. Even goed 

om ons dat te realiseren als we denken aan de manier waarop onder ander Simon gehoor 

gaf aan de oproep van Jezus om Hem te volgen. 

Zo toont Jezus dat Hij meer is dan welke leraar ook in Israël. Wat natuurlijk al gegeven 

was met de roeping van deze leerlingen. Want normaal gesproken kozen mensen zelf 

hun leraar of de leraar voor hun zoon. Maar Jezus draait het om. Hij kiest als leraar zijn 

leerlingen. [Jezus kiest] Zoals Hij ze daar later in Johannes 15,16 aan herinnert. 'Jullie 

hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te 

gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Nooit is er een heer geweest met zoveel 

macht en grootheid aan de ene kant en met zoveel dienstbaarheid en liefde aan de 

andere kant. Alles heeft Hij voor u over gehad en alles heeft Hij ook vandaag nog over 

voor wie Hem volgen en in Hem hun geluk zoeken. Hoe anders is Hij dan de heren waar 

zoveel mensen hun geluk bij zoeken. Dat in de tweede plaats. 

[Punt 3]We zullen tenslotte zien dat de overgave aan de heer Jezus rust geeft. Deze 

levende Christus droeg dus zo, zonder aarzeling of valse bescheidenheid, mensen op om 

Hem te volgen. Zonder uitleg. Volg Mij!, waren zijn woorden. En dat was het. Woorden 

vol kracht en gezag. Woorden vol liefde en zorg. En dat woord van de Heer Jezus klinkt 

ook vandaag voor u, broeders en zusters, jongens en meisjes. En niet alleen vandaag, 

maar elke dag opnieuw roept Jezus het ons toe: volg Mij! [Volg mij] Ga achter mij aan 

en wees mijn leerling. 

Dat waren vroeger al geen gemakkelijke woorden om daaraan gehoor te geven, maar 

voor de mens van vandaag zijn dat helemaal moeilijke woorden. Want we willen graag 

controle hebben. We willen de balans op kunnen maken. De verlies- en winstrekening. 

Wat zijn de voordelen als ik Jezus volg? Hoe gaat mijn leven er dan precies uit zien? 

Wat gaat mij daarin gelukkig maken? En wat wil ik juist niet? En als ik dat dan 

vergelijk met een leven waarin ik God vaarwel zeg? Wat voor voor- en nadelen heeft 
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dat? Maar Jezus Christus vertelt ons niet precies hoe een leven met Hem eruit gaat zien. 

Of we rijk zullen zijn of niet. Of we in vrede zullen leven of juist vervolgd zullen 

worden. Of we oud zullen worden of niet. Dat is allemaal onbekend. En dat is ook de 

bedoeling. Want Jezus wil niet dat wij Hem volgen omdat Hij ons het leukste leven 

gaan geven. Hij wil dat wij Hem volgen, omdat wij in Hem geloven en Hem liefhebben. 

Daarmee wordt het volgen van Jezus geen sprong in het ongewisse. Want wie Jezus 

volgt is bij Jezus Christus. [In Jezus gelooft] Die Jezus over wie we het in het tweede 

punt hebben gehad. Die de macht heeft over boze geesten en ziekten, die de dood heeft 

overwonnen, en die vol liefde en zorg is. Waar zou je dan nog bang voor zijn als je bij 

Hem bent? Wat moet je vrezen als je Jezus volgt? Als je wandelt in de kring van zijn 

liefde en macht? Waar ben je veiliger? Waar kan een hart meer rust vinden? Wie Jezus 

Christus volgt mag weten dat Jezus hem uit de macht van de duivel en de andere 

heersers van deze wereld verlost. Die mag weten dat hij in Jezus Christus zelf tot kind 

van God is aangenomen. Die mag weten dat de Heilige Geest in hem wil wonen en 

werken om hem tot een nieuw mens te maken. Die mag weten dat in Jezus Christus al 

zijn zonden vergeven zijn. 

Veel mensen vinden het een beangstigend idee de controle over hun leven op te geven. 

Of beter gezegd het idee dat ze controle hebben over hun leven op te geven. [Controle 

opgeven] Terwijl dat juist zo bevrijdend is. Want wie de controle wil houden klampt 

zich vast aan van alles en nog wat en komt vaak toch tot de conclusie dat hij de controle 

heeft verloren. Wie ziek is, wil beter worden. Wie zijn baan op de tocht ziet staan, 

probeert het vast te houden. Wie niet oud wil worden, ziet toch dat hij de strijd verliest. 

Waarom aanvaarden we niet dat de Heer Jezus ook deze dingen leidt en dat Hij dat doet 

in al zijn liefde en macht. 

Jezus Christus heeft u lief. Hij heeft u met zijn bloed gekocht uit de macht van de duivel 

en wil met u verder. Dat is wat Hij u ons ook weer op het hart wil drukken in de viering 

van het Heilig Avondmaal volgende week. Hij heeft alles voor u volbracht. Hij heeft u 

uit de macht van de duivel verlost. Hij geeft zichzelf aan u in brood en wijn. Geeft u 

zichzelf ook aan Hem? Geef jij jezelf aan Hem. Een betere Heer om te dienen is er niet 

te vinden. 

Amen 
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