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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Jongens en meisjes, stel nu eens dat ik een briefje van € 50,00 in mijn linkerhand had en
10 munten van € 2,00 in mijn rechterhand. Als jullie zouden mogen kiezen tussen het
briefje en de munten dan zouden jullie het wel weten, hé? Die stapel munten is maar €
20,00 waard en dat briefje € 50,00. En voor dat briefje kun je dus veel meer kopen dan
voor die munten. Toch zijn er mensen op aarde die dat een heel domme keuze zouden
vinden. Want als je ergens leeft waar mensen geen papieren geld hebben, dan kies je
voor die munten. Want dit is honderd gram aan waardevolle metalen. Daar kun je nutti-
ge dingen van maken. Terwijl dit maar een dom stukje papier is, dat ook al is volge-
schreven. Tweehonderd jaar geleden zouden Nederlanders trouwens dezelfde keuze
maken, want toen kenden we nog geen papier geld in Nederland.

Als je erover nadenkt is het ook wel gek. Als ik vijf briefjes van € 100,00 euro heb, dan
kan ik daar een mooie televisie voor kopen. Wie geeft iemand nu een televisie in ruil
voor Vijf stukjes papier? Hoe kan dat? Om dat te begrijpen moeten we terug naar de tijd
dat mensen nog geen geld hadden. In het Oude Testament werd er vaak betaald met
goud of zilver. Dan werd afgewogen en zo kon je betalen. Een Ford Focus of Volkwa-
gen Golf zou een kilo goud kosten. Maar je begrijpt wel dat mensen daar mee kunnen
smokkelen. Is de weegschaal wel goed? Is het goud wel helemaal zuiver? En het werkt
gewoon niet handig. Maar als je nu voor 1 euro goud in een munt doet en je zet op die
munt dat er voor 1 euro goud in zit, dan wordt het allemaal gemakkelijker. Zo zijn heel
lang munten gemaakt. Honderd jaar geleden hadden we in Nederland nog zilveren gul-
dens. Daar zat voor 1 gulden aan zilver in. Je kon die munt smelten en dan was hij nog
altijd even veel waard. Maar dat werd te moeilijk en toen hebben mensen bedacht dat ze
ook wel briefjes konden maken met daarop een bepaalde waarde. En mensen konden,
als ze wilden dat briefje inleveren bij de Nederlandse Bank en dan kregen ze de hoe-
veelheid goud voor dat briefje dat het waard was. De Nederlandse Bank zorgt ervoor dat
dat stukje papier zoveel waard is als erop staat. Doet de Bank dat niet meer dan is dit
(briefje van € 50,00) alleen nog maar een stukje papier en zo goed als niets waard. Dan
zijn deze munten meer waard dan dit briefje.

Waarom vertel ik dit? Niet omdat ik de geschiedenis van het geld wil uitleggen. Maar

omdat het met de doop ongeveer net zo is als met papier geld. Want wat stelt de doop



nu eigenlijk voor? Een handje vol water dat op iemands hoofd wordt uitgegoten. We
gebruiken per persoon ongeveer 120 liter water per dag. Wat doet dat kleine beetje wa-
ter er dan toe? En niemand van ons heeft dat water nog op zijn hoofd. Het is er van af-
geveegd of het is verdampt. Dus wat heb je er nog aan? Je kunt er je lippen niet eens
mee natmaken. Ja, als je er zo naar kijkt, dan is de doop niets waard. Maar het mag dui-
delijk zijn dat we er zo niet naar moeten Kijken.

Ik bedien u het Woord van de Here over de waarde van onze doop.

We zullen zien dat God ons in de doop ervan verzekert:

1. dat Hij onze zonden afwast in Christus bloed,

2. dat Hij ons leven vernieuwt door de Heilige Geest.

We zullen dus eerst zien dat de Here in de doop ons ervan verzekert dat Hij onze
zonden afwast in het bloed van de onze Heer Jezus Christus. Jullie hebben waar-
schijnlijk allemaal wel eens met modder gespeeld he? Dat is op zich leuk, maar je krijgt
er wel heel vieze handen van. Zou je nu als je buiten met modder heb gespeeld, en heel
vieze handen hebt, gewoon je boek pakken om te gaan lezen? Of gewoon je kleurpotlo-
den pakken om te gaan kleuren? Ik denk het niet. Want dan wordt alles vies. Je boek
komt onder de modder te zitten. Je kleurboek of papier komt onder de modder te zitten
en het kan gewoon niet mooi worden wat je dan kleurt of tekent.

Als je gaat lezen of kleuren wil je schone handen hebben, zodat niet alles wat je aanpakt
vies wordt. De modder zit in de weg. Je wil dat kwijt. En hoe doe je dat? Door je han-
den te wassen onder de kraan. Je laat het water over je handen lopen en je gebruikt mis-
schien nog wat zeep en zo worden je handen schoon. Zo werkt dat. En zo werkt dat al
eeuwen. Ook werkte het zo in de tijd van de Here Jezus. Toen wisten de mensen ook al
dat je je met water je handen, de rest van je lichaam, je kleren en heel veel andere din-
gen schoon kunt maken.

En de Here Jezus heeft deze alledaagse kennis, die zelf kinderen al hebben, gebruikt om
ons te onderwijzen en om ons rust te geven. Want de Here Jezus heeft de doop ingesteld
om ons door die druppels water te laten weten dat Hij ons schoon wast. Dat Hij het vuil
van onze zonden afwast. Want we kunnen onze zonden wel vergelijken met vuil. Als
het goed is voelen we ons vuil door onze zonden. Als het goed is willen we ook van dat
vuil verlost worden. Niemand verschijnt graag voor een belangrijk persoon met grote

chocoladevlekken op zijn kleren. Dan voelen we ons erg ongemakkelijk en we zullen



proberen die te verbergen. Zo zorgt het vuil van de zonden ervoor dat we ons niet vrij
kunnen bewegen. We niet vrij met de Here kunnen omgaan. Want de zonden staan tus-
sen de Here en ons in. En dat bederft de omgang met de Here. Bidden wordt moeilijk.
Wat we in de Bijbel lezen spreekt ons niet erg aan. Wat allemaal niet vreemd is, omdat
ons hart niet op de Here is gericht en vol zit met vuiligheid.

Als we ons geluk zoeken in geld en goed of allerlei vormen van genot, dan is ons hart
ook niet op de Here gericht. En dan vinden we ons geluk ook niet. Want genot is altijd
maar van korte tijd en we hebben er steeds meer van nodig om te kunnen genieten. Ook
dat is maar slavernij en afgoderij. En hoe komen we van deze zonden af? Hoe kan onze
relatie met God hersteld worden nu we ons geluk niet in Hem, maar in geschapen din-
gen hebben gezocht? Niet door te doen of het er niet is. We kunnen wel doen of we
geen vuil aan onze handen hebben, maar daar komen we er niet mee. Want als we ons
boek of ons papier aanraken, wordt het toch vies. En je kunt wel doen of er niets aan de
hand is, maar je weet in je hart dat je de boel bedriegt. De enige oplossing is onszelf
wassen.

Maar waar moeten we ons dan mee wassen? Waar kunnen we onze zonden afwassen?
Niet met water. Niet met wasbenzine. Niet met Dreft of Biotex. Dat helpt allemaal niet.
We kunnen ze ook niet afsnijden of weghakken. Er is maar één middel waarin onze
zonden kunnen oplossen. In het bloed van onze Heer Jezus Christus. Zijn opgeofferde
leven kan de mislukkingen van ons leven wegnemen en bedekken. Dat is het middel dat
God ons zelf heeft gegeven om ons schoon te wassen van onze zonden. Nadman moest
zich van God zevenmaal onderdompelen in de rivier de Jordaan om verlost te worden
van zijn huidvraat. Zo moeten wij ons telkens weer onderdompelen in het bloed van de
Here Jezus Christus. Alleen dat kan ons bevrijden van onze zonden. Alleen daardoor
kunnen wij schoon worden tegenover God, tegenover onze naaste en tegenover onszelf.
Alleen Jezus Christus kan ons schoonwassen.

We kunnen wel eens het gevoel hebben dat de Heer Jezus daar wel eens moe van wordt.
Maar zo moeten we daar niet naar kijken. Want Hij doet dat niet met tegenzin, maar
vreugde. Hoe weten we ze zeker dat Hij onze zonden van ons wil afwassen? Omdat Hij
het beloofd heeft. En de Here heeft beloofd dat Hij dat niet een of maximaal tien keer
wil doen. Nee, Hij zal het elke keer doen als wij daar gelovig om vragen. Als wij erken-

nen dat we de Here verdriet hebben gedaan met onze daden en de Here vragen om onze



zonden weg te nemen, dan neemt Hij ze weg. Is God dan bereid dat duizenden keren te
doen? Ja. Dat is de garantie die Hij u heeft gegeven. Dat is de waarde van uw doop.
Daarvan getuigen de waterdruppels die ooit op uw hoofd zijn gelegd bij uw doop. Een-
voudige waterdruppels. Water uit de kraan. Ze kostten nog geen cent. Maar ze hebben
een onbetaalbare waarde voor ieder mens die verlost wil worden van zijn zonden. Nog
zekerder dan dat dit briefje € 50,00 waard is en u hiermee iets van € 50,00 in de winkel
kunt kopen, zijn die waterdruppels die bij uw doop op uw hoofd neerkomen de garantie
dat u van God vergeving van uw zonden ontvangt, omdat Hij ze wegwast in het bloed
van zijn Zoon. Dat in de eerste plaats.

We zullen in de tweede plaats zien dat de Here in de doop ons ervan verzekert dat
Hij ons leven vernieuwt door de Heilige Geest.

In de Heidelbergse Catechismus belijden we niet alleen dat we met het bloed van Chris-
tus van de onreinheid van onze ziel, dat is van al onze zonden, gewassen zijn. Maar we
belijden dat we met zijn bloed en Geest van de onreinheid van onze ziel gewassen zijn.
Bloed en Geest van Christus komen weer terug in vraag 70. Wat betekent dat: met het
bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn? Wat het betekent dat de Here Jezus
met zijn bloed ons hart reinigt van onze zonden, dat hebben we in het eerste punt gezien
en dat zijn we ons ook vaak wel bewust als we spreken en nadenken over de doop. Het
water staat voor het bloed. Maar blijkbaar niet alleen voor het bloed. Het staat ook voor
de Geest van Christus. Zoals dat wordt uitgelegd in antwoord 70. “Verder ook, dat wij
door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe
langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijke leven.”

Wat is onze ellende? In Zondag 2 belijden we dat onze ellende is dat we geroepen zijn
om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, maar dat we daar niet toe
in staat zijn. Ja, nog erger. Dat er in plaats van liefde, haat in ons hart leeft. En dat is
inderdaad onze ellende. Dat we verdriet en ellende veroorzaken voor mensen die ons
lief zijn. Dat we ruzie maken met onze man of vrouw. Dat we onredelijk zijn tegenover
onze kinderen. Dat we onszelf vergiftigen met een overdaad aan eten, drinken en andere
genotsmiddelen. Dat we ons leven verspillen met te leven voor onszelf. Wat een trieste
schepselen zijn wij toch als mensen. Kijk maar naar het journaal. Bijvoorbeeld de ellen-
de in Syrié. Maar ook horen we van kindermishandeling. Horen we van uitbuiting en

oorlog. Wat doen wij mensen elkaar niet allemaal aan! En wat zal de Here niet denken



van al die verspilde levens van mensen die niet voor hun Schepper willen leven, maar
zichzelf zoeken?! Wat een ellende!

Nu wast het bloed van Jezus Christus mij schoon van al mijn dwaasheid en zonden.
Maar hoe rijk en waardevol dat ook is, toch is dat maar de helft van mijn ellende. Mijn
ellende is niet alleen dat ik zondige dingen doe. Maar ook dat de bron van deze ellende
in mij zelf zit. Waar ik ook naar toe zou willen gaan, ik kan deze bron niet ontlopen.
Overal gaat hij met me mee. Het is zoals de Here Jezus in Matthels 15, 19 zegt: “Uit het
hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en
laster.” Als je geen vuile handen meer wilt krijgen, dan moet je zorgen dat je weg blijft
bij modder en andere dingen waar je vuil van kunt worden. Maar als je geen zonden
meer wilt doen, dan moet je als het ware je eigen hart uit je lichaam snijden en daar een
nieuw hart voor in de plaats zetten. Maar waar vindt je een hart dat niet zondig is? Waar
vindt je een hart waar uit geen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal en
lelijke praat uit opborrelen? Dat is nergens te vinden. Nergens te koop. Dus zitten we
gewoon maar met dat oude zondige hart opgescheept? Nee, dat zeker niet. Want dezelf-
de Persoon, onze Heer Jezus Christus, die onze zonden afwast in zijn bloed, die stort
ook de Heilige Geest in ons hart uit. Die Geest belooft bij onze doop dat Hij in ons wo-
nen en werken wil. En wat wil Hij dan in ons binnenste doen? Om ons te geven wat we
al in de Here Jezus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en...., dan komt
het, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De Heilige Geest wil ons leven, ons hart
vernieuwen. Zoals we dat ook zo prachtig belijden in de Dordste Leerregels I1/1V art
11. Daar belijden we dat de Heilige Geest doordringt in het diepst van de mensen. Daar
opent Hij het gesloten hart. Hij maakt het harde zacht. Hij besnijdt het onbesnedene. Hij
vernieuwt de wil: van dood maakt Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewil-
lig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel kracht,
dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

Dat is wat de Heilige Geest in uw en mijn hart wil doen. En zo kan de doop in Titus 3,5
dan ook het bad van de wedergeboorte genoemd worden. Zorgt dat water dan zelf voor
de wedergeboorte? Nee. Maar met het water van de doop belooft God ons wel de Geest
die deze wedergeboorte werkt. Die inmiddels afgeveegde en verdampte druppels water

van de doop zijn het garantiebewijs dat wij van God ontvangen hebt dat Hij ons wil ver-



lossen van onze ellende. Niet alleen van de ellende van onze zonden, maar zelfs van de
bron van onze ellende: ons oude zondige hart.

Ontvangt dan iedereen die de doop heeft ontvangen automatisch dat nieuwe hart? Nee,
dat niet. En dat heeft door de eeuwen heen mensen telkens weer onzeker gemaakt. En ze
gingen zich dan afvragen of de doop wel echt is geweest. Maar dat is niet het punt. De
doop was wel echt. God gaf ze in de doop de echte belofte dat Hij hun zonden af wil
wassen in het bloed van Jezus Christus. En God beloofde echt dat Hij zijn Geest in hun
harten wil uitstorten om deze harten te vernieuwen. Maar de mensen hebben de waarde
van hun doop niet gezien. Ze zagen alleen maar een paar druppels water en ze haalden
hun schouders op. Zoals iemand die nog nooit papier geld heeft gezien en de waarde er
niet van kent, zijn schouders ophaalt bij het zien ervan. Wat heb je daar nu aan? Doe mij
dan maar die munten. Daar heb je meer aan. Er is niets mis met het briefje. Er is niets
mis met de Nederlandse Bank die de waarde van dat briefje garandeert. Er is iets mis
met het zicht op het briefje. En zo is er bij veel mensen vandaag de dag iets mis met hun
kijk op het water van de doop. Ze zien alleen maar waterdruppels. Maar ik hoop dat u
veel meer ziet. Ik hoop dat u ziet hoe kostbaar deze druppels zijn. Want hierin ligt voor
u grote troost en grote blijdschap. Hierin ligt voor u en jullie jongens en meisjes de ze-
kerheid dat de Here God ons allemaal wil verlossen van uw zonden en zelfs van ons
zondige hart. Dat heerlijke geschenk zullen we toch niet verloren laten gaan?

Amen
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