
 1 

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Zondag 6 
Middagdienst  

 

Broeders en zusters,  

 

1 Votum 

2 Zegengroet 

3 Zingen : Lied 28 : 1 en 4 

4 Gebed voor de opening van het Woord 

5 Schriftlezing : Hebreeën 2 

6 Zingen : Psalm 116 : 7, 8 en 10 

7 Tekst : Zondag 6 

8 Prediking 

9 Zingen : Gezang 100 : 2 en 3 

10 Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 179b 

11 Dankzegging en gebed   

12 Inzameling van de offergaven 

13 Slotzang : Psalm 111 : 2 en 4  

14 Zegen  

 



 2 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Conflicten. Ze ontstaan gemakkelijk en ze oplossen is vaak een hele klus. Dat weten 

jullie ook wel hè, jongens en meisjes. Al zijn jullie er vaak beter in dan grote mensen. 

Als jullie ruzie hebben, dan kunnen jullie het ook vaak weer oplossen. Maar soms heb-

ben jullie er even hulp bij nodig van iemand anders. Van je vader of moeder of de juf. 

Die zoeken dan uit wat er gebeurd is en wie de ruzie heeft veroorzaakt krijgt straf of er 

wordt gezegd dat jij met dit moet stoppen en de ander moet dat niet meer doen. En 

daarmee is de ruzie dan vaak weer afgelopen. Maar bij grote mensen gaat dat vaak 

moeilijker. Trouwens, niet alleen mensen kunnen ruzie hebben. Maar ook groepen men-

sen en zelfs hele landen. Dan is het oorlog. Zo heeft het volk van Israël al heel lang oor-

log met het Palestijnse volk. [Oorlog] In Afghanistan is er al heel lang oorlog. Bij der-

gelijke ruzies wordt dan wel geprobeerd om de partijen die ruzie hebben bij elkaar te 

brengen. Maar dat is vaak niet eenvoudig. En net als kinderen die ruzie hebben, moet er 

vaak iemand komen die de ruziemakers helpt. Zo iemand noemen we een 'bemiddelaar'.  

[Bemiddelaar] Hij staat midden tussen de partijen en probeert ze bij elkaar te brengen. 

Hij vraagt de ene partij iets op te geven. Iets wat voor de andere partij heel belangrijk is. 

En hij vraagt hetzelfde aan de andere partij. Als iedereen een stuk toegeeft dan komen 

ze dichter bij elkaar en kunnen stoppen met vechten. Zo brengt een bemiddelaar de par-

tijen dichter bij elkaar en als hij zijn werk goed doet en de partijen bereid zijn een deel 

van hun eisen te laten vallen, dan kan zijn werk tot vrede leiden. 

Nu hebben wij, jongens en meisjes, een gigantische ruzie. Alle mensen hebben, als er 

niets gebeurt, een enorme ruzie met niemand minder dan God. Met de machtigste, wijs-

te en belangrijkste persoon die bestaat. En dat wij ruzie hebben is niet de schuld van 

God, maar van ons. God heeft niets verkeerds gedaan. God gaf ons zijn hart en liefde en 

God had het beste met ons voor. Hij wilde met ons in eeuwige liefde en geluk leven. 

Maar wij hebben God, en dan zeg ik het maar gewoon zoals het is, wie hebben als men-

sen God laten barsten. We hebben niet naar zijn woorden geluisterd. We hoefden Gods 

liefde niet. We wilden ons eigen leven leiden en zelf de baas zijn over ons leven. En dat 

heeft God heel boos gemaakt. En het is niet zo dat het bij één keer is gebleven, maar we 

laten God eigenlijk elke dag nog weten dat we liever de baas over ons eigen leven zijn. 

[Conflict met God] Niet dat alle mensen dat vinden, maar ook de mensen die God geen 
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verdriet willen doen, doen het toch nog. En sommige mensen kan het niets schelen dat 

ze God boos maken. Want ze denken dat er geen God is of het maakt ze niets uit wat 

God van ze denkt. En dat maakt God heel boos. Zo boos dat God niet verder kan met 

ons. Zo boos dat God ons ervoor gaat straffen. Wie denken de mensen wel dat ze zijn?! 

We hebben dus een groot conflict met God. Een conflict dat geen bemiddelaar op kan 

lossen. Daar is geen beginnen aan. Daarvoor is wat wij gedaan hebben veel te erg. En 

waarover zouden de onderhandelingen moeten gaan? Hoe zouden wij naar God toe 

kunnen bewegen? We zijn niet in staat om zelfs maar bij benadering God te geven wat 

Hij wil. En bij de bespreking van de Zondagen 4 en 5 heb ik u al laten zien dat God 

niets anders van ons vraagt dan dat wij Hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons 

verstand en met al onze krachten. Vanuit Gods liefde kan God niet met minder genoe-

gen nemen. Wij hebben veel meer nodig dan een bemiddelaar. En God geeft ons die 

ook: want Hij schenkt ons Jezus Christus. Niet als bemiddelaar, maar als Middelaar. Ik 

bedien u Gods Woord onder het volgende thema: 

[Thema & verdeling] Een dankbare kerk verwondert zich over de Middelaar Jezus 

Christus. 

We zullen stilstaan bij het feit: 

1. dat deze Middelaar echt God is, 

2. dat deze Middelaar echt mens is, 

3. dat Hij het Woord van God vervult. 

We zullen dus eerst stilstaan bij het feit dat de Middelaar Jezus Christus echt God 

is. De catechismus krijgt in Zondag 6 soms dezelfde kritiek als in Zondag 5. Het is zo-

veel geredeneer, zo verstandelijk, en zo weinig geestelijk. En ergens begrijp ik die kri-

tiek wel, maar het is niet de bedoeling van de opstellers van de Catechismus geweest 

om via het verstand bij de Heer Jezus te komen. Wat duidelijk blijkt uit de laatste vraag 

van Zondag 6. Waaruit weet u dit alles? Wij weten dingen niet door onze menselijk lo-

gica, maar doordat God het ons heeft verteld, geopenbaard. Maar de opstellers hebben 

vooral de bedoeling gehad om ons tot verwondering te brengen. Om ons te laten naden-

ken hoe onvoorstelbaar het is dat het enorme conflict met God is bijgelegd en langs 

welke onvoorstelbare weg dat is gegaan. 

Als je liefde ooit door iemand is verraden, dan weet u hoeveel pijn dat doet. Het kan het 

slechtste in je boven halen. Diepe haatgevoelens, verlangen naar wraak en verdriet strij-
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den om de voorrang. Je wilt die ander zien lijden. Net zo erg of liever nog erger dan jij. 

[WraakGevoelens] En als blijkt dat die ander ook nog ongevoelig is voor jouw verdriet, 

dan kan hij helemaal ...., vult u het zelf maar in. Maar gelukkig is God geen mens zoals 

wij. Hij is God. Zoals Hij ons dat ook voorhoudt in een van de mooiste passages uit het 

Oude Testament als u het mij vraagt. Jesaja 55 : 6 - 9. [Jesaja] Het staat op de beamer. 

Zoek de Heer nu Hij Zich laat vinden, 

roep Hem terwijl Hij nabij is. 

Laat de goddeloze zijn weg verlaten, 

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, 

die Zich over hem zal ontfermen; 

laat hij terugkeren naar onze God, 

die hem ruimhartig zal vergeven. 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet Mijn wegen - spreekt de HEER. 

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, 

en Mijn plannen jullie plannen. 

God is in staat om aan de ene kant zijn gevoelens volledig serieus te nemen en toch 

meer te zijn dan die gevoelens. Hij is niet zoals wij, zoals Hij Zelf zegt. Hij denkt niet 

zoals wij. Zijn plannen en wegen zijn anders dan die van ons. En dat is onze redding. 

Want natuurlijk weet God hoe groot zijn toorn over onze zonden is. Zijn gevoelens heb-

ben geen geheim voor Hem. En Hij weet ook dat geen mens die alleen maar mens is, in 

staat is om die woede en pijn van God te ondergaan zonder God te vervloeken. De pijn 

en de eenzaamheid van Gods toorn zijn zo verschrikkelijk. Daar bezwijkt ieder schepsel 

onder. Dus wat doet God in zijn onvoorstelbare grootheid? Hij besluit zelf de pijn en de 

eenzaamheid van zijn toorn te ondergaan. [Zelf dragen] God wimpelt zijn pijn niet weg, 

maar besluit zelf de pijn ervan te dragen. Dus boven op de pijn die God moet ondergaan 

vanwege ons verraad neemt God ook de pijn op zich die genoegdoening moet schenken 

voor wat wij Hem hebben aangedaan. Het is heel belangrijk dat wij dit goed zien, broe-

ders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. De vergeving die God ons schenkt die 

komt niet gratis naar ons toe. Die vergeving kost wat. Die kost God onvoorstelbaar veel. 
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Namelijk dat Hij op zijn Zoon de pijn en de eenzaamheid van zijn woede moet laten 

dragen. Wie ooit zijn eigen kind bitter heeft zien lijden, die weet hoeveel pijn dat doet. 

Maar die kon er nog wel zijn voor zijn kind. Maar God moet zijn Kind in zijn helse pijn 

en bittere eenzaamheid de rug toekeren. Zijn hart voor Hem sluiten. Jezus Christus is 

die Zoon van God die God genoegdoening heeft gegeven voor de pijn die wij Hem heb-

ben aangedaan en voor al de liefde die wij Hem hebben onthouden. Dat in de eerste 

plaats. 

[Punt 2] We zullen in de tweede plaats stilstaan bij het feit dat de Middelaar Jezus 

Christus echt mens is. God zal zelf betalen voor ons verraad, de pijn die we Hem heb-

ben gedaan en de liefde die we Hem hebben onthouden. Maar zoals we al bij Zondag 5 

hebben gezien kan God alleen genoegdoening ontvangen als een mens Hem deze geeft. 

Want de mens heeft Hem verraden. Want zo gaat het in de liefde. Als ik de liefde van 

mijn vrouw zou verraden door een relatie met een andere vrouw aan te gaan, kan nie-

mand dat goed maken. De kinderen zouden haar kunnen troosten, maar dat levert geen 

herstel op. Er is maar één iemand die de verhouding kan herstellen. Dat zou ik zijn. 

Want ik heb haar liefde verraden. Zo is het ook in onze relatie met God. De mens heeft 

God verraden, dus een mens moet het goed maken. [Alleen mens] Maar er is geen mens 

die dat kan. Want ieder maakt die na Adam en Eva is gekomen heeft zelf al zoveel recht 

te zetten bij God. Dat kan alleen een mens die zonder zonde is en die God al de liefde 

geeft die Hem toekomt. Deze mens kan niet door de seksuele gemeenschap van een man 

en vrouw tot leven komen. Dus ook hier moet God zelf met een oplossing komen. En 

die oplossing schenkt Hij ons in zijn vergevingsgezindheid en liefde. Hij laat zijn enig-

geboren Zoon mens worden. Ook al betekent dat zijn Zoon zijn hoge positie in de hemel 

moet opgeven. Ook al betekent dat dat Hij vanwege zijn liefde voor God en de mensen 

veel verzet zal oproepen. Ook al betekent dat dat Hij zijn goddelijke heerlijkheid en 

macht in veel opzichten verborgen moet houden en niet kan gebruiken. [Gods Zoon 

mens]  Ook al betekent dat dat Hij een leven zal moeten lijden alsof Hij ook zelf een 

zondig mens is. Ook die vernedering zal Hij als Zoon van God moeten ondergaan. Maar 

ook al was de prijs dus zo hoog, God heeft deze prijs voor ons willen betalen. Want God 

wil zich ontfermen over een dwaze en verloren mensen. 

Is het niet onvoorstelbaar, broeders en zuster, jongelui? Ik weet dat veel mensen graag 

meer van Gods liefde zouden willen ervaren. En ergens begrijp ik dat wel. Maar aan de 
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andere kant. Als we tot ons door laten dringen hoeveel God voor onze redding over 

heeft, dan zit er ook iets ongehoords in die vraag. Want wat moet God dan nog doen om 

ons te overtuigen van zijn liefde als ons dit niet overtuigt? 

En wat een heerlijk geschenk is de Heer Jezus Christus verder voor ons. Want niet al-

leen is het voor ons van onschatbare waarde dat Hij mens werd om in onze plaats God 

genoegdoening te geven voor ons zonden. Maar nooit eerder is God zo dicht bij mensen 

gekomen. In welk heilig boek in deze wereld lees je over een God die mens wordt om 

mensen te worden met de mensen. In de heidense mythologie kun je wel verhalen lezen 

over goden die de gedaante aannemen van mensen om bijvoorbeeld mooie vrouwen te 

versieren. Maar nergens lees je over een God die mens wordt om mens te zijn met de 

mensen en om in hun plaats gestraft te worden voor de zonden van de mens. Voor veel 

gelovigen in andere godsdiensten is idee dat God een mens zou worden zelfs een gru-

wel. Zoals voor moslims. Maar voor ons is het juist een enorme troost. Zoals de schrij-

ver van de brief aan de Hebreeën prachtig onder woorden brengt aan het einde van 

hoofdstuk 2. [Echt meevoelen] Wij hebben een hogepriester die omdat Hij mens is ge-

worden met ons kan meevoelen. Juist omdat Jezus mens is geworden weet Hij hoe het is 

om te lijden door mensen. Weet Hij hoe het is om pijn, honger en verdriet te hebben. 

Als iemand ons begrijpt is Hij het. 

En het is zo goed om hierbij stil te staan en te beseffen dat God niet ver weg is. Dat God 

de mens niet op afstand houdt, maar hen juist opzoekt en in ons midden wil zijn. Dat in 

de tweede plaats. 

[Punt 3] In de derde plaats zullen we stilstaan bij het feit dat onze Middelaar Jezus 

Christus het Woord van God vervult. Heel de Bijbel is openbaring van Gods liefde. 

Dat is zo'n uitspraak waarbij de kans redelijk groot is dat die ons hart niet raakt. Maar 

daarom is het nog wel waar en is het zeer de moeite waard om aan die uitspraak een 

liefdevol aandacht te geven. Want wat zouden we van Gods liefde weten als Hij er zelf 

niet over had verteld? En de vorm waarin God in zijn Woord zijn liefde aan ons bekend 

maakt, getuigt van zoveel wijsheid en liefde aan ons. Want juist door al die literaire 

vormen van liederen, spreuken, beschrijving van geschiedenissen en weergave van de 

woorden van de profeten, leren we de veelkleurigheid van Gods liefde kennen. [Veel-

kleurige liefde]  We vinden in de Bijbel geen wetenschappelijke verhandeling van Gods 

liefde.  De Bijbel vertelt hoe God telkens weer binnenbreekt in de geschiedenis van on-
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ze wereld. Hij spreekt tot mensen. En Hij spreekt niet alleen. Hij doet ook grote dingen, 

zoals de verhalen in de Bijbel laten zien. De Bijbel vertelt ons aan de hand van de le-

vens van mensen dat God zich hun lot aantrekt. De Bijbel vertelt ons hoe God de men-

sen in hun hart raakt en hun steun en toeverlaat wordt, zoals we in de Psalmen zien. God 

vertelt mensen over vergeving. En Hij laat de noodzaak en de mogelijkheid van verge-

ving zien in de tempeldienst. Visueel onderwijs. Hij laat weten dat Hij voor altijd de 

God van mensen wil zijn en richt daarvoor een verbond op. En de mensen krijgen van 

Hem de opdracht hun pasgeboren jongens te besnijden en na de hemelvaart van Jezus 

zichzelf en hun kinderen laten dopen. En al die woorden over Gods liefde en zijn plan-

nen voor het herstel van de relatie tussen God en ons worden nog beter tastbaar en 

hoorbaar als zijn Zoon in de wereld komt en gaat optreden. 'Blinden kunnen weer zien, 

verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen horen, 

doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.' Dat is 

wat er gebeurt als Jezus, de Zoon van God, gaat optreden in deze wereld, zoals Hij zelf 

zegt in Lucas 7 : 22. [Volheid Gods liefde] Alles wat God over Zichzelf heeft gezegd 

vinden we terug in Jezus Christus. Alles wat God in de loop van de geschiedenis heeft 

beloofd zien we vervuld in Jezus Christus. 

Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God en Hij is één van ons geworden. Zo is Hij 

onze Middelaar die ons met God verzoent. Wie van ons had zoiets kunnen bedenken? 

Wie van ons had op zoiets durven hopen? Maar wat in geen mensenhart is opgekomen, 

dat heeft God gedaan. Loof en prijs Hem voor zijn liefde en laat het offer dat Jezus 

Christus voor u gebracht heeft niet zonder vrucht zijn, maar geef u over aan zijn liefde.  

Amen 


