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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

In de afgelopen weken heb ik voor u mogen preken over de Zondagen 4 t/m 7. Daarbij 

was mijn opzet om samen stil te staan bij de grootheid van Gods liefde. Een liefde die 

zijn toppunt bereikt in het feit dat God ervoor kiest om Zelf de rekening te betalen voor 

de schuld die wij bij Hem hebben. Zo groot is Gods liefde voor ons. [Liefdeskader] Hij 

laat zijn enige Zoon, de enige die uit Hem is voortgekomen, diep en bitter lijden om zo 

te ontvangen wat wij Hem hadden moeten geven. Daar moet je een onvoorstelbaar groot 

hart voor hebben. Je eigen kind zo laten lijden terwijl anderen jou iets hebben aange-

daan. En je laat je kind zo lijden om die anderen, die hebben bewijzen dat ze uit zichzelf 

geen interesse hebben in de ellende die ze hebben veroorzaakt, toch te kunnen redden. 

Je laat je kind bitter lijden om onverschillige mensen te redden. Mensen die van zichzelf 

geen berouw hebben over hun wat ze jou hebben aangedaan. Mensen die jou eigenlijk 

helemaal niet in hun leven willen hebben. Ook al is dat hun ondergang. Mensen die dus 

eigenlijk helemaal niet gered willen worden. En daar gaan je zo'n prijs voor betalen! 

Hoe is het mogelijk? Hoe groot moet je hart zijn als je tot zoiets in staat bent! Bij die 

grootheid van Gods hart wil ik deze middag met u stilstaan. Mede met het oog op de 

viering van het Heilig Avondmaal volgende week. Zodat we goed beseffen tot Wie we 

volgende week mogen naderen en hoe groot het wonder is dat dit kan. Ik bedien u het 

Woord van de Here onder het volgende thema: 

[Thema&verdeling] Juist in de rijkdom van Gods Drie-eenheid leren we nog beter 

de volheid van Gods liefde kennen. 

We zien die rijkdom van Gods Drie-eenheid in 

1. onze schepping, 

2. onze verlossing, 

3. onze heiliging. 

We zullen dus eerst stilstaan bij de rijkdom van Gods Drie-eenheid in onze schep-

ping. Een van de problemen bij het onderwerp van vanmiddag is dat we stiekem toch 

niet de Drie-eenheid van God belijden. De meeste van ons zijn ons er goed van bewust 

dat we in de Vader geloven, in Jezus Christus geloven en in de Heilige Geest geloven. 

Wat vermoedelijk minder bij ons leeft dat we uiteindelijk maar één God dienen. Ja, we 

weten het wel dat er maar één God is, maar beleven we dat ook zo, broeders en zusters? 
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Ik acht de kans niet denkbeeldig dat we ze ergens toch als drie Goden zien, als zullen 

we dat natuurlijk nooit zo zeggen. Maar het is belangrijk dat we goed beseffen dat er 

maar één God is. Niet twee. Niet drie. Eén God. [Eén God] 

Waarom is dat belangrijk? Omdat het belangrijk is dat we zien dat de liefde van de Va-

der niet anders is dan de liefde van de Zoon of de liefde van de Geest. Hun liefde is één, 

want er is maar één God. Ook hun wil is één, want er is maar één God. Hun verlangen is 

één. Ze denken gelijk, enzovoort, enzovoort. [Eén] Nooit is er verdeeldheid in God. 

Altijd is Hij één. En als wij dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onderscheiden 

dan is dat omdat we God in de Vader, de Zoon en de Geest hebben leren kennen. Zo 

heeft God Zich aan ons bekend gemaakt. En dat zijn maar niet drie verschijningen van 

God. Alsof God ieder keer een ander masker opzet. Zoals vroeger wel eens is gedacht. 

Maar ze bestaan zelfstandig naast elkaar. Zoals wij bijvoorbeeld zien bij de doop van de 

Heer Jezus is de Jordaan. Daar wordt de Zoon gedoopt. Daar daalt de Heilige Geest in 

de gestalte van een duif op de Heer Jezus neer. Daar spreekt de Vader de heerlijke 

woorden: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.' Drie onderscheiden Per-

sonen en toch één God. 

We zien die eenheid terug als God besluit om mensen te scheppen. We lezen in Genesis 

1 : 26: "God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij 

moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over 

het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt." Laten wij mensen ma-

ken. Het Hebreeuws kent geen wat wij in onze taal wel kennen. Dat bijvoorbeeld een 

hooggeplaatst persoon over zichzelf als 'wij' spreekt. 'Wij de koningin.' Als er in het 

Hebreeuws 'wij' staat dan wordt er ook 'wij' in het meervoud bedoeld. [Vader uit] 

Later, als God meer van zichzelf bekend maakt, wordt duidelijk welke rol de Zoon en 

de Heilige Geest bij de schepping hebben gespeeld. Want dan blijkt het de Vader te zijn 

die de scheppende woorden sprak. Uit Johannes 1 wordt ons duidelijk dat dat Woord 

van God meer is dan een onpersoonlijk Woord. Dit Woord van God is de Zoon van 

God. Zoals Johannes dat zo prachtig onder woorden brengt aan het begin van zijn evan-

gelie: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het 

was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat.' Alles is ontstaan door het Woord van God. Een Woord dat van God is uitge-

gaan en dat vol leven en kracht zit. [Door het Woord] En dat Woord is Jezus Christus. 
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Iets soortgelijks staat in Kolossenzen 1 : 16 waar over de Heer Jezus wordt gezegd dat 

in Jezus alles is geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, 

vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.  

Maat tegelijk is ook de Heilige Geest bij het scheppingswerk betrokken. Denken we 

bijvoorbeeld wat er in Psalm 104 : 30 staat: Zend uw Geest (of adem, zoals in de NBV 

staat) en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. [Kracht Geest] 

Zonder dat we kunnen zeggen dat we met deze gegevens het wonder van Gods Drie-

eenheid kunnen ontrafelen, toch geeft het ons wel enig beeld ervan. Want we weten dat 

Jezus Christus de echte Zoon van God is. Hij is uit de Vader voortgekomen. Niet zoals 

wij uit onze moeders geboren zijn, maar op een goddelijke manier. Op een geestelijke 

manier. Zoals woorden voortkomen uit ons hart, zo is de Heer Jezus het Woord van 

God. Het Woord waarin Hij Zichzelf bekend maakt aan de wereld. Waarin zijn liefde, 

wijsheid en grootheid zichtbaar is geworden voor ons. Want zouden we van al deze din-

gen weten, zonder de Heer Jezus. En de Heilige Geest dan? Hij is de Geest van God. Je 

mag ook zeggen de adem van God. Want zowel in het Hebreeuws als het Grieks, de 

talen van de Bijbel, wordt voor geest en adem hetzelfde woord gebruikt. En is de Geest 

niet degene die ons overtuigd van de kracht en waarheid van Gods Woord. Hij verleent 

kracht aan Gods Woord zodat het in ons hart binnendringt, daar ontkiemd en uiteinde-

lijk vrucht gaat dragen voor God. Woord en Heilige Geest zijn door heel de Bijbel met 

elkaar verbonden. [Communicatie] Het is de Heilige Geest die profeten en apostelen de 

woorden van ingegeven die we in de Bijbel leven. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, 

jongens en meisjes, maar zo moeilijk is het eigenlijk niet. Als jij niets denkt, dat heb je 

ook niets te zeggen. Dan gaat er niets van je uit. Maar omdat je denkt en dingen voelt, 

heb je ook wat te vertellen. Maar om een ander te laten weten wat je voelt of denkt, 

moet je daar wel woorden voor hebben. Die woorden zijn eerst in je hoofd en hart. Maar 

je vormt die woorden met je mond. Maar dat is nog niet genoeg om een ander te vertel-

len wat er in je leeft. Je moet ook je adem onder die woorden zetten. Zonder adem kun-

nen we geen woord uitbrengen. Zo hoort alles bij elkaar en zo horen de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest bij elkaar. Bij de Vader begint, in de Heer Jezus krijgt wat God 

denkt vorm en de Heilige Geest brengt het Woord van God aan ons over. Is het niet fan-

tastisch? 



 5 

En zo is deze wereld dus ook geschapen. Hij was in Gods hart. De Heer Jezus is het 

Woord waardoor alles is ontstaan en de Heilige Geest was de kracht van dat Woord. 

Wat een fantastische God is Hij. Zijn Woorden zijn daden. Zijn hart is vol liefde en dus 

is zijn Woord vol liefde en dus zijn zijn daden vol liefde. En zo zijn wij, als schepselen 

van God, voortgekomen uit Gods liefde. Dat in de eerste plaats. 

[Punt 2] We zullen in de tweede plaats stilstaan bij de rijkdom van Gods Drie-

eenheid in onze verlossing. De Vader, de Zoon en de Geest zijn in één. Dat geldt ook 

voor onze verlossing. Hoe vaak heeft de Heer Jezus het tijdens zijn leven op aarde niet 

gehad over het feit dat zijn Vader Hem gezonden heeft. Het was niet zijn eigen initia-

tief. Zijn Vader heeft Hem gestuurd. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Johannes 17 : 4  'Ik 

heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen 

hebt.' In Johannes 4 : 34 zegt de Heer Jezus: 'Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die 

Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.' En de diepe eenheid van de Vader en de 

Heer Jezus komt prachtig tot uiting in een van de intiemste woorden uit het evangelie 

naar Johannes [Johannes 10] : 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze 

volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan 

het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.' De Vader en Ik zijn 

één. Beide willen ze arme en dwaze zondaars als ons redden. Is het niet ontroerend? Die 

grote God die in Zichzelf volmaakt en gelukkig is, wil in zijn liefde u en mij redden van 

de ondergang. 

Ook is duidelijk dat de Heilige Geest volop betrokken is bij het verlossingswerk van de 

Heer Jezus. Het is de Heilige Geest die onze Heer in de schoot van Maria heeft verwekt. 

Het is de Heilige Geest die de Heer Jezus heeft vervuld. Die Hem door de woestijn liet 

zwerven om door de duivel verzocht te worden. Het is de Heilige Geest, volgens Jezus' 

eigen woorden, die Hem de kracht gaf om zijn werk te doen. Zo sprak Hij over Hem in 

Lucas 4 : 18 [Lucas 4] en verder als Hij de volgende woorden van de profeet van Jesaja 

op Zichzelf toepast: 'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om 

aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangen hun 

vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten 

hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' De Heer Jezus laat 

ons dus hier weten dat Hij heel zijn werk door de kracht van de Heilige Geest doet. 
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Dat God ons verlost van onze schuld door zijn Zoon Jezus Christus met bitter lijden en 

sterven voor ons te laten betalen is het werk van die ene God, Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Ieder staat erachter. Ieder draagt bij aan uw en mijn redding. Dat in de tweede 

plaats. 

[Punt 3] We zullen dus tenslotte stilstaan bij de rijkdom van Gods Drie-eenheid in 

onze heiliging. Heiliging is een woord dat mogelijk wat vervreemdend werkt. Worden 

we dan heilige boontjes? Nou, we worden geen heilige boontjes. Heilige boontjes lijden 

vaak aan een handicap. Ze willen graag laten weten hoe goed zij zijn en wat andere 

mensen allemaal verkeerd doen. Ze zijn helemaal niet zo heilig als ze zelf wel denken. 

Heiliging zou je ook het tweede deel van de verlossing kunnen noemen. Aan de ene 

kant hebben we het nodig dat we van onze schuld tegenover God verlost worden. An-

ders zullen we zelf moeten betalen. Maar als we alleen verlost worden van de schuld 

dan zijn we nog maar voor de helft verlost. Want wie zich een kind van God weet, die 

wil ook van zijn zondige aard af. [Heiliging] Die aard waardoor hij steeds weer zonden 

doet. Ja, die wil dat er een nieuwe wind door zijn leven waait. Het bloed van de liefde 

door zijn aderen. Frisse lucht door zijn longen. Zuivere verlangens in zijn hart. Opbou-

wende gedachten in zijn hoofd. Kortom, hij wil een ander mens worden. Een nieuw 

mens. Hij wil opnieuw geboren worden. Maar hij kan zichzelf niet vernieuwen. Dat 

nieuwe leven moet hem gegeven worden. En juist met dat doel hebben de Vader en de 

Zoon de Heilige Geest uitgestuurd om in het midden van de kerk het leven te vernieu-

wen en mensenharten te veranderen. Als de Heer Jezus met zijn leerlingen het Laatste 

Avondmaal gebruikt zegt Hij: [Johannes 16] 'De Geest van de waarheid zal jullie, wan-

neer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spre-

ken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door 

jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren.' (Joh. 16 : 13-14) De 

Heilige Geest komt in ons wonen en zo worden wij een tempel van de Heilige Geest. 

Een plek waar Hij woont. In Romeinen 8 spreekt Paulus over het leven door de Geest. 

Daar maar hij een tegenstelling en zegt dat wij òf leven door ons eigen natuur òf door de 

Heilige Geest. [Romeinen 8] 'Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op 

wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vre-
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de.' (Rom. 8:5-6) Zo komt de Heilige Geest in opdracht van de Vader en de Zoon met 

het levende Woord de harten van mensen veranderen. Ja, hun leven veranderen. 

Zo hebben we dus een God, broeders en zusters, een God, Vader, Zoon en Heilige Geest 

die met grote inzet en onvoorstelbare grote liefde zich inzet voor ons leven en onze red-

ding. En die God nodigt ons liefdevol uit om volgende week bij brood en wijn het lijden 

en de dood van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Om ons ervan te verzekeren dat 

het onvoorstelbare echt waar is. Namelijk dat onze schuld is vergeven en Christus wer-

kelijk één met ons wil zijn. Het brood en de wijn zijn tastbare tekenen van Gods liefde 

voor is. Maar dat is dan natuurlijk alleen voor mensen die in die genadige liefde van 

God willen leven en niet langer in hun zonden. Het is voor mensen die berouw hebben 

over het kwaad dat ze tegenover God en hun naaste hebben gedaan. [Gods liefde leven] 

Het is voor hen die hun handen uitstrekken naar de Heer Jezus als hun Verlosser en die 

zich door de Heilige Geest willen laten vernieuwen. Al die mensen zijn van harte wel-

kom aan de tafel van hun Verlosser. Onderzoek dus uw hart en ga voor uzelf na waar 

uw hart naar uitgaat: of dat op de liefde van God is of op datgene wat u zelf wilt. 

Amen 


