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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Voor wie ik de christelijke kerk is opgegroeid is het heel gewoon om God aan te spre-

ken als 'onze Vader'. Wat we vaak niet beseffen is dat het in de wereld van de religies 

behoorlijk uniek is. Ik zou niet willen zeggen dat dit helemaal uniek is voor het christe-

lijke geloof, maar het is wel heel zeldzaam. [Zeldzaam] Voor moslims is het ondenk-

baar dat ze Allah 'vader' zouden noemen. De afstand tussen god en mens wordt dan veel 

te klein. En op zich kunnen wij van hen leren om niet te aards over God te gaan denken. 

Hij is met niets te vergelijken. Hij is onvoorstelbaar groot, heilig en machtig. Maar toch 

mogen we Hem Vader noemen. Dat is het grote wonder waar we deze middag bij stil 

zullen staan. Ik bedien u het Woord van onze God onder het volgende thema: 

[Thema & verdeling] De almachtige God van hemel en aarde wil onze Vader zijn. 

We zullen zien: 

1. hoe dit mogelijk is, 

2. wat dit betekent, 

3. wat dit van ons vraagt. 

We zullen dus eerst zien hoe het mogelijk is dat de God van hemel en aarde onze 

Vader wil zijn. Eén van de zeldzame dingen in het christelijke geloof is dus dat God 

daarin aangeroepen mag worden als Vader. Voor wie in de kerk is opgegroeid is dat 

heel gewoon. Ook heeft het Vaderschap van God een heel belangrijke plaats in het ge-

loofsleven van iedere christen. Als ik bijvoorbeeld op catechisatie vraag wat God voor 

hen betekent dan krijg ik vaak antwoorden die te maken hebben met het vaderschap van 

God. 'God is mijn Vader en Hij zorgt voor mij. Ik Hem kan ik alles vertellen en ik weet 

dat Hij luistert en me begrijpt.' Het is ook wel begrijpelijk dat juist dit antwoord wordt 

gegeven. Want onze vaders zijn van jongs af aan, na onze moeders, de belangrijkste 

mensen in ons leven.  [Eerste Godsbeeld] Dus bij een vader kunnen we ons al jong iets 

voorstellen. Bij een Verlosser of bij een Heilige Geest is dat veel moeilijker. Dus het is 

niet vreemd dat voor mensen die in de kerk opgroeien de eerste band met God die van 

Vader en kind is. 

Als jullie, jongens en meisjes, aan God denken, hoe denken jullie dan over Hem? Aan 

wie denken jullie dan? Ik denk dat de meesten van jullie ook wel aan onze Vader in de 

hemel denken, hè? Maar als je daar over nadenkt, is dat dan niet raar dat je God je Va-
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der noemt? Want zullen mij niet snel 'papa' of 'vader' noemen. Want dat ben ik niet. 

Jullie hebben je eigen vader. De man van jullie moeder in de meeste gevallen. Je lijkt 

vaak ook op je vader. Zoals mijn kinderen ook op mij lijken. Een man en vrouw krijgen 

kinderen en zijn daar een vader en moeder voor. 

Maar hoe zit dat met onze Vader in de hemel? Hij is niet met onze moeders getrouwd. 

Hij is ook geen mens. Hij is God. Hij is niemand minder dan de Schepper van de hemel 

en aarde. Hij heeft deze bedacht en gemaakt. Het hele heelal met alle sterren en planeten 

is zijn werk. [Sterren] En zoals we in Jesaja 40 kunnen lezen kent Hij al de sterren bij 

hun naam. Onvoorstelbaar. En er staat ook in Jesaja 40 dat 'in Gods ogen de volken als 

een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal.' Dat is toch ook onvoor-

stelbaar, jongens en meisjes? De volken van de aarde zijn voor God als een druppel aan 

een emmer, als een stofje. En dat terwijl er meer dan zevenmiljard mensen zijn. Als je 

alle inwoners van Hoogvliet en Spijkenisse bij elkaar dat zijn er ruim 106.000. Dat zijn 

heel wat mensen bij elkaar. Dat is twee keer een volledig uitverkocht Feijenoord stadi-

on. [Kuip]  Dus je moet 137.000 stadions zo groot als de Kuip bouwen om alle mensen 

van de aarde een plek te kunnen geven. Dus dat zijn meer stadions dan er mensen in 

Hoogvliet en Spijkenisse zijn. Het is onvoorstelbaar zoveel mensen. En voor de HERE 

is het als een druppel aan een emmer. Een stofje dat je op een zonnige dag als vandaag 

door de lucht kunt zien dwarrelen. Zo groot is God. 

Maar nu terug naar de vraag hoe het nu mogelijk is dat Hij onze Vader is? Misschien 

wil iemand zeggen: 'Omdat Hij ons geschapen heeft.' Op zich is dat waar. Maar in die 

betekenis komen we de naam Vader maar zelden tegen in de Bijbel. Alleen in [Deu-

teronomium 32:6]  'Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is 

uw verstand? Is hij niet uw Vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, Hij riep u tot le-

ven.' Pas in het Nieuwe Testament wordt het gebruikelijk God 'Vader' te noemen. Om-

dat de Heer Jezus, de eniggeboren Zoon van God ons dat leert. Als de Heer Jezus zijn 

leerlingen leert bidden, dan zegt Hij: 'Bidt als volgt: onze Vader die in de hemel is'. Wij 

hebben het dus niet zelf bedacht om God Vader te noemen. Dat zou getuigen van gebrek 

aan kennis van de hoogheid van God en de zwakheid van onszelf. Waar zouden we het 

recht vandaan halen? 

En we hebben vandaag in het brood en de wijn weer gezien waarom we onszelf kin-

deren van God mogen noemen. Omdat we door het geloof één met Jezus Christus zijn. 
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Met Hem zijn we gestorven en opgestaan. [Vanwege eenheid] Wij zijn in Hem en Hij is 

in ons. Daar is een diepe eenheid tussen Jezus Christus en ons. Een eenheid als van een 

man en vrouw die in het huwelijk met elkaar verbonden zijn. En omdat we één zijn met 

de Zoon van God en in Hem rechtvaardig en heilig zijn, heeft God ons tot zijn kinderen 

aangenomen. We zijn dus geen kinderen van God door geboorte, maar door Gods heer-

lijke genade. Laat dus niemand menen dat hij of zij God 'Vader' kan noemen buiten Je-

zus Christus om. Wie Jezus Christus niet als zijn Verlosser aanvaardt, die heeft ook 

geen Vader in de hemel. Want niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Dat in de 

eerste plaats. 

[Punt 2] We zullen in de tweede plaats zien wat het betekent dat de God van hemel 

en aarde onze Vader wil zijn.  

Het is heel belangrijk, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat we onze Vader zien 

als de Schepper van hemel en aarde en andersom. Dat we de Schepper van de hemel en 

de aarde als onze Vader zien. Het is één en dezelfde Persoon. Waarom is dat zo belang-

rijk? In de eerste plaats omdat we Hem anders geen recht doen. Als wij bijvoorbeeld om 

ons heen kijken en de natuur bewonderen, dan zien we dus niet het werk van een of an-

dere God veraf. Een God die niets meer te maken wil hebben met die aarde en die mens 

die Hij ooit geschapen heeft. Maar dan zien we het werk van onze Vader. [Vader werk] 

Een Vader die ons liefheeft en voor ons zorgt. Zo wil Hij door ons gezien worden. Als 

we in de bergen zijn. Als we op zee zijn. Als we in een microscoop kijken. Als we een 

natuurfilm op televisie bekijken, dan zien we het werk van onze Vader. Maar ook als we 

naar prachtige technologie kijken of die we mogen gebruiken. Denk aan onze mobiel-

tjes, onze auto's, onze wasmachines, onze vaatwassers, de technologie in de ziekenhui-

zen, ook dat is allemaal het werk van onze Vader. Onze Vader heeft het gemaakt. 

In de tweede plaats omdat daar zoveel troost voor ons in zit. Dat onze Vader de Al-

machtige Schepper is en die Almachtige Schepper onze Vader is. Want is het niet fan-

tastisch om te weten dat, in tegenstelling tot onze aardse vaders, die in veel opzichten 

beperkt zijn, onze hemelse Vader Almachtig is. Deze aarde is van Hem en van niemand 

anders. [Macht over alles] De krachten van deze aarde, zijn aan zijn kracht onderwer-

pen. De geschiedenis van deze aarde wordt door Hem bepaald. Zo is niemand van ons 

een ongelukje wat Hem betreft. Wij zijn er door zijn wil en zijn macht is zo groot dat 

Hij niet alleen op het grote let, maar Hij zelfs de haren op ons hoofd heeft geteld en er 
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geen mus op aarde neervalt tegen zijn wil. Hij omringt de aarde met zijn vaderlijke zorg 

en liefde. Dat in de tweede plaats. 

[Punt 3] We zullen in de derde plaats zien wat het van ons vraag dat de God van 

hemel en aarde onze Vader wil zijn. Dit punt heeft alles met het vorige punt te maken. 

Waarom is het zo belangrijk dat we het feit dat de Almachtige God en Schepper van de 

hemel en de aarde en het feit dat Hij onze Vader is, bij elkaar houden? Allereerst van-

wege zijn eer. En op dit punt moet er naar mijn overtuiging een waarschuwing uitgaan 

naar ons. Want we dreigen iets belangrijks kwijt te raken als christenen in deze dagen. 

Wat op zich wel begrijpelijk is maar niet goed. Onze samenleving heeft steeds meer 

moeite om aan God en christenen een eigen plaats toe te kennen. De kerk heeft in het 

verleden totalitaire trekken gehad. Waarbij aan mensen die een andere overtuiging had-

den een mindere plaats werd toegekend in de samenleving. Het is nog niet zo dat chris-

tenen worden gediscrimineerd, maar we horen bijvoorbeeld wel dat stemmen opgaan 

om niet langer subsidies te verstrekken aan christelijke organisaties die meningen heb-

ben die politiek gevoelig liggen. Bijvoorbeeld als het gaat over de plaats van de vrouw 

of over homoseksualiteit. Nu moeten we daar allemaal niet bang voor zijn en al hele-

maal geen slachtofferrol gaan aannemen, maar we lopen hierdoor wel het gevaar om 

maar in de marge van de samenleving te gaan zitten. In die marge zoeken we elkaar op 

en houden ons maar rustig. Dan krijg je geen trammelant. En we gaan afstand nemen 

van het politieke bedrijf en van de overheden. En we gaan meedoen met het geklaag 

over wat deze overheden allemaal verkeerd doen in onze ogen. [Mee blijven doen] 

Maar dat zou geen goede houding zijn. Deze aarde is toch de aarde van onze hemelse 

Vader. Een aarde waar Hij zich mee bemoeit. Een aarde waar Hij overheden aanstelt. 

Zodat Paulus zelfs over de Romeinse overheid in zijn tijd zei dat deze door God was 

aangesteld. Zien wij dat nog zo? Geloven wij dat onze hemelse Vader ons onze overhe-

den geeft? Dat zij een dienares van God is? Ook al erkent die overheid dat zelf niet? 

Hoe zien wij als wij bijvoorbeeld trouwen de trouwplechtigheid? Is de HERE daarbij? 

Staat de ambtenaar van de burgerlijke stand daar als dienaar van God? En is ons 'ja-

woord' daar van gelijke waarde als het 'ja-woord' in de kerk? Vinden we het nog belang-

rijk om politiek actief te zijn of geven we het politieke podium op aan mensen die hun 

Schepper niet erkennen? Het zou kunnen zijn dat we ooit van dat podium worden afge-
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jaagd, maar we gaan daar toch niet vrijwillig weg. Deze aarde is van onze Vader in de 

hemel. Hij heeft haar geschapen en wij zullen als zijn kinderen deze aarde erven. 

Die eer van onze God staat ook op het spel als het gaat over de omgang met zijn aarde. 

Hier liggen grote vraagstukken. Vraagstukken die niet zomaar in het bestek van deze 

preek kunnen worden opgelost. Maar hier ligt natuurlijk wel de vraag naar de omgang 

met het milieu. Los van de vraag hoe het nu precies zit met de opwarming van de aarde 

en de CO2 uitstoot. Wel zullen we moeten meedoen met een zuinig omgaan met de aar-

de. Zodat toekomstige generaties hier ook een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. 

Dus hoe gebruiken we de auto? Hoe gaan we om met gas, elektra en water? Wat kunnen 

we zelf bijdragen aan het opwekken van energie bijvoorbeeld met zonnepanelen op het 

dak van ons huis? Scheiden we ons afval? [Milieubewust] We kunnen wel wijzen naar 

andere mensen en andere landen die het misschien niet zo nauw nemen met het milieu 

en ons daar achter verschuilen en zeggen dat uw bijdrage een druppel op de gloeiende 

plaat is. En waarschijnlijk is dat ook zo. Maar veel druppels kunnen uiteindelijk wel 

degelijk een verschil maken. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we onze Vader in 

de hemel laten zien dat we Hem dankbaar zijn voor wat Hij ons in zijn schepping heeft 

toevertrouwd en dat we daar zuinig mee willen omgaan. Dat is het allerbelangrijkste. 

Dat we ook in de omgang met zijn schepping laten zien dat wij Hem liefhebben. Het 

zijn niet de gulzigaards die de aarde beërven maar de zachtmoedigen. 

Maar ook ligt er voor ons een enorme troost in de wetenschap dat de Almachtige 

Schepper van hemel en aarde onze Vader is. En dat hoort bij het tweede uit het vorige 

punt. Want dat betekent dat alles wat er in deze wereld en in onze persoonlijke levens 

niet buiten Hem om gebeurt. Ik begrijp dat dit ook veel vragen oproept en ik hoop daar 

volgende week als ik, zo de Here wil, over zijn voorzienigheid mag preken, nader op in 

te gaan. Maar dit wil ik al wel zeggen. Als God zijn Zoon overgeeft in de dood en Hij 

ons langs die weg tot zijn eigen kinderen aanneemt, zal Hij ons dat met zijn Zoon ook 

niet alles geven wat wij nodig hebben. We hebben vandaag gevierd dat de Heer Jezus 

zijn leven voor onze schuld en onze zonden heeft gegeven. Zijn Vader heeft Hem ge-

stuurd.  Als Hij u nu tot een speelbal zou maken van een sadistisch spel, wat zou dat dan 

zeggen over zijn liefde voor zijn Zoon? Dan is onze Vader in de hemel niet alleen wreed 

tegenover ons. Wat nog te verdedigen zou zijn gezien onze wreedheid. Maar Hij zou 

ook ontzettend wreed zijn tegenover zijn Zoon. Die dat absoluut niet verdiend heeft.  
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Alleen al vanwege het offer van zijn Zoon zal Hij u niet vergeten. Of zoals het in het 

lange Avondmaalsformulier staat waar [Romeinen 8: 32] : 'Zal Hij, die zijn eigen Zoon 

niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem 

niet alles schenken?'. Dat zijn diepe woorden die de zeer de moeite zijn om goed te 

overdenken, zodat ze een vaste plek krijgen in ons hart. 

Laat uw Vader in de hemel dus elke dag een Vader voor u zijn. [Vader mogen zijn] Hij 

is een Almachtig God en de Schepper van de hemel en de aarde en Hij verheugt zich 

erover als Hij uw God en Vader mag zijn. Dat tot zijn eigen eer. Dat om zijn Zoon groot 

te maken en dat om u rust en vrede te geven bij alles wat u in uw leven tegenkomt. 

Amen 


