'Vandaag zijn een paar vrouwen uit onze groep vanmorgen heel vroeg
naar het graf gegaan. Toen zagen ze dat het lichaam van Jezus er
niet lag. Ze hebben zelfs engelen gezien, die zeiden dat Jezus leeft.
Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken. En alles was
precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet
gezien., zeiden de mannen die naar Emmaiis liepen.

Toen zei Jezus tegen hen: 'Wat zijn jullie foch dom. Jullie begrijpen
het nog steeds nietl Waarom geloven jullie niet wat de profeten
gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de messias eerst moest lijden
voordat hij koning kon worden?' En Jezus
legde hun uit wat er over hem in de heilige
boeken stond.
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