Dan brengen ze Jezus naar het huis van Pilatus, de Romeinse
stadhouder. De soldaten verkleden Jezus voor de grap als
koning. Hij krijgt een rode mantel aan en een kroon van
doorntakken op zijn hoofd. Ze lachen Hem uit. Hij wordt
geslagen en bespot. Ze roepen: '‘Wat een namaakkoning!
Gegroet koning van de Joden!'

Nadat ze klaar zijn met pesten, kruisigen zij Hem. Zijn kruis
staat tussen het kruis van 2 misdadigers. Net alsof Hij ook een
misdadiger is, ferwijl het juist een bijzonder mens is: goed,
wijs en vol liefde.
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