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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Ezechiël 36, 26 
Ochtenddienst – Pinksteren – openbare geloofsbelijdenis  

 

Broeders en zusters,  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Gezang 87 : 1 – 3 (90Gz) 

4. Schuldbelijdenis Psalm 130 : 1 en 2 (de ellende van mijn zonden) 

5. Genadeverkondiging en zingen : Psalm 32 : 1 en 2 (over het geluk dat je ten 

deel valt omdat je zonden zijn vergeven) 

6. Gebed voor zegen over de dienst 

7. Schriftlezing : Mattheüs 13 : 1 – 9 en 18 - 23 

8. Zingen : Psalm 111 : 3 en 4  (over de heerlijke dingen die God doet) 

9. Tekst : Ezechiël 36 : 26 

10. Zingen: Psalm 138 : 1 en 2 (over de Here die onze zielen heeft gered) 

11. Lezing van de wet 

12. Zingen: Lied 473 : 1, 2 en 5 

13. Openbare geloofsbelijdenis 

14. Zingen : Lied 341 : 1- 3   

15. Lied Morgenster: Lied 33  

16. Dankzegging en voorbede  

17. Slotzang : Gezang 30 : 3 en 6   
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, lieve gasten, 

Het is voor ons als kerk van Jezus Christus vandaag een belangrijke feestdag. Want op 

het Pinksterfeest vieren we dat Jezus de Heilige Geest naar de aarde heeft gestuurd om 

in het midden van de kerk te wonen en te werken. De Heilige Geest woont ook nu nog 

in de kerk en dus ook in ons midden. Want vandaag weer heel duidelijk zichtbaar is in 

het feit dat vier jonge mensen vandaag belijdenis afleggen van hun geloof in Jezus 

Christus. Hij heeft deze jongeren een nieuw hart gegeven. 

Ook zien we hier een paar bakjes. Die heb ik van de basisschool gekregen. Ik heb hier 

een bakje vol met prachtige tuinkers. Hier een bakje met tuinkers zaadjes die op dezelf-

de dag zijn gezaaid, maar daarin is helemaal niets opgekomen. In dit bakje is het tuin-

kers wel opgekomen, maar het ziet er toch niet meer uit. De plantjes zijn dood gegaan. 

Wat dat met deze dag te maken heeft, wil ik duidelijk maken in deze preek. 

Deze preek heeft als thema: 

De harttransplantatie. 

Daarbij zullen we aandacht geven aan drie punten: 

1. de hartkwaal, 

2. de hartoperatie, 

3. de nazorg. 

We zullen dus eerst letten op de hartkwaal. Een harttransplantatie, waarbij  het hart 

van een ander mens in plaats van je eigen hart komt is duur.  Ik kwam op het internet 

prijzen tegen van € 200.000,-. En de operatie duurt lang en is zwaar. Je hebt ook veel 

pijn, omdat je hele borstkas wordt open geknipt. Een harttransplantatie wordt alleen 

maar uitgevoerd als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Toch kiezen doktoren er 

soms voor deze zware ingreep te doen. Dat we bereid zijn om als samenleving en als 

patiënt soms toch deze zware en kostbare ingreep te verrichten, heeft alles te maken met 

het feit dat een hart onmisbaar is. Met een paar vingers of tenen minder kun je goed 

leven. Maar als je hart ermee stopt, dan is het leven voorbij. Net als bij deze plantjes. 

Deze grote betekenis die ons hart heeft voor ons leven, die brengen we ook tot uiting 

door de plek die we het hart heeft als we spreken over onze gevoelens. Hoeveel liedjes 

gaat het niet over het hart. De liefde zit in ons hart. En als de persoon naar wie onze 

liefde uitgaat ons afwijst, dan zeggen we dat ons hart gebroken is. De mens heeft altijd 
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al geweten hoe belangrijk ons hart is voor ons leven. Ook bewijzen oude boeken dat het 

hart verbonden is met gevoelens en verlangens. Ook in de Bijbel wordt die verbinding 

gelegd. 

God laat ons in de Bijbel weten dat hart en leven van een mens erg kostbaar is. Maar 

ook spreekt God duidelijk uit dat er iets goed mis is met ons hart. Zo vinden we in Mat-

theüs 15, vers 10ff een beschrijving van een van de vele discussies die Jezus in zijn le-

ven gevoerd heeft de Joodse leiders. Deze hadden het niet zo op Jezus, omdat die in 

bepaalde opzichten tegen de traditionele Joodse leer in ging. Zo spraken ze op een dag 

Jezus aan op het feit dat zijn leerlingen hun handen niet wasten voor het eten. Want dit 

maakte hen onrein in de ogen van deze Joden. Jezus reageert daarop door te zeggen: 

Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de 

beerput weer verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen ma-

ken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, on-

tucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met 

ongewassen handen. 

Dat lijken misschien wel overdreven woorden van Jezus. Ik heb nog nooit het plan ge-

had om iemand te vermoorden. Ik hou van mijn vrouw en overspel heb ik nooit serieus 

overwogen. Ook van diefstal wil ik niet weten. Mijn kinderen worden helemaal moe 

van het feit dat ik niet wil dat ze illegaal muziek, films of software downloaden. 

Toch merk ik dat mijn hart doodziek is en dat de wortel van al die zonden in mijn hart 

ligt. Ik hoef maar met mijn auto de weg op te gaan en dan kan er zomaar allerlei agres-

sie in mij bovenkomen. Boosheid waarbij ik de ander zijn plek op de weg niet gunnen. 

Maar ons kan ons hart vervuld zijn van diepe woede en haat tegen een collega of klas-

genoot. Daaraan merk ik dat in mijn hart de wortel ligt om mijn medemens te doden. 

In ons hart ligt het gevaar opgesloten dat we kiezen voor een andere man of vrouw dan 

waarmee we getrouwd zijn. Als de klad een beetje in ons huwelijk gekomen is, dan kan 

ons hart zomaar op zoek gaan naar een nieuwe liefde. De wortel om mijn vrouw on-

trouw te zijn en haar te verlaten, ligt in mijn hart. 

Ik steel niet. Maar de wortel van de diefstal ligt wel degelijk in mijn hart. Want mijn 

hart is niet vervuld van dankbaarheid voor alles wat ik bezit. Hoewel ik tot tot de aller-

rijkste mensen behoor als je het wereldwijd bekijkt. Toch verlangt mijn hart vaak naar 

meer. Wat een ondankbaar rothart heb ik toch! 
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En wat zegt God van dat hart van mij? God die zelf geen boze gedachten in zijn hart 

kent. God die zelf slechts zuivere liefde is. Hij zegt dat een dergelijk hart zoals dat van 

mij niet deugt. Voor een dergelijk hart ziet Hij geen toekomst. En is dat vreemd van 

God? Dat Hij wil dat ons hart vruchten voortbrengt voor God? Als u mag kiezen tussen 

dit potje (leeg potje) en dit potje (plantjes), dan weet u toch ook wel welke u pakt. Zo 

wil de Here ook bij ons een hart zien dat vol is van liefde en goedheid, zorg en trouw. 

En niet een hart dat vol is van zichzelf en altijd op zoek is naar zijn eigen genoegens en 

genot. Maar boven alles zoekt God harten die Hem zoeken. Harten die Hem liefhebben. 

Harten die naar Hem luisteren en voor Hem willen leven. Harten die op Hem vertrou-

wen en in Hem geloven. Want daarvoor heeft Hij ons een plek op deze aarde gegeven. 

Om met ons in wederzijdse liefde te leven. 

Het Israël waar de Here zich tegen richt in onze tekst bevindt zich wat dat betreft ook in 

een hopeloze staat. Het land was vol van onrecht en onderdrukking, van overspel en 

geweld. Vol van onverschilligheid en egoïsme. Het loopt achter de afgoden aan en is 

zijn God vergeten.  En daarom zegt God dat het een hart van steen heeft. Hun harten 

zijn koud en hard en daarom kan het ook geen vruchten van liefde, goedheid en toewij-

ding aan God voortbrengen. Dat is de hartkwaal waar de mensheid aan lijdt: de mens 

hebben God niet lief. En een hart waarin God geen plaats heeft is een stervend hart. Dat 

in de eerste plaats. 

De hartoperatie. Onze harten zijn zo ziek, dat medicijnen hier niet helpen. Hier is een 

zwaardere ingreep nodig. Een nieuw hart is er nodig. Maar hoe kom je aan een nieuw 

hart? De huisarts zal ons niet doorsturen voor een harttransplantatie omdat we verlost 

willen worden van ons egoïsme. Naar wie zou hij ons moeten doorsturen? Toch is er 

een plek waar deze harttransplantaties worden uitgevoerd. Al zijn er geen mensen die 

het mes ervoor kunnen hanteren. God moet voor deze operatie het mes ter hand nemen. 

En God werkt daarbij zonder verdoving. Het mes dat God hanteert is niets meer of min-

der zijn Woord. En omdat we daarbij niet onder verdoving zijn, kunnen we kiezen of we 

onze oren dicht stoppen of blijven luisteren. Deze jonge mensen die hier vandaag belij-

denis afleggen van hun geloof, doen dit omdat ze een nieuw hart hebben ontvangen. Is 

dat omdat ze altijd zo blij waren om het Woord van God te horen? Ik ken ze nu een jaar 

of vijf en ik heb ook meegemaakt dat ze hun oren hadden dicht gestopt. Dat ze het 

drukker hadden met praten onder de preek dan met luisteren. Er waren tijden dat God 
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niets verder kwam met ze. Maar God wordt niet moe om tot ons te spreken. De Heilige 

Geest die kracht geeft aan het Woord van God en daarmee in ons binnenste werk, wordt 

nooit moe. En zo heeft de Heilige Geest door de werking van het Woord van God jullie 

een nieuw hart gegeven. Langzaam maar zeker is hij met ieder van jullie zijn weg ge-

gaan. Dat was niet eenvoudig. Zeker omdat sommige van jullie in jullie jonge leven al 

zoveel hebben meegemaakt. Het was ook moeilijk omdat je ervoor moet kiezen om din-

gen die leeftijdsgenoten de gewoonste zaak van de wereld vinden op te geven. Veel 

leeftijdsgenoten van jullie gaan op seksueel gebied geheel hun eigen gang. Jullie belo-

ven vandaag dat jullie in alle dingen van het leven naar Gods geboden willen leven. 

Jullie beloven dat jullie je leven willen wijden aan de Here. Dat kost wat. Dat doet soms 

pijn. Als bij een echte operatie. 

Maar de keerzijde van deze operatie is dat je er zoveel voor terug krijgt. Je hebt contact 

met God. Je hebt een hart dat blijdschap vindt in het leven met God. Je hebt de almach-

tige God in de hemel als je trouwe Vader. Een Vader die overal voor je zorgt en over je 

waakt. Je hebt Jezus Christus die je beschermt met zijn leven en die je laat delen in alle 

dingen die Hij door zijn lijden en dood verdiend heeft. Vergeving van al je zonden en 

eeuwig leven met God. Een plek op de nieuwe aarde, waar geen verdriet, geen onrecht, 

geen ellende meer voorkomt. Je krijgt een hart dat niet langer geobsedeerd is door zich-

zelf. Je bent bevrijd van het idee dat dit leven het een en al is en dat je er alles uit moet 

halen voor het te laat is. Je bent daardoor ook beter in staat om met tegenvallers in dit 

leven om te gaan. Je geeft dingen op, maar je krijgt er zoveel voor terug. Dat gebeurt als 

je God bij je hart laat. Dan krijg je een nieuw hart. Het hart van steen neemt God weg en 

je krijgt er een hart van vlees voor in de plaats. Een hart dat verbonden is met de eeuwi-

ge God en zijn kracht en liefde. En dat daarom eeuwig leeft. Dat in de tweede plaats. 

In de derde plaats letten we op de nazorg. Wie een nieuw hart heeft gekregen is nog 

niet klaar. Dat moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Ook hier kun je een parallel trekken 

met een echte harttransplantatie. Wie na een geslaagde harttransplantatie een nieuw hart 

heeft gekregen, heeft een nieuwe leven gekregen, maar hij is nog niet uit de zorgen. 

Want het lichaam ziet het nieuwe hart als iets vreemds, als iets dat niet in het lichaam 

thuis hoort en het lichaam probeert het hart af te stoten. 

Hetzelfde probleem heb je ook als je een nieuw geestelijk hart krijgt. Het lichaam dat 

niet vernieuwd is, ziet dat hart als een vijand en het lichaam probeert het af te stoten. 
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Want het is dus niet zo dat iemand die een nieuw hart heeft gekregen bevrijd is van alle 

boze gedachten en verlangens. In het hart ben je er wel van overtuigd dat God liefde is 

en dat het beste in het leven is om bij God en voor God te leven, maar je lichaam heeft 

daar helemaal geen trek in. En de vraag is dan ook hoe je kunt voorkomen dat je nieuwe 

hart door je lichaam wordt afgestoten? Dat is voor jullie die nu belijdenis van groot be-

lang, maar ook voor die mensen die al jaren geleden belijdenis van hun geloof hebben 

afgelegd. Nu is het antwoord niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon goed voor dat hart 

zorgen. Net als bij de plantjes van de kinderen op school. Wat gebeurt er als je deze 

geen water geeft? Dan gaan ze dood. Zo moet je er ook voor zorgen dat je nieuwe hart 

in goede conditie blijft. Als je niet echt blij bent met je nieuwe hart, dan zul je er al snel 

niet meer na omkijken. Dan gaat het met je nieuwe hart net als met het zaad uit de gelij-

kenis van de Here Jezus. Het zaad dat in ondiepe grond terecht was gekomen. Het was 

snel ontkiemd en het groeide hard, maar het had geen diepe wortels. En toen de hete 

wind kwam, ging het dood. Wie alleen maar in God geloven omdat hij denkt dat dan al 

je problemen voorbij zijn, die gaat het ook niet lang volhouden. Als er tegenslag komt, 

dan haakt zo iemand net zo snel weer af. 

Wat ook heel slecht is voor je hart is stress. Stress ontstaat als je je over allerlei dingen 

zorgen maakt. Oeh, hoe zal dit gaan? Oeh, hoe zal dat gaan? Wat zullen ze van mij vin-

den? Zal ik wel genoeg geld hebben als ik over 30 jarig met pensioen ga? Vinden de 

mensen mijn kleren wel leuk? Zal Nederland wel het WK voetbal winnen? En dan 

wordt je hart weer ziek. En als je niet oppast sterft het hart. 

Als je van de Heilige Geest een nieuw hart hebt gekregen, dan heb je een prachtig en 

kostbaar geschenk ontvangen. Kostbaarder dan de jackpot in de staatsloterij. Maar dat 

hart is een levend iets en je zult er voor moeten zorgen. Wil je nieuwe hart gezond blij-

ven, dan zul je op tijd je medicijnen tegen de afstotingsverschijnselen moeten innemen. 

En de apotheek voor deze medicijnen vind je in dit kerkgebouw: in de prediking, in de 

Bijbelstudie, in de ambtsdragers en gemeenteleden die met je meeleven. En de belang-

rijkste daarvan is de kerkdienst. Daarom speel je met je nieuwe leven als je niet trouw 

de kerkdiensten bezoekt. Maar ook moet je ervoor waken dat je hart niet verstikt wordt 

door zorgen of door plekken waar veel onkruid wordt uitgestrooid. Via de televisie, de 

jongerencultuur, de cultuur van onze samenleving komt er allerlei onkruid in ons leven: 
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hebzucht, ontrouw en egoïsme in relaties, drugs en overdadig gebruik van alcohol. Al-

lemaal onkruid dat ons hart kan verstikken en de dood tot gevolg kan hebben. 

Jullie hebben van de Heilige Geest en nieuw hart gekregen. Daarvoor is Hij naar de we-

reld gekomen op het Pinksterfeest. Dat is een bijzonder kostbaar geschenk, waar je geen 

recht op had, maar dat God je in zijn liefde geeft. Hij geeft jullie deze tweede kans voor 

een eeuwig leven met en bij deze genadige God. Wees dus ontzettend zuinig op dit hart. 

Dan zul je groeien en bloeien en vruchten mogen dragen voor God. Maar als je dit hart 

verspeelt dan is het over. Dan eindig je als deze dode plantjes die nergens meer voor 

dienen dan om weggegooid te worden. Hou dus vast aan het leven, waarvoor je door 

Gods genade gekozen hebt.  

Amen 


	Amen

