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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Wat wil de kerk nu eigenlijk in deze wereld? Waarom hebben we de afgelopen week
voor kinderen uit de buurt spelletjes georganiseerd? Waarom geeft de kerk speciaal on-
derwijs aan de jeugd van de kerk? Gaat het erom dat we zieltjes winnen? Willen we
laten zien dat het toch niet zo onredelijk is om vandaag de dag christen te zijn? Mis-
schien bent u hier vanmorgen als gast binnen gekomen en vraagt u zich af waarom we u
hier welkom heten en wat we van u willen? Want dat we iets willen is duidelijk. [Waar-
om contact] Waarom zouden we anders flyers bezorgen in de buurt en u uitnodigen?
Maar wat wil de kerk nu precies?

Het is belangrijk om deze vraag geregeld te stellen. Het is een vraag die ik me als voor-
ganger van u ook geregeld stel. Wat is nu de kern van mijn taak als predi-
kant/voorganger van deze gemeente? Je kunt daar een taakgericht antwoord op geven.
Mijn taak is om te preken, om voor te gaan in de kerkdiensten, gemeenteleden onder-
wijs te geven, gemeenteleden thuis te bezoeken en mijn taak te vervullen in het verband
van de kerken. Maar een dergelijke opsomming bevredigt niet als daar geen visie achter
zit. Want met het opsommen van de taken blijft de vraag onbeantwoord wat het doel is
van het verrichten van deze taken. De taken vloeien als het goed is voort uit een visie.
We willen geen zieltjes winnen. Het gaat er ook niet om dat de kerk groter wordt en zo
meer macht krijgt. Ik zou haast zeggen: "Integendeel, want ook de kerk heeft moeite om
met macht om te gaan, zoals de geschiedenis van de kerk heeft bewezen." Het gaat er
ook niet om dat de kerk rijk wordt. Het gaat er ook niet om te laten zien dat het christe-
lijke geloof beter is dan welk geloof of welke filosofie dan ook. Het gaat om iets wezen-
lijks anders. Want de kerk draagt als het goed is geen theorie uit. Een theorie of filosofie
zoals er zoveel zijn en waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Nee, de kerk wil men-
sen kennis laten maken maar haar Heer: met Jezus Christus. [Jezus Christus] Want
Hem kennen is het beste wat een mens kan overkomen. Want deze Jezus van Nazareth
zoekt in zijn liefde namelijk mensen. Mensen die moe zijn en het leven als een last erva-
ren. Mensen die op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. Mensen die een gevoel van
leegte ervaren in hun hart. In hun leven. Jezus Christus wil mensen daarin helpen en ze
van die leegte bevrijden. De kerk wil dus niet zozeer iets van u hebben. Natuurlijk zijn

we blij als mensen de gemeenschap van de kerk komen verrijken. Maar als kerk willen



we toch allereerst graag iets aan u kwijt. We willen u laten delen in onze rijkdom. Een
rijkdom die niet minder wordt als hem met anderen deelt. Nee, de rijkdom neemt alleen
maar toe als meer mensen ervan genieten. Want de kerk wil mensen in contact brengen
met de liefde van Jezus van Nazareth. Een liefde die zo groot en zo rijk is, dat hij iedere
vorm van liefde die we hier op aarde kennen te boven gaat. Ook voor de jeugd van de
kerk is het belangrijk om dit goed te beseffen. Want over een paar weken starten de ca-
techisaties weer. Die catechisaties hebben hetzelfde doel: jullie bij Jezus Christus bren-
gen, zodat jullie Hem steeds beter mogen leren kennen in zijn liefde. Jezus Christus
heeft er namelijk voor gekozen om door zijn kerk zijn liefde uit te delen in deze wereld.

Wie dat zo hoort, zal misschien toch het gevoel hebben dat er een addertje onder het
gras zit. En op een bepaalde manier is dat zo. Daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn.
En dat is ook onvermijdelijk als de liefde van Jezus Christus echt is. Want als liefde
echt is, en dat is de liefde van Jezus voor mensen, dan wil die liefde ook iets terug. Dat
is nu eenmaal de aard van de liefde. Als je iemand lief hebt, dan wil je met die persoon
optrekken. Want hoe kun je iemand je liefde geven als die er nooit is. Als je nooit con-
tact hebt met die ander? Als je iemand lief hebt, wil je met die persoon optrekken. Zo is
het ook met de liefde van Jezus. Hij wil niet een soort gesprekspartner zijn voor een
mooie filosofie of levensoriéntatie, waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. [In ruil
liefde] Nee, Hij wil met ons optrekken. Hij wil in een liefdesgemeenschap met ons le-
ven. Hij wil deel uitmaken van uw leven. Hij wil dat u vreugde in Hem vindt. En Hij op
zijn beurt ook u en jou in zijn leven. Als voorganger zie ik dan ook dat als mijn taak.
Mensen in contact brengen en binnenleiden in dit geheim van het leven met Jezus
Christus, de Zoon van God.

Misschien zou nu iemand willen vragen, of Jezus dat zelf ook wil. Want Hij gaat toch
zelf over zijn liefde. Maar daar hoeven we niet onzeker over te zijn. En dan komen we
bij onze tekst. Jezus heeft vlak voordat Hij deze aarde verliet en naar zijn Vader in de
hemel ging, zijn belangrijkste leerlingen een duidelijke opdracht gegeven. [Zendingsbe-
vel] Namelijk dat zij op weg moeten gaan en alle volken tot zijn leerlingen moeten ma-
ken, door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus
heeft nog meer gezegd, maar laten we nu eerst teruggaan naar die vraag wat Jezus zelf
wil. Het mag duidelijk zijn dat Jezus wil dat mensen zijn leerlingen worden en dat men-

sen gedoopt worden.



Wat bedoelt Hij daarmee? Dat mensen zijn leerlingen moeten worden? De kinderen
denken misschien wel aan school. Daar ben je ook een leerling. En je bent een leerling
van juf of meester die en die. Zat de Heer Jezus hierbij aan een school te kennen, zoals
wij die kennen? Nee, dat mag wel duidelijk zijn. Want de Heer Jezus gaf geen les in
rekenen of taal, biologie of aardrijkskunde. [Levenslessen] Jezus Christus gaf les in
leven. Zijn lessen waren levenslessen. Zijn lessen gingen over de vraag waarom wij hier
op aarde zijn. Hij gaf les over de vraag waarom er zoveel verdriet en pijn in de wereld
is. Hij gaf les over de vraag hoe de mens er eigenlijk voor staat. Zal het steeds beter met
de mensen gaan of niet? Hij gaf les over hoe God over de mens denkt en wat dat voor
de toekomst van de mensen betekent. Hij vertelde over de grote liefde van God. God die
mensen van hun ellende wil verlossen. En Hij gaf er niet alleen les over. Hij bracht zijn
eigen lessen in praktijk. [Ook daden] En Hij vertelde niet alleen over de liefde en macht
van God. Maar Hij liet deze liefde en macht ook zien. Hij liet zien dat er voor mensen
die helemaal de weg kwijt zijn en in zonden leven, toch toekomst bestaat. Want Hij trok
op met hoeren en tollenaars. Hij liet Gods genezende kracht en liefde zien door vele
mensen van hun ziekten te genezen. Blinden konden weer zien. Dove mensen konden
plotseling weer horen. Verlamde mensen konden weer lopen. Hij heeft zelfs mensen uit
de dood opgewekt. Hij stopte hier niet mee toen Hij de leiders van het volk zich tegen
Hem keerden. Hij stopte hier niet mee toen duidelijk werd dat Hij de hoge prijs van zijn
leven voor zijn liefde zou moeten betalen. Zo groot was zijn liefde dat Hij zijn leven gaf
om mensen te kunnen redden van hun ondergang. Bij Jezus Christus waren leer en leven
een. Zo toonde Hij zijn echtheid en zijn liefde. Zo is Hij dus ook een fantastische leraar.
Een leraar die mensen helpt hun bestemming in dit leven te vinden.

Jezus wil dus dat mensen zijn leerlingen worden. En een leerling van Jezus zijn betekent
dat je zijn levenslessen ter harte neemt en Hem gaat navolgen. Jezus Christus zoekt niet
de discussie met ons. Christus heeft er geen behoefte aan om ons te overtuigen, maar
Hij wil ons hart raken. Jezus Christus zoekt bij ons een leven in liefde en overgave. Hij
heeft zelf zijn leven overgegeven voor ons en Hij wil dat wij ons leven overgeven aan
Hem. Daar dient ook die doop voor die zij moeten gaan bedienen. Voor wie in de kerk
is opgegroeid is de doop een kerkelijk ritueel. Dopen is een woord uit de kerkelijke tra-
ditie. Maar als we het kerkelijk stof van dit woord afblazen, dan is het een heel alle-

daags Grieks woord dat ‘onderdompelen’ of ‘zinken'. [Dopen is 1] Zo heet een gezonken



en vergaan schip in het Grieks een 'gedoopt’ schip. En iemand die volledig onder in-
vloed van alcohol is geraakt, heet een 'in wijn gedoopte'. Dopen heeft dus verbonden
met ondergaan en zinken. Wat bij een doop in een rivier, zoals de doop oorspronkelijk
plaats vond, duidelijk zichtbaar was. Want degene die gedoopt werd ging volledig kopje
onder. En als hij ondergedompeld zou blijven zou hij verdrinken. Dat de doop niet tot
verdrinking leidt, komt door de naam die bij de doop wordt uitgesproken. [Dopen is 2]
Het is de naam van God. God zoals we die kennen in de Vader, in Jezus Christus Gods
Zoon en in de Heilige Geest. Bij het symbolische ondergaan klinkt de reddende naam
van God. In Marcus 10 vers 38 vraagt Jezus aan een aantal leerlingen of zij met de doop
gedoopt kunnen worden waarmee Hij gedoopt zal worden. Jezus bedoelde daar zijn
verschrikkelijk lijden en dood mee. Jezus zou ondergaan in een vloed van haat, nijd,
spot, marteling, onrecht en eenzaamheid. Daar werd Hij in gedoopt.

Waarom dit ritueel van de doop? Dit ritueel symboliseert de overgang die een mens
maakt die leerling van Jezus Christus wordt. Hij laat zich onderdompelen als teken van
zijn sterven. Een sterven dat hij of zij verdient vanwege zijn zonden waar hij God en
zijn medemens gekwetst heeft. Een sterven dat hij verdient vanwege al de liefde die hij
God en zijn medemens heeft onthouden. Een sterven dat hij verdient omdat hij van na-
ture niet eens echt kan liefhebben. Want zijn leven draait om zichzelf als God niet in-
grijpt. Hij laat zich dopen omdat hij zijn schuld en onmacht erkent. Het dopen is dus
geen lieflijk ritueel. Het tekent onze ellende. Maar de naam van God die boven onze
doop klinkt, maakt van die ondergang toch een rijke gebeurtenis. Want de naam van
Jezus redt ons uit deze ondergang. [Doop overgang] God strekt zijn hand naar ons uit
en trekt ons uit de dood in het leven. Een leven dat verbonden is met de God van wie de
naam klonk bij onze doop. De doop is dus het teken van de overgang naar het nieuwe
leven. Het afsterven van een oud bestaan waarin de zonde zo vernietigend aanwezig was
en een nieuw leven waarin de mens zijn leraar en redder Jezus Christus volgt.

Jezus Christus wil mensen dus niet alleen de weg wijzen naar een nieuw en beter leven.
Hij wil het hart zijn van dat leven. Hij wil alles voor ons zijn en heeft daar alles voor
over gehad. Want zo groot is zijn liefde. En daarom geeft Hij zijn leerlingen ook op-
dracht om die nieuwe leerlingen te leren dat zij zich aan alles moeten houden dat Hij
hun heeft opgedragen. Betekent dat Jezus nu eindigt met regeltjes en wetten? Dat het

erom gaat dat we brave mensen zijn? Nee, zijn leerlingen krijgen hier zeker niet de op-



dracht om burgerlijkheid te preken. Daar moest Jezus zelf niet veel van hebben. Van die
brave burgerlijkheid die tevreden is met zichzelf en andere mensen beoordeelt. Een bur-
gerlijkheid waardoor mensen zich beter voelen dan anderen. Wie werkelijk in de doop
verdronken is, weet dat dit bij het oude leven hoort en niet bij Jezus Christus. Nee, Jezus
heeft zijn leerlingen geleerd omveel verder te gaan dan de brave burger. Hij heeft ge-
leerd dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Hij heeft ons geleerd dat we onszelf
moeten verliezen als we gered willen worden. Hij heeft ons juist geleerd dat het niet om
de regeltjes gaat maar om de ware liefde, om goed te doen. Precies zoals we dat Jezus
zelf hebben zien doen. [Geen burgerlijkheid] Hij maakte mensen beter, ook al was het
sabbat. Hij trok op met uitschot uit de samenleving al vonden de brave mensen dat maar
niets. Brave burgers willen controle over hun leven houden. Ze zoeken zekerheid bij
elkaar en bij hun eigen prestaties. Maar Jezus leert dat we dat allemaal moeten loslaten
en alleen nog op Hem moeten bouwen. Hij wil alles voor ons zijn. Zo heeft Hij zelf zijn
Vader in de hemel gediend. Die was en is alles voor Hem. Vandaar dat de kerk het leer-
ling zijn van Jezus Christus altijd verbonden heeft met het woord 'navolgen’. We doen
het leven van Jezus Christus niet na. Niemand van ons kan voor de zonden van zichzelf
en zijn medemens betalen. Maar we kunnen Hem wel volgen in een leven van liefde en
opoffering. In een leven waarin alles om God draait, omdat we in de liefde van God ons
geluk hebben gevonden. Dat is wat Jezus wil: dat vele, vele mensen die rijkdom in hun
leven mogen ervaren. En om die reden stuurt Hij zijn leerlingen op pad. Gaat u mee? Ga

jij mee? Amen



