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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Mattheüs 3, 2 
Ochtenddienst / Middagdienst met dopen 

 

Broeders en zusters 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Psalm 22 : 10 en 13 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen : Psalm 130 : 2 en 4 

6. Gebed om vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Jesaja 65 : 17 – 25 en Mattheüs 3 : 1 – 12 

8. Zingen : Gezang 34 : 1 en 3   

9. Tekst : Mattheüs 3 : 2 

10. Zingen : Gezang 73 : 1, 3 en 4  (NGK) 

11. Dankzegging en voorbede 

12. Dienst van de offerande 

13. Slotzang : Lied 294 : 1, 2, 4, en 6  
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Middagdienst: 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Psalm 22 : 10 en 13 

4. Gebed om zegen over de dienst 

5. Lezing doopformulier 

6. Voor bediening van de doop Zingen : Lied 335 : 1, 3 en 5 

7. Na de bediening van de doop Zingen : Lied 335 : 6, 8 en 9 

8. Schriftlezing : Jesaja 65 : 17 – 25 en Mattheüs 3 : 1 – 12 

9. Zingen : Psalm 97 : 1 en 5  (de Heer alleen regeert) 

10. Tekst : Mattheüs 3 : 2 

11. Apostolische Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 179b 

12. Dankzegging en voorbede 

13. Dienst van de offerande 

14. Slotzang : Lied 294 : 1, 2, 4, 5 en 6  (waarin we de Here vragen zijn majesteit te 

tonen) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

<HOOG BEZOEK> Jongens en meisjes, wat zou er bij jullie thuis gebeuren als er mor-

gen een brief bij de post zit  uit Den Haag. Een brief van de secretaris van koningin 

Beatrix. Hij schrijft u dat de koningin Beatrix volgende week tijdens een werkbezoek in 

Gorinchem bij jullie thuis op bezoek wil komen. Ze komt om even een praatje te maken 

en koffie te drinken. Prinses Maxima en de pers zullen ook aanwezig zijn. Eerst gelooft 

u het niet, maar het postpapier is echt van de koningin. Er is geen misverstand mogelijk. 

De koningin komt volgende week op bezoek.  

Wat zou je moeder doen als ze zo’n brief op de mat zou vinden? Ze zou misschien ge-

lijk de telefoon pakken om je vader te bellen of een goede vriendin. Wauw, de koningin 

komt volgende week bij ons. Spannend. Wat een eer! Maar, dat betekent ook dat er een 

heleboel werk te doen is. Want nu zal je vader toch echt die klusjes moeten afmaken die 

al tijden op hem wachten. En je moeder moet ook een heleboel werk gaan doen. Hebben 

we nog wel fatsoenlijke koffiekopjes? Zijn er voldoende gebaksschoteltjes? Zitten er 

niet al te grote vlekken in het tapijt of de bekleding van de stoelen en het bankstel? Is 

het huis schoon? Wie de koningin op bezoek krijgt treft maatregelen. Die zorgt ervoor 

dat de rommel is opgeruimd, vlekken zijn weggewerkt, gepast gekleed is, enzovoort. 

Een dergelijke brief zorgt dus voor twee dingen. Vreugde over de eer die ons te beurt 

valt dat de koningin komt. En het verlangen om alles in orde maken voor haar ont-

vangst. Diezelfde reacties wilde ook Johannes de Doper zien op de blijde boodschap die 

hij aan het volk Israël bracht. Zoals de brief van de koningin haar komst aankondigt, zo 

was Johannes de Doper door God vooruit gestuurd om het volk Israël voor te bereiden 

om de komst van de grote koning Jezus Christus. 

<THEMA en VERDELING> Ik bedien u vanmiddag het Woord van de Here onder het 

volgende thema: 

Johannes de Doper wordt door God vooruit gestuurd om de komst van het Ko-

ninkrijk van de hemel aan te kondigen. 

Met deze aankondiging wil God zijn volk: 

1. tot vreugde brengen, 

2. tot bekering aanzetten. 



 4 

We zullen dus eerst zien dat God met de aankondiging van de komst van zijn Ko-

ninkrijk zijn volk tot vreugde wil brengen. <DE VREUGDE VAN HET KONINK-

RIJK VAN DE HEMEL> Het is God Zelf geweest die Johannes de Doper vooruit heeft 

gestuurd om het volk Israël voor te bereiden om de komst van zijn Koninkrijk op aarde. 

Voor te bereiden op de komst van zijn Zoon. En dat is blij nieuws. Groot nieuws. Want 

Israël wist dat dat Koninkrijk der hemelen een fantastisch rijk zal zijn. Waar het leven 

één groot feest zal zijn. Diverse profeten hadden in het verleden al verteld over dat rijk. 

Eén van die profeten was Jesaja. We hebben gelezen in Jesaja 65 hoe het leven in dat 

rijk zal zijn. In vers 17 vertelt hij dat er in dat rijk aan vroeger niet meer gedacht zal 

worden. Het leven daar zal zo vol van vreugde zijn dat de gedachten niet meer terug 

zullen gaan naar het verleden. De vreugde zal zo overweldigend zijn dat die heel ons 

denken, heel ons hart in beslag zal nemen. Zo sterk dat er geen plaats is voor nare her-

inneringen. Herinneringen aan nare dingen die met ons gebeurd zijn. We zullen niet 

meer denken aan de pijn en het verdriet dat we in het verleden hebben ervaren. Maar 

ook zullen we niet denken aan onze eigen misdaden en misstappen. Aan het verdriet en 

de pijn die we anderen hebben aangedaan. Aan al onze zonden waar we God boos mee 

hebben gemaakt. Voor dat alles is geen plaats in het koninkrijk der hemelen. Want de 

Here zegt in vers 18: er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik 

schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 

Een jubelende stad vol blijdschap. Een stad vol bewoners die allemaal blij zijn. En, zo 

zegt God: “Dan zal Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk.” Er 

zal dus één en al blijdschap zijn. Wij zullen blij zijn over het werk van God, over alles 

wat Hij voor ons gedaan heeft en doet. Maar, en dat is voor ons zondige mensen van-

daag helemaal onvoorstelbaar, God zal ook juichen over ons. Over wat wij doen. Over 

hoe wij leven. De conclusie ligt dan ook voor de hand: in het nieuwe Jeruzalem zal het 

geluid van huilen of van geschreeuw niet meer gehoord worden. In dat rijk zal er dus 

echte vrede zijn. Er zal niets tussen God en ons in staan. God zal niet meer boos op zijn. 

Wij zullen ons voor Hem niet meer hoeven te schamen. En we hoeven ons ook geen 

zorgen te maken over de toekomst. Want zonden zullen we niet meer doen. Boosheid en 

driftbuien zullen we niet meer kennen. Haat en nijd zullen niet meer in ons hart opko-

men. We zullen niemand tekort doen en door niemand tekort gedaan worden. We zullen 

niemand bedriegen en door niemand bedrogen worden. We zullen niemand beschadigen 
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en door niemand beschadigd worden. Iedereen is volkomen te vertrouwen. En iedereen 

zal ons vertrouwen. We zullen met iedereen het beste voor hebben en iedereen zal het 

beste met ons voor hebben. En het zal niet bij mooie woorden blijven, maar de alledaag-

se werkelijkheid zijn waarin we zullen mogen leven. Eindelijk zal het leven weer zijn, 

zoals God het bedoeld had, toen Hij de wereld schiep. Een leven van vreugde, een leven 

vol liefde, een leven van vrede, van volkomen harmonie.  

Dat is het leven dat God belooft. Dat is het leven in het koninkrijk van de hemel. Het 

leven waar al eeuwen lang mensen naar uitkijken. Een leven waar mensen intens naar 

verlangen. AL dat niet bewust. En wat komt Johannes de Doper vertellen? Dat konink-

rijk waarin het leven zo zal zijn laat nu echt niet lang meer op zich wachten. Want het 

koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. Wat een fantastisch nieuws! Wat een blij-

de boodschap voor het volk van God, dat in moeilijke tijden leeft! Aan uw lijden komt 

spoedig een einde! Al uw tranen zullen worden afgewist en wat overblijft is een vreugde 

die alle nare herinneringen verdringt! Het is tijd voor vreugde. Voor grote vreugde. Dat 

in de eerste plaats. 

We zullen in de tweede plaats zien dat God met de aankondiging van de komst van 

zijn Koninkrijk zijn volk tot bekering wil aanzetten. <MERKWAARDIGE 

VREUGDEBODE> We mogen het optreden van Johannes best opmerkelijk noemen. 

We weten dat Johannes de Doper sprinkhanen at en een mantel van kamelenhaar droeg. 

Niet bepaald vorstelijk eten en vorstelijke kleding. Verder vertelt Mattheüs ons dat Jo-

hannes niet naar de steden en dorpen trok om daar te preken, maar dat hij in de woestijn 

preekte. Is het niet vreemd dat een bode die zulk heerlijk nieuws aankondigt, zo sober 

leeft? En in zo’n barre plaats als de woestijn dit nieuws vertelt? 

<BEROUW GEVRAAGD> Waarom leefde Johannes de Doper zo? Waarom trok hij de 

mensen uit hun veilige en vertrouwde huizen en dorpen weg? Het antwoord is simpel 

maar droevig. Israël was helemaal niet klaar voor dit koninkrijk van de hemel. Ze wis-

ten wel dat het koninkrijk een keer zou komen, maar ze hadden zich daar helemaal niet 

op voorbereid. Het was een puinhoop in het land. Velen leefden in grote zonden. Had-

den geen boodschap aan de geboden van God. En degenen die het wel hadden, zoals de 

Farizeeën en Sadduceeën, die waren op een andere manier zondig. Die meenden dat zij 

vanwege hun goede daden wel goed genoeg waren om zo het Koninkrijk der hemelen 

binnen te mogen gaan. Die keken vaak neer op andere mensen en toonden weinig liefde. 
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Daarom zien we Johannes het hardste tegen deze Farizeeën en Sadduceeën tekeer gaan. 

In vers 7 van hoofdstuk 3 noemt hij ze zelfs adderengebroed. En zegt: ‘Wie heeft jullie 

wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort 

die een nieuw leven waardig zijn.” Brengt dan vruchten voort die een nieuw leven 

waardig zijn. En wat zijn dan die vruchten? Wat wil Johannes de Doper zeggen als hij 

oproept tot bekering? Zoals blijkt uit de woorden die Johannes tot de Farizeeën en Sad-

duceeën richt moeten we niet in de eerste plaats denken aan het doen van de wet van 

God. Iets anders moet eerst gebeuren. Er zal eerst inkeer of berouw moeten komen. 

Verdriet over het feit dat men leeft op een manier die niet past bij de stijl van het Ko-

ninkrijk van de hemel. 

Mensen willen wonen in een rijk zonder verdriet en pijn, maar waarom doen ze elkaar 

dan toch steeds weer pijn en verdriet? Mensen willen wonen in een rijk van liefde en 

vrede. Maar waarom hebben ze elkaar dan niet lief? Waarom werken ze niet aan vrede? 

Ze verlangen naar een wereld van vreugde, maar waarom maken ze God en elkaar dan 

niet blij? Dat klopt toch niet met elkaar! 

Het eerste dat mensen past die het Koninkrijk der hemelen binnen willen gaan is dat 

mensen tot inkeer komen. Dat ze berouw hebben over al hun zonden. Berouw over al 

hun tekortkomingen. En berouw is heel wat meer dan ‘sorry’ zeggen. Dat is gemakke-

lijk gezegd. Nee, berouw hebben is dat je stil staat bij het verdriet of de pijn die je een 

ander hebt aangedaan. Pijn en verdriet waar jij schuldig aan bent. En vanuit dat besef 

vraag je dan aan degene die je gekwetst hebt om het je te vergeven. Vraag je of de ver-

houding die jij onder druk hebt gezet, weer normaal mag worden. En berouw tegenover 

God is dus het besef dat je God boos hebt gemaakt met je zonden. Dat je zijn wereld 

bedorven hebt met je zonden. Dat je zoveel moois stuk hebt gemaakt met je zonden. 

Thuis, in het gezin, in de kerk,op school, op de werkplek, in de buurt. Waardoor we 

hebben bewezen dat we geen recht hebben om een plaats te ontvangen in het Koninkrijk 

van de hemel. Wij horen daar niet. Ja, ieder mens die eerlijk kijkt naar zijn leven moet 

erkennen dat hij het niet waardig is om burger te zijn van het Koninkrijk der hemelen. 

<DICHTBIJ?> Maar is dan de prediking van Johannes de Doper een prediking die nut-

teloos is? Als toch niemand dat heerlijke Koninkrijk van de hemel waardig is? Is deze 

prediking er dan alleen om de mensen te frustreren. Nee, absoluut niet. Het Koninkrijk 

van de hemel is echt dichtbij gekomen en mensen mogen daar naar binnen. Niet omdat 
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ze het waard zijn gezien hun doen en laten. Maar omdat de Koning van dit koninkrijk 

van de hemel nabij gekomen is. Jezus Christus de Zoon van God is op de aarde geko-

men. 

En deze Koning is het waardig de Koning te zijn van dit koninkrijk van de hemel. Want 

Hij brengt in praktijk waar dit koninkrijk voor staat. Want Hij is vol liefde. Hij zoekt in 

alles de gemeenschap met God en mensen. Hij heeft de wetten van dit Koninkrijk lief. 

In woord en daad. En dit koninkrijk komt voor ons zondige mensen dichtbij, omdat de-

ze koning alles uit ons leven wil wegnemen dat niet hoort in het Koninkrijk van de he-

mel. Al onze zonden en tekortkomingen. Hij neemt deze op zich alsof het zijn zonden 

en tekortkomingen waren en Hij draagt er in onze plaats de straf voor. Het koninkrijk 

van de hemel was niet zozeer ver weg door de tijd. Nee, het koninkrijk van de hemel 

was vooral onbereikbaar ver weg vanwege onze zonden en tekortkomingen. Hoe zouden 

wij, arme zondaars, binnen kunnen gaan in een rijk waar alleen burgers mogen wonen 

die God liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf? <CHRISTUS BRENGT 

DICHTBIJ>  Alleen door Jezus Christus kan dat. Hij verleent toegang tot zijn rijk aan 

ieder mens die berouw heeft van zijn zonden en bij deze Koning om amnestie vraagt. 

Die bij deze Koning om vrijspraak vraagt. En deze Koning mag die vrijspraak volgens 

de wetten van God geven, omdat Hijzelf de straf voor die zonden en tekortkomingen 

heeft gedragen. Hij heeft recht op deze vrijspraak vanwege het offer van zijn eigen le-

ven dat Hij op Golgotha heeft gebracht. 

Jezus Christus brengt het koninkrijk van de hemel dichtbij. Want Hij kan de poorten van 

dat rijk voor ons openen. Hij alleen. En Hij heeft die poorten voor u geopend. Hij heeft 

u bij uw doop beloofd dat Hij al uw zonden van u afwast en dat u mag delen in zijn hei-

ligheid. Is dat niet fantastisch, jongens en meisjes? Dat we daar mogen wonen? Wie van 

jullie zou daar willen wonen, jongens en meisjes? 

<INBURGERINGSCURSUS> Natuurlijk willen we daar toch wonen. Maar als je daar 

gaat wonen, dan wil de Heer van dat rijk natuurlijk wel dat u ook de inburgeringcursus 

die bij dit rijk hoort te volgen? Niet als voorwaarde vooraf, zoals het tegenwoordig in 

ons land is voordat je een verblijfsvergunning en Nederlands paspoort ontvangt. Bij de 

doop ontvangen we het paspoort van het Koninkrijk van de hemel. Daan hoort bij God. 

Maar wel wil de Here dat we leren leven zoals dat hoort bij zijn Koninkrijk. Als vluch-

telingen naar Nederland komen en zeggen deel uit te willen maken van Nederland, dan 
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vragen wij van die mensen om dat te laten zien. Zij moeten willen integreren in Neder-

land. Dat betekent, jongens en meisjes, dat zij moeten hun best doen om Nederlands te 

leren, zij moeten iets van de geschiedenis van Nederland willen leren, zij moeten zich 

verdiepen in de Nederlandse samenleving, zij moeten zich de waarden en normen van 

ons land eigen maken en zich aan de Nederlandse wetten houden. Nu, dat vraagt de He-

re Jezus ook van ons. Hij wil dat wij vruchten dragen die bij de bekering passen. Die 

horen bij zijn rijk. 

Wat betekent dat? Dat betekent dat we ons inspannen om de taal van het koninkrijk van 

de  hemel leren. En die taal is een taal waarin God wordt geprezen wordt en waarin 

vloeken niet thuis hoort. Het is een taal waarin we opkomen voor de eer van onze naas-

te. Het is een taal waarin geen plaats is voor leugen en lasterpraat. Het is een taal die 

spreekt van eigen zondige aard en de genade van Jezus Christus. Dat betekent naar de 

waarden en normen van het koninkrijk van Christus willen leven. Dus dat je God pro-

beert lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Het betekent voor de eer van God, 

van je Koning, opkomen in deze wereld. Het betekent oog hebben voor de belangen van 

de naasten. Het betekent die dingen nastreven waardoor mensen niet uit elkaar gedreven 

worden, maar waardoor ze dichterbij elkaar komen. Het betekent ook mee willen wer-

ken aan de opbouw van dit koninkrijk.  

Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes, geloven wij dat het Koninkrijk van de hemel 

dichtbij is gekomen? Geloven wij dat Jezus Christus de poorten van zijn rijk voor ons 

heeft geopend? En verlangen we ernaar om van dat rijk burgers te zijn? Laten wij ons 

dan telkens opnieuw bekeren. Berouw hebben over onze zonden als we in zonden zijn 

gevallen. En door de kracht van de Heilige Geest ons de stijl van het Koninkrijk van 

Christus eigen maken. Een rijk dat ooit in al zijn volheid zal stralen en schitteren als 

onze Koning Jezus Christus terugkomt op aarde. Jongens en meisjes, het Koninkrijk van 

de Here Jezus is dichtbij. Dat geeft volop reden om heel blij te zijn. En het geeft ons 

volop reden om het huis van ons leven in orde te maken. Dat is heel veel werk. Maar we 

hoeven het niet alleen te doen. Want de Heilige Geest die zal ons bij deze heerlijke taak 

helpen. 

Amen 


