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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Een tamelijk raadselachtige tekst hebben jullie voor deze eredienst uitgekozen, bruids-
paar. Jullie weten misschien nog wel dat ik niet gelijk voor ogen had wat jullie met deze
tekst wilden voor de gelegenheid van vanavond. We hebben het daar toen wat over ge-
had en kreeg ik er wel een bepaald gevoel bij. Maar echt scherp had ik het nog niet. Wat
denk ik niet zo vreemd is als we naar de tekst kijken. Want die is tamelijk raadselachtig.
[Raadselachtig] ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God
haalt wat voorbij is altijd weer terug.' Op zich zijn de woorden van de tekst zelf niet
moeilijk. En in die zin zijn de zinnetjes wel te begrijpen. Maar ze roepen wel de vraag
op waar deze woorden nu op slaan. Waar gaat het nu over?

Ik wil daar zo verder met u naar gaan kijken, maar laat ik er al dit van mogen zeggen:
het gaat over datgene wat we van het leven mogen verwachten. Wat dat betreft is het
dus ook een heel toepasselijke tekst voor een dag als vandaag. Waarop jullie zijn ge-
trouwd. En waarbij ze ongetwijfeld ook verwachtingen hebben van hun leven als man
en vrouw. Ze hopen samen een mooie toekomst tegemoet te gaan. En wij hopen dat met
hen. Maar we zullen allemaal moeten toegeven dat zij hun toekomst niet in de hand
hebben. [Niet in de hand] Niemand van ons heeft zijn toekomst in de hand. Natuurlijk,
we maken plannen, nemen ons dingen voor. Doen ons best. Maar veel dingen in dit le-
ven hebben we niet in de hand. We hopen op onze plek allemaal wat bij te kunnen dra-
gen aan het geluk van dit bruidspaar. Ongetwijfeld zijn ze zelf ook van plan er het nodi-
ge voor te doen. Maar we zullen ook moeten erkennen dat we heel veel dingen daarbij
niet in de hand hebben. Het zijn jonge en in principe gezonde mensen, en de meeste van
u die hier zitten zijn ook gezond, maar wie van ons weet hoe het volgend jaar met ons
is. Dat bedoel ik niet fatalistisch of pessimistisch, maar gewoon heel realistisch. Veel
dingen in dit leven hebben we niet in de hand. We denken wel graag we dat wel hebben,
maar dat is maar heel beperkt. Neem nu bijvoorbeeld de wereldeconomie. Er zijn van-
daag mensen die hun huis niet kunnen verkopen. Niet omdat ze zelf onverantwoorde
beslissingen hebben genomen. Maar omdat er in de Verenigde Staten iets helemaal mis
is gegaan met de hypothekenmarkt. Die mensen hebben daar helemaal geen schuld aan.
Het probleem zat aan de andere kant van de oceaan. Toch merken ze er de gevolgen

van. En wat gaan wij in de komende jaren merken van het feit dat een aantal landen in



Europa te veel geld geleend heeft? Zoveel onzekerheden en hoe ga je daar mee om?
Gaan we daar nu angstig en krampachtig van worden? En hoe moeten Chris & Maartje
hun toekomst tegemoet zien?

Ik heb de tekst van vanavond zo voor u samengevat:

[Thema & verdeling] De gebeurtenissen in ons leven komen op Gods tijd.

We zullen zien dat deze wetenschap:

1. Rust geeft,

2. Om overgave vraagt,

3. Uitnodigt om te genieten.

We zullen dus eerst zien dat het feit dat de gebeurtenissen in ons leven op Gods tijd
komen rust geeft. Ons tekstvers maakt deel uit van een hele verhandeling over de tijd.
En dan niet de tijd als een soort abstract idee, maar als de tijd waarin de dingen gebeu-
ren. Over tijd nadenken als een abstract iets dat kenden de Joden niet. Dat is iets van de
Griekse filosofen Plato en Aristoteles. Joden in de tijd van het Oude Testament, de tijd
voor de geboorte van Jezus Christus, dachten heel concreet. [Dimensie] VVoor een Jood
is de tijd, de dimensie waarin de dingen gebeuren. En als hij in vers 9 de vraag stelt
welk voordeel een mens heeft van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt, dan
heeft hij het over concreet gezwoeg. Over het gezwoeg van ons mensen om een leven
op te bouwen, zodat we een blij en gelukkig leven kunnen leiden. De mens heeft wel
enig inzicht in de dingen die gebeuren (vers 11). Maar de mens moet niet denken dat hij
het werk van God van het begin tot het einde kan doorgronden.

En zo is het toch Chris en Maartje. Veel dingen overzien en doorzien wij niet in ons
leven. Wie tien jaar geleden tegen jullie had gezegd dat jullie op een dag met elkaar
zouden trouwen, die was waarschijnlijk door jullie uitgelachen. Niet te hard omdat je de
ander niet wil beledigen, maar dat hadden jullie toen helemaal niet zien gebeuren. Maar
jullie werden ouder, volwassener, raakten meer met elkaar in gesprek, ontdekten dat
jullie daar heel erg van genoten en zo groeide langzaam jullie liefde voor elkaar. God
wist dat al lang. Jullie liefde voor elkaar was er al in zijn plan. Maar op zijn tijd opende
Hij bij jullie de ogen voor elkaar en kregen jullie elkaar lief. Zo is het dan ook ons ge-
loof dat het uiteindelijk God is die jullie aan elkaar geeft om elkaar te omringen met
liefde en geborgenheid. Hoewel jullie vandaag zelf op het gemeentehuis en hier straks

in de kerk 'ja’ tegen elkaar zeggen, geloven we tegelijkertijd dat God jullie samenbrengt



als man en vrouw en God jullie verenigt in het huwelijk. In het huwelijksformulier dat
we straks met elkaar zullen lezen, is dat ook prachtig onder woorden gebracht. Daar
wordt jij opgeroepen om de liefdevolle steun van ... te ontvangen als de hulp die Chris-
tus je geeft. En jij ... wordt opgeroepen om liefdevolle zorg van .. te ontvangen als de
geborgenheid die Christus je geeft. [Geschenk van God] Zo moeten jullie elkaar zien:
als een geschenk van Jezus Christus dat Hij jullie in zijn liefde geeft. God heeft in zijn
liefde jullie bij elkaar gebracht. Jullie hebben zelf ervaren hoe de HERE de gebeurtenis-
sen in jullie leven in de hand heeft en daarin het goede voor jullie zoekt. En die God is
altijd dezelfde. Gisteren, vandaag en morgen. Op die God kun je dus bouwen. En dat

geeft rust. Dat in de eerste plaats.

[Punt 2] We zullen in de tweede plaats zien dat het feit dat de gebeurtenissen in ons
leven op Gods tijd komen om overgave vraagt. De gebeurtenissen in ons leven zijn in
Gods hand. Dat mag ons rust geven. Maar die rust ervaren we natuurlijk niet automa-
tisch. Die rust kun je alleen ervaren als je je aan God kunt overgeven. We moet dus
aanvaarden dat je over allerlei dingen in dit leven geen controle hebt. Dat kun je globaal
op twee manieren doen. Dat kun je met tegenzin en onder protest doen. Gewoon omdat
je geen andere keuze hebt. Omdat je eenvoudig moet erkennen dat je niet alles in je ei-
gen hand hebt. Zoals we dat al bij de inleiding hebben gezien. Maar wie zich onder pro-
test overgeeft, zal innerlijk weinig rust ervaren. [Alleen rust bij overgave] Of je rust zult
ervaren over het feit dat God de gebeurtenissen in zijn hand heeft, hangt natuurlijk van
je kijk op Hem. Als ik een grote operatie moet ondergaan en ik heb geen vertrouwen in
de chirurg die de operatie uitvoert, dan ga ik met heel wat meer spanning de operatie-
kamer in dan wanneer ik vertrouwen heb in deze arts. Natuurlijk blijft het ook dan best
spannend, maar in de laatste situatie heb je heel wat meer rust dan in de eerste, Mogelijk
lig je tot op het laatste moment je nog af te vragen of je je wel zult laten opereren.

Daarom is het ook zo belangrijk dat we deze God die de gebeurtenissen in ons leven en
in deze wereld in zijn hand heeft, goed kennen. Wie Hem kent die weet dat Hij geen
grillig God is. Die de ene keer zus doet en de andere keer zo. Hij is geen machtswellus-
teling die er plezier in heeft om mensen het leven zuur te maken. Hij is geen God die
geen plan heeft en maar een dot doet. Deze God die de tijden in zijn hand heeft, die

heeft jullie en ons lief heeft, heeft het beste met jullie voor. We mogen Hem niet voor



niets kennen als onze Vader in de hemel. [Kennen als Vader] God als Vader zien is
uniek voor het christelijk geloof. Voor een moslim is zoiets ondenkbaar. Is het een soort
vloeken. Want wie denken wij wel dat we zijn dat we God onze Vader zouden mogen
noemen? Hij is zoveel groter dan wij. En dat is Hij ook. Dat willen we niet ontkennen.
Maar we hebben het ook niet zelf bedacht om God Vader te noemen, maar Jezus Chris-
tus heeft ons geleerd. Hij heeft ons geleerd ons gebed zo te beginnen: 'Onze Vader die
in de hemel is'. En zo wil God door ons aangesproken worden, want Hij wil een Vader
voor ons zijn. En dan is Hij ook een echte Vader. Een Vader die in de tijd voor ons
zorgt. Die ons in zijn liefde geeft wat we nodig hebben. Dat betekent niet dat wij daar
altijd blij mee zijn. Een kind dat straft is ook niet blij. Maar het heeft die straf soms wel
nodig voor zijn ontwikkeling. Zo kan God ook dingen in ons leven brengen waar we
niet blij mee zijn, maar dan moeten we altijd maar weer bedenken dat Hij dat wel als
een liefdevolle Vader doet. Als een Vader die grote plannen met ons heeft. Als een Va-
der die met ons verder wil. En als we dan ooit gaan twijfelen aan de dingen die God in
ons leven brengt, en dat is soms heel begrijpelijk, dan moeten we altijd maar weer onze
ogen op Jezus Christus richten. [Wie twijfelt] De enige persoon die als Zoon van God
geboren is. Hij is door zijn Vader naar de aarde gestuurd om voor onze zonden te beta-
len. Om te betalen voor de liefde die we God hadden moeten geven, maar die we Hem
hebben onthouden. Als die Vader in de hemel dat offer voor ons heeft willen brengen,
het offer van zijn eigen kind, dan moet zijn liefde voor ons wel oprecht zijn. Ook als we
die liefde in Gods plannen niet altijd kunnen ontdekken, zoals ook in vers 11 staat. 'De
mens kan het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.’

Die Vader in de hemel die heeft jullie samen gebracht. Die Vader wil als een echte Va-
der voor jullie zorgen. Geef je dus met een gerust hart over aan zijn liefde en leiding in
je leven. Dat in de tweede plaats.

[Punt 3] We zullen in de derde plaats zien dat het feit dat de gebeurtenissen in ons
leven op Gods tijd komen ons uitnodigen om te genieten. Onze hemelse Vader heeft
de dingen in zijn hand. Hij laat dingen terugkeren. Hij opent onze ogen voor dingen die
er altijd al zijn geweest. Wat voorbij lijkt te zijn, haalt Hij weer terug. En laten we dat
eens toepassen op vandaag. Als de gebeurtenissen in zijn hand zijn, dan geldt dat ook
voor deze dag. Jullie zijn vandaag getrouwd Chris & Maartje. Jullie hebben naar deze

dag uitgezien. Jullie zien ernaar uit om onder één dak te wonen en elkaar met liefde en



warmte te omringen en te genieten van elkaar. Als God jullie vandaag deze dag geeft
waar jullie naar uitzagen, dan vervult de HERE deze wens van jullie. En hoe kun je God
daar nu voor danken? Wat is het mooiste geschenk dat een kind zijn ouders kan geven
als hij voor zijn verjaardag het cadeau krijgt dat hij zo graag wilde hebben? Door 'dank
u wel', te zeggen. Dat hoort er natuurlijk wel bij, maar het mooiste geschenk is natuur-
lijk dat dat kind geniet van zijn cadeau en er tijdenlang heerlijk mee zit te spelen. Zelfs
helemaal in zijn spel op gaat. Dat het geniet met volle teugen. En zo is het ook met God,
met onze Vader in de hemel. [Bedank God] Hij vindt het heerlijk als jullie van deze dag
en van elkaar genieten. Dan hoef je Hem niets steeds te bedanken. Dat komt nog wel.
Geniet nu maar gewoon van deze dag. Geniet nu maar gewoon van elkaar. Geniet straks
van het feest. Geniet van de mooie dagen die jullie van de HERE ontvangen. Geniet van
de liefde van God die Hij jullie in elkaar geeft. Geniet van het mooie dat Hij jullie in dit
leven geeft. En geniet daarin natuurlijk ook van Hem, die jullie met deze zorg en goed-
heid omringt.

Altijd is God bezig in ons leven. Onophoudelijk zorgt Hij voor ons door ons mooie din-
gen te geven om van te genieten. Door ons moeiten te geven waardoor we groeien.
Maar altijd is het zijn liefde die Hem drijft. Hou dat samen vast. Steek niet te veel ener-
gie in het willen controleren van dingen die je toch niet in je macht hebt. Geef je over
aan de liefdevolle zorg van God. [Geef je over]Dan ben je vrij en heb je de ruimte om te
genieten van het mooie dat God vandaag en alle dagen van jullie huwelijk geeft.

Amen



